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Halk Devrimini Yaklaştırmada Etkili 
Bir Araç: GENEL GREV 


İşçilerin, tüm çalışanların genei grevi: İşte artık yalnızca teorik açidan tartışılır olmaktan çıkan, çeşitli yönleriyle pratik bir sorun olarak yaygın bir şekilde tartışması yapılan gündem konusu olay bu. Giderek en geri kesimlerin de katılmaya başlamasıyla tüm toplum genel grev sorunuyla ilgileniyor. Neden açıktır: Gittikçe güçlenme eğilimi içinde olan bir grev ve direniş dalgası tüm ülkeyi, ama özellikle belirli bölgelerde yoğunlaşarak sarıyor. İstanbul'da Tekel işçilerinin oylar süren direnişi daha sona ermeden, TARİŞ işçilerinin direnişi ve bu direniş etrafında odaklanan karmaşık ve çok yönlü zincirleme İzmir olayları pattak verdi. Daha 
önce Adana işçi sınıfı harekete geçmişti. Öte yandan işçi hareketi, 24 
Aralık'ın, yaygın kepenk kapatmaların ve destek gösterilerin ve kurulan barikatların gösterdiği gibi memurların, öğretmenlerin, esnafın, gecekondu emekçilerinin, şehir yoksullarının, öğrencilerin, , kısaca geniş emekçi kesimlerin mücadelesiyle birleşiyor ve tüm bu mücadelelerin kitlevi karakteri tartışılamaz. Mücadeleye atılanlar geniş kitlelerdir; işçilerdir, diğer emekçilerdir. Yalnızca öğrenciler değil, «öncü savaşçılar» hiç değil, 

Özellikle son ayların gelişmelerine bağlı olarak, genel grevin gündemin birinci maddesi haline gelmesi, bu konuda yaygın bir tartışmanın başlaması, devrimci ve karşı-devrimci çeşitli akım ve mihrakların tutum belirlemesi ve şu veya bu yönde güçlü bir propaganda faaliyeti içine girmelerinde şaşılacak bir şey yoktur. Çünkü genel grev soyut bir tar: tışma konusu olmaktan çıkmıştır. Çünkü gerçek bir mücadele yükselmektedir ve bu mücadele tüm toplumu etkilemezlik edemezdi. 

Genel grev çağrısı yaptığımızda, genel grev sorunu bugünkü düzeyiyle henüz gündeme gelmemiş, doğrusu kitleler için bugünkü gibi onlaşılır hal almamış, gerici ve devrimci çeşitli akımların bu derece ilgisini çekmemişti. 

Genel grev ve direniş atmosferi iyice belirginleşinceye kadar faşistler ve CHP reformistleri, içleri ürpermelerine karşın, emekçilerin İlgisini bu soruna çekmekten kaçınarak genel grevle ilgili spekülasyonlara Gi-ş rişmediler. Baskıyı arttırmak ve genel aldatmaca, posiflestirme politikasını Yi mekle yetindiler, bu politikalarını genel grev konusunda özelleştirip, günceileştirmediler. Şimdi ise bunu yapıyorlar. 

Revizyonistler ve reformcu sendika ağaları, böyle bir sorunun varlığını ve genel greve hazırlanmak gerektiğini gözlerden gizlemeye, konunun tartışılmasını engeliemeye ve bu yönde çalışan proleter devrimcileri maceracılıkla suçlamaya çalıştılar. Yakın zamana kadar revizyonist, reformist karşı-devrimcilerden etkilenerek çeşitli orta-yolcu akımların da yönelttikleri bu suçlama proleter devrimcileri yaralamadı; ama gelişmeler onların yol gösterici niteliklerini bir daha doğrularken, orta-yolcuların kısa vadeli hesaplara dayanan tutumlarını iflas ettirdi ve başta TKP ve onunla yeniden yakınlaşma sağlayan DİSK ağalarının sahtekarlığı- A nın kavratıcı yeni bir örneğini sundu, Kabaran genel grev ve direniş isteğini, içinde bulundukları umutsuz durumdan bir çıkış yolu bulmak, sırtlarındaki sömürücü yükünü hafifletmek, bunalmaya başladıkları faşist baskı ve terörden kurtulmak isteyen işçi sınıfı ve diğer halk katmanlarının artan hoşnutsuzluğu ve yükselen mücadelesini engelleyemeyen revizyonistler ve reformist sendika ağaları emekçilerin duyguları: nı, taleplerini ve mücadelelerini istismara yöneldiler. Şimdi, eskiden ol: duğu gibi grev kırıcılığına, Kitleleri pasifleştirme, sermaye ve faşizme peşkeş çekmeye devam ediyorlar; oma bu işi genel grev ve direniş yanlısı bir maske takınarak yapıyorlar. 

Genel grevi gündem konusu yapar, kitleleri ve devrimcileri bu yönde hazırlanmaya çağırırken proleter devrimciler kuşkusuz maceracı bir sapma içinde değillerdi. Bunun üzerinde durmaya bile gerek yok, çün-” kü yaşadığımız günler yeterli bir cevap oluşturuyor. Ama gelişmelerin bundan sonraki kisa ve uzun vadeli yönelimi ve hazırlanılması ve yapılması gerekenler açısından proleter deviimcilerir genel greve hazırlanma önerisine temel teşkil eden, onu gündeme getiren koşullar üzerinde durulmalıdır. 

Elbette sınıf mücadelesinin çeşitli yönleriyle gelişmesini ilgilendiren her tespit, ülkenin ekonomik, sosyal, politik koşullarının mevcut durumu» nu ve bu koşullardaki muhtemel değişiklikleri, belirli yönelişleri, bunların belirtilerini doğru olarak gözlemlemeyi gerektirir. Geçici ve kisa vqdell değişiklikler, uzun zaman gerektirmeden giderilmesi mümkün sarsıntılar, uzun vadelilerden, genel hoşnutsuzluğa yol açacak ve kısa zo” manda etkisi giderilemeyecek olanlardan ayrılmalıdır. Bunun yanı sıra Kitlelerin eğilimleri, ruh halleri, tutumlarındaki değişmelerin belirtileri, taleplerindeki gelişmeler gözönünde tutulmak gerekir. 

Bu açıdan bakıldığında, proleter devrimciler «genel greve hazırlana- 


Um» çağrısını yaptıkları 1979 Eylül'ünde ülkenin içinde bulunduğu durum neydi, bu durum nasıl gelişiyor? 


BUHRANIN DERİNLEŞMESİ GERİCİLİĞİN DEMAGOJİSİ VE KİTLE MÜCADELELERİNİN YÜKSELİŞİ 


Türkiye, artık er ozili gericilerin ve sadık düzen hizmetkarlarının bile itirat etmekten kaçınmadığı, tarihinin en ağır bunalımını yaşıyor. Bu bunalımın tüm yükünü emekçi kitleler çekiyor. Gerici egemen sınıflar uzun dönemden beri krizin yükünü kitlelerin sırtına bindirmek için emekçilere yönelik ekonomik, siyasi ve ideolojik bir siyasi saldırı kampanyası başlatmıştır. Özellikle faşist saldırılara eşlik eden demagojik kampanya yoğunlaştırılmaktadır. Bu ideolojik kampanyanın esasını krizin gerçek nedenlerini gözardı etme oluşturuyor. v 

Başını  revizyonist ve reformistlerin çektiği birçok burjuva kalemşör, Türkiye'yi çıkmaza sürükleyen ekonomik bunalımın gerçek nedenini gizleyebilmek amacıyla yoğun bir faaliyet yürütmektedirler. Kaba ve ilkel bir tarzda ekonomik krizin nedeni olarak canarşləyi göstermeye ÇAlışan Türkeşçi ve TİKP'li faşistlerin yaygoralarını bir tarafa bırakırsak, burjuva iktisatçılarının ve kendilerini «ekonomik uzman» zanneden boyalı basının köşe yazarlarının özet olarak ileri sürdükleri görüş ise şudur: Ekonomik krizin nedeni «tüketim toplumu»dur! 

Revizycnistlerin de katıldığı bu görüşle sözde ekonomik çıkmaz açık tanmaya çalışılmaktadır. «Tüketim toplumu» masalının ortaya atılması» nın bir diğer nedeni de ekonomik krizin boyutlarının Türkiye ile sınırlı olmaması ve Türkiye şartlarına göre ekonomik krizin nedenlerinin açıklanmamasıdır. Çünkü ekonomik kriz, tüm kapitalist-revizyonist sistemi sarmış durumdadır. “Revizyonist sistem «sosyalist sistem» olarak lanse edildiğinden krizin nedeni kapitalist ekonomi olmaktan" çıkıyor. Bunun yerini «tüketim toplumuynun varlığı alıyor. 

«Tüketim toplumunun varlığına göre ekonomik krizin nedenlerini açıklamaya çalışan burjuva ideolog'ar! gerçekleri çarpıtmak için özel bir çaba harcıyorlar. ik 

Burjuva iktisotçilarına ve yazar-çizer takımına göre, kapitalizm üretici güçleri geliştirerek «refah toplumu», başka bir deyişle «tüketim toplumuənu yaratmıştır. Toplum öylesine bir tüketim alışkanlığına itilmiş ki(1) önüne sürülenleri durmadan silip süpürüyor. Bununla da kalınmıyor, bir taraftan var olanı tüketiyor, diğer taraftan «daha fazla, daha fazlar diyerek üretim istiyor. Böylesine bir «canavara üretimin ayak uydurması ise mümkün olmuyor. Tüketim talebine yetişemeyen üretimin azlığı bunalımın gerçek nedenini oluşturuyor. Enflasyon, hayat pahalılığı, zamlar, işsizlik hep bu nedenden ortaya Çıkıyor. «Tüketim toplumu?nun kamçıladığı üretim, «üretim içir tüketim maddelerini»de hoyratça harcıyor. 
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Petrol ve diğer enerji kaynaklarının kıtlığı da bundan ileri geliyor, Bu dürumdan yararlanan petrol üreten geri kalmış ülkeler de petrole zam yaparak ekonomik bunalımı körüklüyorlar! 

Ve yine burjuva iktisatçılarına göre, melların fiyatl n artış nedeni, arz ve tolep arqsındoki dengesizliktir. «Tüketim toplumunun doğuşu ile birlikte talep akil olmaz bir düzeye ulaşmıştır! Bireysel tüketim için piyasayc sürülen mallar ise bu talebi karşılamakta yetersiz kalıyor. Sonuç olarak, talepten geri kalan arz, malların fiyatlarının yükselmesinin nedenlerini oluşturuyor, En çok tüketim talebi de nüfusun çoğunluğunu oluşturan işçilerden ve emekçilerden geliyor! Bu gerçeklerden kalkılarak varılan sonuç ise, kapitalizm sayesinde refah içinde bir hayata kavuşan, başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçilerin ürünlere olan talebini azaltmak, dolayısıyla da bunlarin satın alma gücünü düşürmenin gerekliliğidir. Tüketim harcamalarının engellenmesi üretimin tüketime yetişmesini sağlayacak, böylece arz ve talep arasında «denge» kurulmuş olacak ve ekonomi istikrara kavuşacaktır! Böylece malların fiyatları düşecek, enflasyon ortadan kalkacak, üretim «normal düzeyine» erişecektir! Burjuva iktisatçıları bir yandan bu «ekonomik operasyonun öneriyorlar, diğer yandan da üretim arttırılmalıdır yaygaralarıyla sözde tüketime yetişmeyen üretimi geliştirmeye çalıştıklarını iddia ediyorlar! 

Sonuçla, ekonomik krizin nedeni emekçiler, işçi sınıfı oluyor! 

Bu nedenden ötürü işçilerin ve diğer emekçilerin ücretleri düşürülüyor, küçük tarım üreticilerinin ürettikleri ürünler yok pahasına ellerinden alınıyor. 

Bu görüş, düz bir mantıkla oldukça doğruymuş gibi görünüyor. Buriuvazinin krizi «ortadan kaldırmak içinə cansiperan& çabaları ve aldığı tüm tedbirleri de bu görüş açısından haklılık kazanmış oluyor! 

Burjuva iktisatçılarının, burjuva siyasetçilerinin, boyalı basının köşe yazarlarının yukarıda belirttiğimiz ekonomik krizle ilgili görüşleri, kapitalizmin ekonomik kanunlarını hiçe sayan, gerçekleri örtbüs etmeye ve emekçileri aldatmaya yarayan adi bir demagojiden başka bir şey değil dir, 

Bugünkü ekonomik krizin gerçek sorumlusu yine kapitalizmdir. Bu gerçek nedeni ortadan kaldırmak, kapitalizm yaşadığı sürece mümkün değildir. Ekonomik krize neden olarak emekçilerin gösterilmesi, artı-değer sömürüsünün her geçen gün artan bir oranda varlığını sürdürdüğü ve emekçilerin her gün biraz daha yoksullaştığı kapitalizm şartlarında mantık dışıdır. Bir yanda artan sömürü ve emekçilerin artan yoksullaşması, diğer yanda «refah toplumusnun doğuşu masalı; Bu masal çocukları bile aldatamaz. 

Oysa bir dönem «tüketim toplumu» doğmuştur iddialarıyla sosyalizmin gereksizliği kanıtlanmaya çalışılıyordu. Şimdi ise ekonomik krizin sebebi olarak «tüketim toplumu» gösteriliyor, Revizyonizm bu masalın temelleri üzerinde «barışçıl geçiş» teorisi ortaya atmıştı. «Tüketim toplumu»nun doğmuş olması, devrimi gereksiz kılıyordu! 

a Dün nasıl kapitalizmin bir «refah toplumu» yarattığı iddiası yalan idiyse (ki bugün bu durum açıkça ortaya çıkmıştır), «tüketim toplumu» nun ekonomik krizin nedeni olarak gösterilmesi de öylesine yalandır, 

Burjuva iktisatçılarının ve boyalı basının köşe yazarlarının kapitalist ekonominin krizi ile ilgili ileri sürdükleri görüşler yakından incelendiğin- de, bunların, birbirlerini inkar eden bir görüşler yumağı olduğu anlaşılır. 

İlk olarak, eğer kitlelerin tüketim talebi aşırı boyutlara varırsa ve üretim buna yetişemiyorsa, üretimin artması, fabrikaların tıkır tıkır çalışması, kapitalist üretimin kesintiye, durgunluğa uğramadan gerçekleşmesi gerekmez mi? Artan talebi karşılamakta yetersiz kalan bir üretim, toplumun var olan üretim potansiyelinin tamamını faaliyete geçirmelidir. 
Bireysel tüketimdeki artış zorunlu olarak üretim artışını kamçılar, dolayısıyla da üretimin büyük boyutlarda gerçekleşmesine neden olur. Çünkü kapitalist ekonominin gelişmesini teşvik eden, pazarların genişlemesidir. 
Pazarlar genişledikçe üretim artmaya devam eder. Böylece de daha fazla mal piyasaya sürülmek zorundadır. Üretimin tüketime yetişmediğini bir an için kabul edersek, bu durum üretimde durgunluğa ve gerilemeye neden olmaz. Oysa günümüz şartlarında kapitalizmde üretim durmakta, gerilemekte, ticari hayat sönmekte, mal stokları üst üste yığılmakta ve pazarların genişlemesi bir yana, daralmaktadır. Tüketim talebi fazlalığından kriz doğsaydı, bunların hiçbiri meydana gelmezdi. Ticarette alabildiğine bir canlılığın varlığı sözkonusu olurdu, Hem talep aşırı boyutlara erişiyor, hem de ticaret durgunlaşıyor! Sadece bu basit gerçek dahi buriuva demngoiisini yerle bir etmeye yeterlidir. Burjuva ideologlarının ekonomik krizin nedenleri olarak göstermeye çalıştıkları sebepler, her gün hayat tarafından yalanlanmaktadır. Yoksulluk, işsizlik, açlık, emekçilerin satın alma gücünün aşırı derecede düşürülmesi olgusu, talebin aşırı bo yutlara eriştiği iddialarının gerçek-dışılığını ortaya koyuyor. 

Bunun için kapitalist ekonominin krizinin nedeni tüketim talebindeki artış değildir, üretim fazlalığıdır. Aşırı üretim, kapitalizmi krize sürüklemektedir. 

Aşırı üretimi yok etmek için kapitalist ekonomiyi yok etmek gerekir. 
Çünkü, kapitalizmin krizi son tahlilde, üretimin sınırsız gelişmesiyle sömürüden dolayı ortaya çıkan kitlelerin tüketiminin sınırlı gelişmesi arasındaki çelişkiden doğar. Kapitalist ekonomi, bireysel tüketimi (esas olarak emekçilerin tüketimini) gözeterek üretimi gerçekleştiren bir ekonomik sistem değildir. Bununla birlikte kapitalist üretim esas olarak bireysel tüketimin dışında gerçekleşen üretimdir. Kapitalist üretimin gerçekleşmesinde bireysel tüketim tali bir rol oynar. Çünkü kapitalist pazorın gelişmesinde bireysel tüketimin rolü ikincildir. 


7 


Kapitalist üretim, görünüşte, amacı belli olmayan bir «üretim için üretim» özelliği gösterir. 

Kapitalist pazarın gelişmesini esas olarak üretimle ilgili tüketim maddeleri, bizatihi üretimin kendisi sağlar. Kapitalist üretim «her mal bir” kâr getirir» anlayışıyla hareket eden burjuvalar arası rekabetin temelleri üzerinde gerçekleşir. Ekonominin belirleyici özelliği anarşidir. Bu yüzden burjuvazi için önemli olan daha fazla kâr getirecek ürünlerin üretilmesidir, Eğer kapitalist ekcnomi, bireysel tüketimi gözeterek üretimi gerçekleştiren bir ekonomik sistem olsaydı, kapitalizmin ekonomik bunalımı diye bir olgu olmazdı, ama o zaman da kapitalizm kapitalizm olmaktan çıkardı. Kapitalizm şartlarında işçi ücretleri, dolayısıyla işçilerin, emekçilerin alım gücü değer olarak devamlı azalır. Burjuvazi bu sayede sermaye birikimini fazlalaştırır, yeniden genişleyerek üretim olan kapitalist üretimi gerçekleştirir. İşgücünün en ucuz şekilde elde edilmesi, burjuvazinin kârının fazlalaşmasıyla eşdeğerdir. Demek ki, kapitalist gelişme yoksulluk, sefaletle birlikte gerçekleşir. Emekçilerin yoksulluğu arttıkça kopitolizm daha güçlü hale gelir. İşte, burjuva ideologları bu gerçeği örtbas edebilmek için masallar uyduruyorlar. 

Bununla birlikte, kapitalizmi bunalıma sokan aşırı üretimi giderme- nin yolu da kitlelerin tüketimini arttırmaktan geçmez. Bu yüzden kapitalist ekonomi varlığını sürdürdükçe aşırı üretimin yarattığı bunalımlarla başbaşa kalmak zorundadır. 

Kapitalizmi aşırı üretim bunalımına sokan tüketim noksanlığı da değildir, Çünkü sömürünün ortaya çıkmasıyla birlikte oluşan tüketim noksanlığı sadece kapitalist ekonomi ile sınırlı değildir. Ama aşırı üretim bunalımı yalnızca kapitalist ekonomi şartlarında ortaya çıkor, Bu yüzden kapitalist ekcnominin bunalımı tüketim noksanlığına göre açıklandmaz. 

Bu durumda kapitalizmi aşırı üretim bunalımına sokan ekonomik olgu kapitelist üretimin bizzat kendi niteliğidir. Yani kapitalist üretimin gerçekleşme özelliğidir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi kapitalist üretimin en önemli özelliği anarşi, şu ya da bu ölçüde meçhul kalmaya devam eden pazar için üretim, burjuvalar arası rekabet üretim sektörleri arasındaki dengesizliktir. Eşdeğerli metolar arasındaki değişim, kapitalizmde bir dizi çalkantılar, iniş çıkışlar sonunda gerçekleşebilir. Anarşi ve üretim sektörleri arasındaki dengesiz gelişme bu çalkantıyı şiddetlendirir. Bazı sektörler ileri gider, diğerleri ise gelişmede geri kalır. Böylece ürünler arasındaki değişimin gerçekleşmesi aksar, bazı üretim dallarında alıcı bulamayan malların stokları birikir. Çünkü kapitalist metalar birbirlerinin pazar- :- larını oluştururlar. Bu durum dolaysız bir şekilde ticarette durgunluğu yara. 
tır. Üretimin herhangi bir sektöründe başlayan gerileme, stokların birikmesi, giderek üretimin tüm dallarını krize sokar. Çünkü meta ekonomisi üretimin sektörlerini birbirleriyle vazge: 
muştur. Bunun içi edo başlayon kriz, dalga dalga üretimin tüm clanını kapsamaktan geri durmaz Böylece bir biri ardı sitd fabrikalar kapanır, ticaret durgunlaşır, ü etim düşer, fabrikalar kapdsi- 


ilmeyecek bir bağımlılık içine sok- 


nin çok altında çalışmaya başlar, püra ve kredi ilişkileri gitüst olur, sözün kısası kapitaiisit pozar içinden çıkılmaz bir kargaşa içine düşer. 

Burjuvazi ekencmik krizin başlamasıyla hemen bir yandan milyonlarca işçiyi kapı-dışarı eder, diğer yandın çalışacak durumda olan işçilerin sırtından kismen kaybettiği art-dceğer miktarını fazlasıyla çıkarmaya çalışır. işsizler ordusunun had bir sofheya ulaşması, burjuvaziye işçileri köleleştirmede önemli bir silah verir. Buri vazi bir yandan ücretleri düşürür, diğer yandan işçilerin ve emekçilerin zorunlu tüketim maddelerinin fiyatlarını yükseltir, dolaylı ve dolaysız bir şekilde artıdeğer sömürüsünü artır. Tekelci devlet kapitalizminin ortaya çıkması burjuvaziye bu konuda yeni olcnaklar sağlar. Kitlelerin satın alma gücünü düşürmek için yapılan devalüasyonlar, tüketim mallarının fiyatlarına yapılan aşırı zamlar, karaborsa, vurgunculuk vb. bu söylediklerimizin kanıtıdır. Ayrıca bu dönemde ekonomiye tekellerin egemen oluşu, aşırı kâr olgusu, krizin süresinin uzamosınq, eniicsyon düzeyinin yükselmesine esas nedeni oluşturur. 

İşte kapitaiist ekonominin bunalımının gerçek nedenleri ve ortü- ya, çıkardığı sonuçlar bunlardır. Burjuvazi bu gerçeklerin emekçiler tarafından kavranmaması için her türlü yola ve yönteme başvurmaktadır. 
Yapılan zamların, paranın devalüe edilmesinin ve enflasyon oranının artışının esas amacı tekelci burjuvazinin aşırı kârlarının sarsıntıya Uğrdmamasını sağlamaktır. Krizin yükünün emekçi kitlelerin sırtına yıkılması do bu anlama gelir, Bunun için zomıarın, paranın devalüe edilmesinin, ekonomik «operosyonların» ekonomiyi krizden kurtaracağı şeklindeki görüşler safsatadan başka bir şey değildir. Aşırı üretim bunalımının yarattığı krizden kurtulmak için malların fiyatlarını düşürmek gerekir. Stoklar bu şekilde eritilebili Ancak tekelci kapitalizm koşullarında aşırı kâr peşinde keşen *ekeller buna yanaşmaz. Onun için önemli olan üretimin geliştirilmesi değil, beşka ke ullarda da sağlayabileceği aşırı kârı gerçekleştirmektir. 


Yarı-Sömürge Ülkelerde Durmadan Artan Enflasyonun 
Bir Diğer Nedeni de Emgeryalist Sömürüdür 


Ülkemizde emperyalizmin uşakları bir yandan da hayat pahalılığı ının, enflasyon oranının yükselişinin bir nedeni olan emperyalist gizlemeye çalışıyorlar. Emperyalist krediler, borçlar ekonomiyi krize sürüklediği halde, bunu ekenəminin kurtuluşu olarak göstermeye çalışıyorlar, 
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Emperyalist burjuvazi ekonominin krizini yalnızca kendi ülkesindeki &mekçilerin sırima yıkmakla kalmaz, bundan daha güçlü bir şekilde bu krizin yüklerini yarı - sömürge ülke halklarının sırtına yıkmaya çalışır. 
IMF'nin dayattığı ekonomik tedbirler bu söylediklerimizin somut kanıtidir, 

Yarı-sömürge ülkelerde enflasyon oranının gelişmiş kapitalist ülkelere göre büyük boyutlara varmasının esas nedeni emperyalist buriuvuzf ve onun sömürüsüdür. Aşırı üretim bunalımının yarattığı kriz, bir yandan yarı-sömürge ülkeyi etkisi altına alırken, bununla birleşen emperyalist sömürünün baskısı bu ülkelerdeki ekonomik krizi daha da şiddetlendirir. Bu ülkelerdeki emekçi halkın yaşamını karanlık bir zindana çevirir. Her dalıyla emperyalizme bağımlı olan komprador kapitalizm emperyalist borçlara ve kredilere krizle birlikte daha fazla ihtiyaç duyar. Emperyalistler bu durumdan yararlanırlar. Onlar bir yandan kredi verir, diğer yandan imtiyazlarına yeni imtiyazlar katar, emperyalist ülkelerden alınacak metaların miktarı ve fiyatını diledikleri gibi tespit ederler. Bu dönemde fiyatlar geçici istikrar dönemlerine göre çok büyük boyutlara erişir. Emperyalist bur-İuvozi yarı-sömürge ülkeden aldığı malların fiyatlarını sürekli düşürürken, kendi sattığı malların fiyatlarını yükseltir. Türkiye gibi üretimin tüm sektörleri —Hammadde ve aramaddeleri dahi— emperyalistlere bağımlı olan bir ülkede bu durumun ne kadar vahim şartlar yarattığı ortadadır. 
Kompradorlar her oltı-yedi ayda bir, kapı kapı emperyalistlerden borç dilenmek zorunda kalıyorlar, çünkü aldıkları, ekonominin eksiğini gediğini kapatmaya yetmiyor. Yetmez, çünkü emperyalizmin amacı aşırı kâr elde etmektir. Bunun için eskisine oranla komprador-burjuvaziyi kendine daha fazla bağlıyor, ona dilediğini yaptırıyor. Komprador-burjuvazi emperyalizmin bu sömürüsünü halkın sırtından çıkarıyor. Bunun başlıca gerçekleşme biçimleri emperyalizmin satın aldığı malları daha ucuza maletmesi İçin paranın devalüe edilmesi, zamlar, ücretlerin dondurulması, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının düşük tutulması vb. dir. Bu gibi ekonomik tedbirler ekonomiyi istikrara kavuşturma konusunda hiçbir yarar getirmediği gibi, sömürüyü yoğunlaştırmaktan başka bir amaca da hizmet etmiyor. Zaten komprador-burjuvazinin tek amacı da ekonominin ve üretimin geliştirilmesi değil, emperyalist sömürünün yoğunlaştırılması ve bundün komisyon almaktır. 

Krizin sebebinin artan petrol fiyatları olduğu iddiasına gelince, bu da burjuva demogoiisinin başka bir çeşididir. Çünkü bir kere petrol üretimi ve dağıtımı esasta emperyalist güçlerin denetimindedir. Bunun yanı sıra petrol üreten geri kalmış ülkeler emperyalist tekellerin mamul maddelerini yükseltmesine karşılık olarak ve onlara yetişme amacıyla petrol fiyatını yükseltiyorlar. Tabii Suudi Arabistan gibi petrol üretimini tümüyle emperyalist tekellerin elde tuttuğu ülkelerde bu durumun başka nedenleri de vardır. 

Türkiye ekonomisi emperyalizme bağımlı olmasaydı ve montaj s4- nayiine dayanmasaydı, kâr için anarşik üretim olan kapitalist üretim tüsfiye edilip sermayenin egemenliği bir yana atılsaydı, Türkiye ürettiği ürünler karşılığında petrol ihtiyacını karşılayabilir ve petrol fiyatlarının yükselmesi Türkiye ekonomisini bugün olduğu gibi etkileyemezdi. Kaldı ki, Türkiye ekonomisinin petrol konusunda içine düştüğü çıkmazın esas nedeni kendi iç dinamiğiyle sanayisini geliştirememesi ve bu sanayi için gerekli alt-yapı (özellikle enerji kaynaklarının harekete geçirilmesini) gerçekleştirememesidir. Dışa bağımlı sanayinin tüketim maddeleri de (enerji de dahil olmak üzere) dışa bağımlıdır ve bu durum krizin sürekli derinleşmesinin bir unsurunu oluşturmaktadır. 

Proleter devrimci hareketimiz, Marksizm-Leninizm ışığında, emperyalist-kapitalist ekonominin ve Türkiye'nin yarı-sömürge ekonomisinin nereye doğru yol aldığını doğru olarak tahlil etti. Emperyalist-kapitalist ekonomide baş gösteren ve Türkiye'yi saran ekonomik krizin derinleşmeye devam edeceğini önceden suptadı. Gelişmeler, bu tespiti doğruladı. Ve yine proleter devrimci hareketimiz bu krizin yüklerinin emekçi kitlelerin sırtına yüklendiği ve yükleneceği, bunun için Kitlelerin düzene başkaldırışının büyük boyutlara erişeceği gerçeğinden yola çıktı. Gerici egemen sınıflar bu gelişmeyi artan faşist saldırılarla ezmeye çalıştılar ve çalışıyorlar. Proleter devrimci hareketimiz, sermoyenin ve faşizmin artan saldırıları karşısında kitleleri daha güçlü mücadele ve direnişlere seferber etmenin gereğini gözönünde bulundurarak genel grevin hazırlanmasını önüne bir görev olarak koydu. 

Tüm bunlar, hükümet, sözde muhalefet ve onların işlerini görmekte oldukları egemen sınıfların da meçhulü değildir. Bu nedenle bir yandan karşılıksız ya da uzun vadeli kredi ve diğer emperyalist yardımlarına bel bağlıyor, Ortadoğu ve Afganistan olaylarının Türkiye'nin önemini artırmasından hareketle emperyalistleri acil yardıma, ekonomiye istikrar kdzandıracak katkılarda(!) bulunmaya çağırıyorlar. Bu, emperyalist Bömürünün artışı, ülkenin onların talanına daha fazla açılması ve uzun vadede ekonomik istikrarsızlığın vahimleşmesi demek olan sözde yardım uzun uzun propaganda edilerek kitlelere kurtarıcı olarak kabul ettirilmeye çalışılıyor. CHP hükümeti farklı gerekçelerle de olsa yine aynı işi yapıyordu. 

Bunun yanı sıra CHP ve AP'nin gerici hükümetleri çıkış yolu bulamüdikları krizin yüklerini emekçi kitlelerin sırtına yıkmak için benzer tedbirlere başvurdular, vuruyorlar. Sözde ihracat-ithalat dengesini sağla- 


- mak ve üretimi canlandırmak amacıyla sürekli olarak paranın diş değeri- 


nin düşürülmesi yanında bütün zorunlu tüketim maddelerinin fiyatlarına yapılan zamlarla, ücretlerin yükselmesi engellenmeye çalışılacak, küçük 


ni 


üreticilerin tüm girdilerinin fiyatları arttırılarak, pancar vb. üreticilerine devletin borçlanması sistemleştirilip, düşük taban fiyatları politikası uygulenarak emekçi kitleler üzerindeki sömürü derinleştiriliyor. CHP'nin bu doğrultudaki uygulamaları ve tedbirlerinin tokipçisi AP tüm demagojisi- ne karşın aynı yolla ekenomirin istikrarının sağlanacağı masalını okuyor, e 

Bir olguyu açık ve kesin clarak tespit etmek gerekiyor. Proleter devrimci hareket bu tespiti yapmıştı ve yapıyor: Tekelci kapitalist ekonominin krizi derinleşmektedir. Tüm belirtiler bunu göstermektedir. Kriz derinleşmeye devem edecektir. Kısa vadede ekonominin istikrara kavuşqcağını ortaya koyan hiçbir bel yoktur. Demirel tedbirleri istikrar tedbirleri değil, aksine bunlar istikrarsızlığın gelişmesine yol açacaktır. 

Bu olguya bağlı olarak tespit edilmesi gereken görünür sonuç, kitle hareketindeki yükseliştir. Emekçi kitlelerin mücadelesinin yükselmesinin maddi temeli tekelci kapitalist ekonominin krizidir. Karşı-devrim aldığı tedbirlerle şimdiye kadar kitle hareketini bastıramamış, yükselişini engelleyememiştir. Tüm baskı ve demagojik saldırılara karşın halk muhalefeti gelişmektedir. 

Krizin kitlelerin hoşnutsuzluğunun artmasını ve toplumsal hayatın tüm alanlarında hızla patlayıcı medde stoklarının birikmesine yol açan doğrudan sanuçları, hayat pahalılığı, işsizlik, düşük ücretler, küçük üreticilerin kredi ve hammadde bulamaması, tefeci-faizlerinin artması, yokluk, sefalettir, Tekelci sermayenin, toprak ağalarının krizin yükünü kitlelerin sırtına yıkmak çabaları, onların hoşnutsuzluğunun daha da artmasına ve devrimci bir kaynaşma içine girmelerine neden oluyor. Ve derinleşmeye devam eden kriz bu durumun gelişmesine yol açmamazlık edemez. 


Politik Krizin Derinleşmesi 


Ekoncmik krizle bağlantılı olarak politik kriz de derinleşmektedir. Gericilikle halk arasındaki ve gericiliğin kendi içindeki çelişme ve çatışmaları keskinleşiyor. 

1979 her gecen gün daha fazla emekçinin düzenle bağlarının zedelendiği, ileri kesimlerin düzenden koptuğu, gericilikle çatışmaların yoluna girdiği bir yıl olmuştur. 1980, ük iki ayının göstermekte olduğu gibi bu durumun daha da gelişeceği bir yıl olacaktır. . 

14 Ekim seçimleri ezilen killi in —bazılarının şaşkınca iddialarının 
aksine— siycsete ilgilerinin arttığını; grevler, direnişler, boykotlar yoluyla daha iyi bir yaşam için mücadele eden emekçilerin foal olarak siyasi heyato katılmaya yöneldiklerini, mevcut düzenden soğuduklarını ve onun muhalifi olarak tutum almaya başladıklarını kanıtlamıştır. Bu eğilim seçimler sonrasında hızla gelişmiş, kitlelerin giderek nisbeten geri kesimlerinin de katıldığı direnişler dört bir yanı sarmaya başlamıştır. 12 fabrika- da işçilerin işi bıraktıkları Adana grevi, yine Adana'da ilk defa ortaya çıkan (C. Yurdakul olayı) barikatlar bunun örneğidir. 24 Aralik eylemləri ülkenin birçok yerinde emekçilerin birlikte direnişe geçebildiklerini gösterdi. İzmir olayları ise Türkiye'nin bugüne kodar görmediği bir gelişmedir. Esnaflar semt semt, ilçe ilçe hətta il çapında kepenk indiriyorlar. 
Ve eylemlere katılan kitleler yalnızca ekonomik talepler ileri sürmüyorlar. 
Hala ekonomik taleplerin ağır basmakta olduğu söylenmelidir. Ancak gitgide daha çok direniş siyasi taleplerle gerçekleşiyor. 

Yükselen kitle hareketi karşısında cijik ne yapıyor? 

Onlar çeşitli temsilcileri aracılığıya baskı ve zer yöntemiyle demagoji ve uyutma, pasifleştirme yöntemine, faşist ve reformist yöntemlere birlikte başvuruyorlar. Ecevit hükümeti zamanında gelişmeye başlayan egemen sınıfların faşist bir hükümetin işbaşına getirilmesi tercihi AP hükümetinin kurulmasıyla somutlanmış Ve egemen sınıflar faşist zorbalığa başvurmayı esas almışlardır. Reformist demagojinin 14 Ekim seçimleriyle tescil edilen iflası, geri n yükselen halk hareketi karşısında yetersiz kaldığının bir göstergesiyse, faşist AP hükümetinin uygulamakta kararlı göründüğü —gerileme eğilimleri taşısa da, bu eğilimlerin militarist şeflerce reddedildiği— faşist saldırganlığın her geçen gün yeni güçlerin mücadeleye katılmasını engelleyememesi bunun bir başka göstergesidir. Sıkıyönetim gerek «güler yüzlüsüyle gerekse «asık SUrotlnsıyla yetersiz kalmakta, kelimenin gerçek anlamıyla sökmemektedir. Ne vur emirleri, ne fabrika ve mahalle baskınları, ne işten atma tehditleri, ne de işkence ve tutuklamalar kitleleri mücadeleden alıkoyomıyor, Basit hak talepleri kısa zamanda grev ve direnişe Yol açabiliyor. 
Fabrikadan fabrikaya, fabrikalardan gacekondulara sirayet edip genelleşebiliyor. Destek ve dayonışmü grev ve direnişleri, sınıf dayanışmasının geliştiğini, sınıf hareketinin halk hareketinin yaygınlaşmakta olduğunu gösteriyor. Sendika ağalarına karşın çıktıkları grev ve direnişlerin ortaya çıkması ve sayısının giderek örtması, işçilerin yasaların Sinırları dışına çıkan eylemlerinin hızla fazlalaşması, işçilerin mücadele azminin ve hoşnutsuzluklarının büyük boyutlara vardığını ortaya koyuyor. Aynı durum şehir yoksulları, öğretmen ve memurlar, öğrenciler açısından da geçerlidir. Kısacası ezilen kitielerde, eskisi, gibi yönetilmeye tepkiler gelişmektedir. 

Gericilere gelince, onlar arasındaki çatışma hızlıdır. Çeşitli emperyalist mihraklara bağlı olanlar, faşistierie reformistler aralarında dülaşmakta, bir yandan halka karşı ve mevcut düzeni ve devleti savunma temelinde işbirliği yaparken, bunun yöntemleri ve ülkenin hangi emperydlist mihraka bağlı olacağı Konusunda birbirleriyle çatışmaktadırlar. Militarist şefler faşistlerle reformistlerin halka karşı birliğinin gelişmesini 


13 


öteden beri zorluyorlar, ancak gericiler arasındaki dalaşma sona ermiyor. Halk hareketinin yükselmesi, bu hareketin bastırılmasının yöntemleri tartışmasını ve farklı tutumların alınmasını tahrik ediyor. Yine sömürgenler kriz şartlarında kimin ne kadar sömürüleceği konusunda dalaşıyor, kârın bölüşümünde düştükleri anlaşmazlıklar büyüme eğilimindedir. 
Bu, hükümette temsil edilme olanında da yansıyor. 

Günümüzde de gelişmeye devam eden bu durum ve eğilimler kitle mücadelesinin gelişmesi bakımından şartların elverişli olduğunu, kitle eylemlerinin yaygınlaşma ve genelleşmesinin şartlarının hizla olgunlaştığını gösteriyordu. Bugün bu eğilim mücadele kaçkını grev Kırıcısı revizyonistleri bile genel grev ve direnişten söz eder duruma getirecek kadar belirginleşmiştir. Her şey; ekonomik, politik durum, emekçi kitlelerin büyüyen hoşnutsuzluk ve mücadele isteği, hareketin kitlevi karakteri, destek ve dayanışma eylemlerinin gelişmesi, faşist baskı ve terörün mücadeleyi engellemekte yetersiz kalışı ve kitlelerin öfkesinin yükselmesine yol açması vb. vb... direnişin genelleşme eğilimini ortaya koymakta başarılı bir genel greve zemin hazırlamaktadır. 

Özellikle İzmir olaylar gericiliği oldukça ürküttü. Devletin şimdiye kadar görülmemiş boyutlarda ve çok yönlü kitle muhalefetiyle tehdit edilmesi tüm gericileri tedirginliğe sevketti, Bu tedirginlik özellikle militarist şefleri ve diğer bazı azgın gericileri şimdiden iç savaş korkuluğunu sallamaya «vatan haini işçilerre karşı cihad Propagandası yapmaya kadar götürdü. Gericiler, hükümet yönetimlerinin kabul edilirliğini sürdürebilme konusunda zaman zaman duydukları kuşkuları açığa vuruyorlar. Sikiyönetimin başarısızlığı onları önemle tedirgin ediyor, Olağanüstü hal ilanı tartışılmaya başlandı. Hükümet ve özellikle militarist klik tehditler ve saldırı politikasıyla bir yandan işçileri ve emekçileri yıldırmaya, diğer yandan egemen sınıflara moral vermeye, karamsarlığı engellemeye ve kitlelerin geri kesimlerinin gericiliğin etkisinde kalmasını sağlamaya çalışıyorlar. «Güçlü devlet» propagondası yaygınlaştırılıyor, devletin gücü pratik olarak kitlelere kanıtlınmaya çabalanıyor. Bunlar gericilerin halk hareketinden duydukları korkunun ifadesidir ve hareketin gücü konusunda fikir verici göstergelerden biri olarak sayılabilir. 

CHP reformistlerinin 1973-1975'lerdeki sloganlarını kullanmaz olmaları, AP'ne karşı olsa bile —giderek düzene yöneleceği kuşkusuyla— kitlə hareketini tahrik etmekten özenle kaçınmaları, Ecevit'in herhangi bir direniş çağrısı yapmadıklarını üstüne basarak tekrarlaması, onların kitle horeketinin kazanmakta olduğu boyutlardan duydukları korkunun esəridir, Onlar aynı zamanda AP hükümetinin faşist politikasının kitle mü cadelesini tahrik edeceği anlayışıyla itidal tavsiye ediyor. AP'ne hükümet ortaklığını bu yüzden önerdiler. Diğer yandan onlar halkın belirli taleplerini, özellikle düzene doğrudan yönelmeyen talepleri istismar ederek ve bu temelde hükümete karşı bir propaganda yürüterek kaybettikleri gücü toplamaya, kitle hareketini pasifleştirip durdurabileceklerini göstererek hükümet alternatifi olduklarına, egemen sınıfları ikna etmek istiyorlar, Reformizm artık şu dönemde egemen sınıflar açısından etkisiz bir yönetimdir, ancak «çıkmayan canda hala umut yardır». 

CHP reformistlerinin, onları sözde eleştirmeye başlayan aslında onların düzen suyunda seyreden DİSK'in reformist sendika ağalarının ve onlarla bloklaşan TKP vb. revizyonistlerin esas işlevi, kitle mücadelesinin yükselmesini ve daha ileri ve gelişmiş biçimler almasını, bir üst düzeye çıkmasını engellemektir. Onlar mücadelenin siyasi talepler ve hatta düzeni daha fazla sarsan ekonomik talepler etrafında gelişmesin) önlemeye, kitleleri ve eylemlerini düzen sınırları içine hapsetmeye çalişıyorlar, Mücadelenin buna karşın gelişmesi, mücadelenin yükselmesini engelleyemez olmaları, reformistleri ve revizyonistleri açmozlaru sürüklüyor. Bir yandan kitlelerin en basit bir talep uğruna giriştikleri mücadeleleri kırmaya uğraşıyorlar, çünkü böyle basit taleplerin bile kısa zamanda nasıl kabarışlara yol açtığını görmektedirler. Ama öte yandan mücadelenin yükselmesini durduramamaları, tecritten kaçınabilmek için onları, kitleleri daha ince yöntemlerle ve sözde mücadele yanlısı görünerek pasifize etme çabasına girişmeye itiyor. TARİŞ işçilerinden yediği silleylə grev kırma girişiminde başarısızlığa uğrayan Rıdvan Budak'ın tutumu (Bu DİSK'in tutumudur, aynı zamanda TKP'nin tutumudur, bunlar TARİŞ İplik işçilerini direnişin kaldırılması için oy kullanmaya çağırdılar) onların açık gerici tavırlarının örneğidir. DİSK'in «Genel Grev» TKP'nin «Genel Direniş» çağrıları, yine DİSK'in çeşitli mitingler yapmaya yönelmesi, onlarin inceltilmiş gerici tavırlarının örnekleridir. Kitlelerin biriktirdiği potansiyelin boşa harcanmasını, çeşitli patlamalara dönüşerek düzeni sarsmasının önlenmesini gaye edinen reformistler ve revizyonistler kitleleri örneğin kooperatifler kurarak yoklukların ortadan kaldırılması(1) «mücadelesizne sevketmeye uğraşıyorlar. Böylelikle egemen sınıfların ekonomik egemenliklerinin dokunulmazlığını sağlamaya çalışırken; siyaset adına da kitlelerin perspektifini hükümet değişiklikleriyle sınırlandırmayd, örtülü MC dedikleri AP hükümetinin yerini bir başka gerici hükümetin almasını sağlamaya çabalıyorlar. 

Bu politika TKP ile CHP ve reformist sendika ağaları arasındaki birliği geliştiriyor. Bugün temel amaçlarında anlaşma halindedirler. Ayrıldıkları nokta dayanılması gereken emperyalist gücün seçimiyle ilgilidir. 

TKP, hükümet olmasından önce CHP'yi ülkeyi Sovyet sosyal emperyalistlerine yakınlaştıracağı, CHP hükümetinin bu yolda bir ilerleme anlamına geleceği düşüncesiyle de desteklemiş, onunla üstü-kapalı bir ittifak içine girmişti. TKP, CHP'nin koltuğu altında güçlenmeyi hedefliyor ve kitleleri onunla birlikte pasifleştirmeye çalışıyordu, 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eryalistler arasındaki çatışma- 
«oydu. Ve önceleri sol potansiar CHP, giderek «umut» eftiyaç duymadan, onu rebileceği düşünce- 
. CHP, kitleleri kendi etkisi ç teşkil etmediğini görüyorül ve TKP, CHP'nin tutarsızlıbaşladı. CHP'nin sağ ve sol ve TKP, CHP'nin bir kanadıy- 


Ancak hükümeti zamanında CHP, e da saf değiştirmeyeceğini açık m yeli TKP'nin yardımıyla peşin; 
sanesinin yaratılmasıyla TKE dıştalayarak kiileleri ald siyle TKP ile clan üstüaltına aldığını ve TKE'nin pek du, Bu durum TKE'yi OriP'ye ğından, gerici tavırlarından v kanatları tahlilleri bu dön la ittifak politikasına girişti. 

CHP'nin hükümetten d düzene bağlamada yetersizi etkisi ve yardımları ve çeşiti masına bağlı olarak— güç kaz açtı. Bu durum, TKP ile CHP ağalarının yakınlaşmalarına neden cluyor. CHP hükümeti döneminde. askıya alınan DİSK-Maden-İş ilişkilerinin yeniden gelişmesi ve DİSK'in tekrar TKP sloganlarına sarılması bunu doğruluyor. Bugün devrimci birlik diye propaganda edilen revizyonist-reformist bir blok kuruluyor, Anti-empetyalist, anti-faşist olarak lanse edilen bu bloklaşma kitielerin mücadelesi karşısındaki esas barikatı oluşturuyor. Amerikan emperyalizmine karşı stoganlarla anti-emperyalist kitle mücadelesine ve taleplerine sahip çıkar görünerek anti- faşist niteliklere sahip olduğu sehtekorliği yapan bu blok, kitle mücadelelerinin başında TKP'nin olduğu proaogandasını yaygınlaştırmaya, faşistlerin də yardımıyla düzene korşı muhalefetin esas yozlaştırıcı merkezi haline gelmeye çalışıyor. m: yöneldiği sözde muhalefetlə bu blok ve özel toplamaya kitleleri kendi peşine takmaya uğraşıyor, Kitleleri ekenomik talepler uğruna mücadeleyle yetinmeye çaölün bu sözde muh&lefisi merkezi ancak ekonemik mücadele temelinde bir siyasi mücadele — düzene ve devlete karşı değil, hükümete karşı bir mücadele öneriyor. Yaratıımaya ço lü muhalefet merkezi ima yla bu bloka birçok reviz, st anlayışa sahip olan orta-yolcular da kazanılmaya çalışılıyor. Özellikie mücadeleyi faşist AP hükümetine, onun son süldınlari meye çalışan orta-yolcular bu blokun etkisine önemli Proleter devrimcilerle TKP-DİSK ağaları arasında yalpalâri tumlar almaları, bu yalpaltumanın özellikle son zamanlarda artmasi bu etkilenmelerini açikça cr 

Bugüne kadar nə fi 


şmesiylə bu politika gelişti. CHP'nin kitleleri si ve TKP'nin —sosyal-emperyalizmin örgütlerinin yönetimini elinde tuti bü ittifakın gelişmesine yol 


ne de revizyonist-reformist yozlaştırıcıi önisyemedi. Kuşkusuz bu geciktirici, hız kesici bir etken olarak rol oynadı ama mücadele yükselmeye devam etti, Bundan sonra Kitle mücadelesinin yükselmeye devam etmesi ve bu yükselişin hızı, faşist teröre boyun eğilmemesi yanında revizyonist- 

, reformist barlkatın etkisizleştirilmesine bağlıdır. Kitlelerin devrimcileşmesi, yükselen potansiyel ve mücadelenin heba olmayıp devrime kanalize edilmesi proleter devrimci hareketin kazanacağı başarılarla ilgilidir. Çünkü genel açısından olduğu gibi bugün için de —güç açısından henüz yeteri kadar güçlü olmasa da— tek devrimci alternatif proleter devrimci harekettir. Bu yüzden faşist saldırılar karşısında dayanıklılık arttırılmalı ve revizyonist-reformist blokun orta-yolcuları kazanarak proleter devrimcileri tecrit etme çabaları boşa çıkarılmalıdır. 

Bütün etkenler bugün bir genel greve doğru gidildiğini göstermektedir. TEKEL, TARİŞ işçilerinin direnişlerinin ortaya koyduğu gibi birkaç fabrikadaki grevler birleşmekte, dayanışma-destek grevlerinin sayısı artmakta, grevciler, şehir yoksullarınca, öğrencilerce, esnaflarca vb. desteklenmektedir. Grevciler yasal engelleri tanımayarak faşist teröre boyun eğmiyorlar, üzerlerine yönelen faşist saldırılar öfkelerini arttırıyor. İzmir olayları sırasında ülkede yasalara karşın direnen 45 bin grevci vardı. 
Bu bir günlük grevci sayısı önceki senelerin yasal grevlere çıkan grevcilerinin sayısından fazladır. Ve grev ve direnişlerde siyasi taleplerin öneml artmaya başlamış, zamların geri alınması gibi doğrudan düzene yönelon ekonomik talepler öne çıkmıştır. Önümüzdeki dönem de bir siyasi grevler dönemi olmaya adaydır. 

Doğruluğu kanıtlanan genel grev çağrısı artık pratik olarak örgütlenmek durumundadır. 


REVİZYONİSTLERİN GENEL GREVE SAHİP ÇIKMALARI 


Faşist diktatörlüğün sıkıyönetim biçimindeki saldırıları karşısında geriye çekilmeyen emekçi kitleler, her şeye karşın mücadelelerini yükseltmeye devam ettiler. Bu mücadele içerisinde kitleler genel grevi mücadele biçimi olarak benimsemeye başladı. Böylece genel grev sloganı ajitasyon sloganı olmaktan eylem sloganı olma sürecine girdi. Bunu gören revizyonistler ve reformistler, özellikle de revizyonist ve reformist sendika ağaları genel grev yanlısı geçinmeye başladılar. Oysa bu hain güruh bir süre önce genel grevin hazırlanmasının önüne her türlü engeli çıkarmaktan geri durmuyorlardı. Onlar, faşist devletle, sıkıyönetim kumandanlarıyla el ele vererek faşisi yasakları dinlemeyen ve eyleme giren işçilerin direnişlerini, grevlerini ezmeye çalıştılar. «İşçiler maceraya sürükleniyorə yaygaralarıyla grev kırıcılığını kendilerine baş görev edindiler. Özellikle TKP'li revizyonistler Adana'da, İstanbul'da, İzmir'de ve ülkenin birçok yerinde faşist diktatörlüğün yasaklarına karşın greve giden işçilerin karşısına dikildiler. En adi karşı-devrimci propagandalarla kafa bulandırmaya çalışarak işçi eylemlerini etkisiz hale getirmeye çalıştılar, TKP'liler özellikle bu tavırlarını 24 Aralık'ta doruk noktasına çıkardılar. Her türden revizyonist 24 Aralık'ta güçlerini birleştirerek Kitlelerin faşist diktatörlüğe karşı yükselen genel direnişini etkisiz hale getirmeye çalıştılar. Siyasi etkileri altına aldıkları öğretmenlerin, öğrencilerin, işçilerin 24 Aralık direnişine katılmamalarını sağladılar. Ama revizyonistlerin tüm ihanetine, faşist diktatörlüğün amansiz saldırılarına karşın kitleler 24 Aralık'ta faşist diktatörlüğe darbeler indirdiler ve kitlelerin gücünün faşist diktatörlüğe geri adım attırdığı görüldü. 

Bu durum karşısında revizyonistler kitlesel eylemlerden yana tavir almak ve onlara sahip çıkmak zorunda kaldılar. Revizyonistlerin yapacağı başka bir şey kalmamıştı. Çünkü gelişen kitle mücadeiesine doğrudan karşı çıkmanın revizyonizmin tecritini hızlandırmaktan başka bir işe yaramayacağı açıktı. Devrimci mücadelenin yükseldiği bir dönemde kitle mücadelesine doğrudan değil de dolaylı karşı çıkmak revizyonistlerin işine geliyordu. Buna uygun taktikleri yürürlüğe koymaya başladılar. 

Revizyonizmin İradeci Şarlatanlığı 

Mücadele yanlısı görünmeye çalışan reformistler ve revizyonistler kitlelerin yükselen mücedelesini bastırabilmek için «yeni yeni» taktikleri uygulamaktan bugün de geri durmuyorlar. 

Revizyonistler, meselelere tam bir iradeci şarlatanlar olarak yaklaşıyorlar. Gerek TKP'li, gerekse TİKP'li sosyal-faşistler kitle mücadelesini yaratanın bir avuç insan olduğunu yineleyip duruyorlar. Bu bir avuç burjuva uşağı istediği zaman kitleler mücadeleye giriyor, istemediği anda da duruyor! Bunların istemedikleri dönemde kitleler eyleme geçtiğinde ise «maceracılığa» atılmış oluyorlar. Düşman kardeşler olan bu iki revizyonist grup da aynı bakış açısma sghiptirler. Aralarındaki farklılık mücadeleyi bastırma konusundaki taktik ayrılıklardan ibarettir, Olaylar, maceracı görüşlerin kaynağının revizyonizm olduğunu bir kere daha kanıtlıyor. 

Gerçi TİKP'li faşistler «kitleleri greve hazırlayalım», «şimdi genel greve ve direnişlere girmek yanlıştır» sözlerini ne amaçla söylediklerini açıkça belirtiyorlar. Bunlara göre günümüzün koşullarında emekçilerin mücadelesini yükseltmek, geliştirmek ve genişletmek maceracılıktır! Neden, sorusuna verdikleri cevap ise şudur: acele etmeyelim, Türkiye zaten altı ay sonra istikrara kavuşacak, genel greve o zaman gidilmelidiri Yani, nasıl olsa onlara göre altı ay sonra emperyalist borçlarla Türkiye ekonomisi istikrara kavuşacak ve böylece genel grev diye bir mesele de olmayacaktır. Bu düşüncelerle hareket ettikleri için bugün faşist diktatörlükten «daha fazla» kitle mücadelelerinin karşısına dikilmeye uğraşıyorlar. 

TİKP'li sosyal-faşistlerin «haklı zemin» teorisinin nasıl iradeci bir bakış açısına sahip olduğu adım başi kanıtlanıyor. Bir mücadelenin 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haklı olabilmesi için kitlelerin mücadeleye hazir olması yeterli değildir! Bu revizyonistler tarafından da onun haklılığı onaylanmalıdır. Anok o zaman «haklı zemin?de mücadele edebilirsiniz! TİKP”liler devrimin düşmanı oldukları içinde kitlelerin devrim için mücadelesi her zaman «haksız zemin»de kalmaya mahkum oluyor! Bu mantık öylesine ilkel ve kaba ki, eleştirmek için uzun boylu söz etmeye gerek yok. 

TKP'lilere gelince, bunlar da ikiz kardeşleri TİKP'li faşistler gibi düşünüyorlar, Farklılıkları ise sözde bugün kitle mücadelesinden yana olmalardır! Ne var ki bu sosyal-faşistlerin de Kitlelerin mücodelesini bastırmak amacıyla yanıp tutuştukları adım başı ortaya çıkıyor. 

TKP'li sosyal-faşistlere göre, her geçen gün daha güçlü bir şekilde sermayenin, faşizmin, faşist diktatörlüğün, sıkıyönetimin saldırılarına karşı mücadeleye giren kitleleri, «mücadeleye girmek için hazırlamak gerekir»! Çünkü revizyonistler önce kitleleri bilinçlendirecekler, ondan sonra mücadeleye sokacaklar! Bir ovuç şarlatan revizyonist herşeyi tayin edici unsur olduğunu zannediyor. Kitlelerin ne zaman bilinçleneceğine ve ne zaman eyleme geçileceğine karar veren de bu şarlatan revizyonistler oluyor. Bunun için revizyonistler ilkönce ajitasyon-propaganda faaliyetiyle kitleleri bilinçlendirelim, ondan sonra mücadeleye sıra gelir, anlayışını yaygınlaştırmaya çalışıyorlar, Kitleler, revizyonistlere rağmen mücadeleye girişirlerse, bu «maceracılık» oluyor, «provokasyon» oluyor. TKP'li revizyonistlerin tüm amacı kitleleri bilinçlendirme bahanesiyle kitleleri oyalayıp, mücadeleden alıkoymaktır, Revizyonistler için cevap hazır: kitleleri kararlı bir şekilde mücadeleye hazırlamak gerekir! Peki bu nasıl sağlanacak sorusuna verdikleri cevap ise, bu birkaç revizyonistin nutuk çekmesiyledir, Bu zırva teşhir edildiğinde ise revizyonistler yaygorayı basıyorlar lar «nerede hareket orada bereket anlayışıyla hareket ediliyor»! 

Kitle mücedelelerinin yükseldiği günümüz koşullarında TKP ve TİKP yayın organları «harekette bereket var» anlayışına saldırıyla dolup taşıyor. 
Peki, kitlelerden kopuk bir grup adam tek başına eyleme mi giriyor ki bunlar bu suçlamayı ortaya otıyorlar? Hayır. Çünkü kitleler kendiliğinden ve devrimcilerin önderliğinde onbinlercesi birden ve ülkenin her yerinde yoğun bir şekilde mücadeleye atılıyorlar. Ülke çapında yüzbinleri harekete geçiren direnişler ortaya çıkıyor. İller ve ilçelerde tüm emekçiler grevlere, direnişlere, boykotlara, sokak gösterilerine girişiyorlar. Onlar bu mücadelelerinde faşist diktatörlüğün koyduğu ve revizyonistlerin kutsadığı yasak zincirlerini parçalayıp geçiyorlar. Tüm bunlara rağmen revizyonistler hala hayali bir «harekette bereket var» anlayışına saldırıp du- 
“ruyorlar. Gerçekte ise, revizyonistler devrimci mücadelenin kitlelerin mücadelesinin gelişmesinden öcü gibi korkuyorlar. Onların suçlamalarının, teryatlarının altında bu korku yatıyor. 
Ve yine TKP'li revizyonistler devrimci mücadelenin gelişmesinden kork 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tukları için kitleleri mücadele içinde değil, onun dışında sözde bilinçlerdirmenin gereğini vaaz edip duruyorlar. Oysa-emekçiler faşist diktatörlüğe 


karşı yürüttükleri mücadele içinde oldukça hızlı bir şekilde bilinçleniyor ve . 
devrimcilerin ajitasyon ve propogondasından etkilenerek, onu kavrayarak * 


onların etrafında toplanıyorlar. Mücadele içinde bilinçlenmeleri hızlanan kitleler daha kararlı olarak mücadeleye giriyor ve bilinç ve psikolojik olarak daha üst mücadele biçimlerine hazırlanıyorlar. Devrimci ajitasyonpropaganda faaliyetleri bu durumu geriletmeyi değil, hızlandırmayı amaçlamalıdır. Mücadeleyi geliştiren bir propaganda ve ajitasyon faaliyeti kitislerin bilinçlenmesine önemli bir katkıda bulunabilir, Lenin çok açık bir şekilde, durgunluk dönemlerine göre kitlelerin mücadeleye atıldığı dönemlerde onların bilinçlenmesinin çok daha hızlandığını vurgulamıştır. Lenin, mücadele içinde kitlelerin bilincinde oldukça büyük boyutlu sıçramalı gelişmelerin sözkonusu olduğunu söyler ve binlerce sözden daha etkili biçimde mücadelenin kitleleri burjuva önyargılardan kurtardığını ve bilinçlendirdiğini belirtir. Ne var ki revizyonistler aksi görüştedirler. Bun» lar birkaç revizyonist sayesinde kitlelerin durgunluk dönemlerinde daha etkin biçimde bilinçlendiğini ileri sürüyorlar. Revizyonistler, gelişen kitle mücadelesinin önüne engeller çıkarmak için durmadan safsatalara arılı yorlar. Revizyonistler her zaman kitlelere güdülecek bir sürü gözüyle baktılar ve bakmaya devam ediyorlar. 

Bugün, kitlelerin mücadeleye katılmasının maddi koşulları vardır ve oldukça da olgunlaşmıştır. Zaten somut pratik bunu kanıtlıyor. Artan hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk, açlık bu durumun esasını oluşturuyor. 
Nitekim emekçiler her geçen gün artan sayılarda sömürü ve zulme karşı baş kaldırıyorlar, düzenden kopuyor ve ona karşı mücadeleye giriyorlar, Bu somut koşullarda devrimcilere düşen görev var olan kitle mücadelelerini daha da genişletmek, geliştirmek ve daha üst mücadele biçimlerine doğru çekmektir. Devrimci insiyatifli bir çalışma ve buna uygun bir ajitasyon-propaganda faaliyeti kitleleri daha geniş ölçüde mücadeleye çeker, çekiyor ve çekmelidir. Mücadele içine giren kitleler devrimcilerin ajitasyor ve propaganda faaliyetinden daha fazla etkilenirler. Onların söylediklerini somut pratikleriyle kavrarlar, teori, maddi bi ce dönüşür, İnsiyatifli çalışma kitleleri bilinç ve psikolojik olarak daha üst mücadele biçimlerine hazırlar, İşte revizyonistlerin kopardığı yaygaranır gerçek amücı bu çalışmaların yürütülmesini engellemektir. Revizyonistlerin, «kitleler maceracılığa sürükleniyor» dediği şey, kitle mücadelesinin devrime doğru yol olmasıdır. 


si 


Revizyonistlerin dört elle sarıldıkları bir husus da işten atılmalardır. * 


Revizyonistlere göre Işçiler mücadeleye girdikleri için işten atılıyor. Onlar böylece akılları sıra çalışan emekçi kitleleri işsizlikle korkutarak mücadeleden alıkoymaya çalışıyorlar. Her şeyden önce kapitalizm, doğast 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gereği adım başında işsiz yaratır. Kapitalizm geliştikçe nispi işsizlik de 

gelişir. Bununla birlikte kapitalizm krize girer girmez üretimin durması, gerilemesi binlerce insanı daha işsizliğin kucağına iter. Türkiye'de olan da “-bundun başka bir şey değildir. Ard arda kapanan ya da üretim kapasitesi düşen işletmelerin yoğunlaşması, binlerce, onbinlerce işçiyi daha işsizler ordusunun saflarına itmiştir. işçiler bu işsizliği de önlemek için mücadeleye giriyorlar. Burjuvazi aşırı kör elde etmek için binlerce insanı işten atmaya çalıştıkça emekçiler de buna karşı mücadeleyi yükselterek cevap veriyor. Revizyonistler adi demagoliyle bu gerçekleri örtbas edemezler, İşçiler mücadele ettikleri için işten atılmıyorlar, işsizliğe karşı, işten atılmamak için mücadele ediyor ve birçok yerde bu mücadeleleri sayesinde işten atılmaları önlüyorlar. İşçiler bu mücadelelerinde bazen başarılı olamıyorlarsa bunun esas nedenlerinden biri de revizyonistlerin və reformistlerin ihanetleri ve mücadelenin daha büyük boyutlar kazanmamış olmasıdır. İşçiler ve emekçiler mücadelelerini daha büyük boyutlara ulaştırdıkları zaman burjuvaziyi dize getirebilirler ve getireceklerdir. Bunun için mücadelenin boyutlarını daha da genişletmek gerekiyor. Sermaye karşısında boyun eğilerek, teslimiyet bayrağı çekilerek işsizlik önlenebilseydi, onbinlerce insan durdukları yerde işten atılmaz, açlığa, sefalete itilmezlerdi, 

İşciler ve emekçiler revizyonist safsatalara prim vermedi, vermeyecektir. Sosyal pratikleri onlara sermayenin ve faşizmin saldırısına, saldırıyla cevap vermek gerektiğini öğretiyor ve başarının buradan geçtiğini gösteriyor. 

Genel grev yanlısı kesilen revizyonistlerin amacı açıktır. Onlar, genel grevi başlı başına bir amaç haline getirip, yozlaştırarak kitlelerin devrime hazırlanmasının: önüne engeller çıkarmaktadırlar. Oysa faşist diktatörlüğün, sıkıyönetimin tüm yasak ve baskılarına karşın Kitlelerin genel greve gitmesi emekçilerin en etkin bir şekilde devrime hazırlanmasıyla özdeştir. Revizyonistler bu gerçekleri bildikleri için genel grevi düzenə etkili darbe indiren mücadele biçimi olmaktan çıkarmaya çalışıyorlar. Genel grev bugünkü şartlarda demokrasi mücadelesinin gelişmesinin önemli araçlarından birini oluşturuyor. 

Günümüz koşullarında hali-hozirda devrim talepleri propaganda sloganı düzeyindedir. Bu gerçekten hareket eden revizyonistler devrimin propagandasını tümüyle yasaklıyorlar ve böylece kitlelerin siyasi ve sosyal kurtuluşlarının nasıl olacağını kavramalarına engel çikarıyorlar. Emperyalizme bağımlı komprador-kapitalist, yarı-feodal toprak ağalığı düzeni, faşist diktatörlük, kapitalizm ve her türden burjuva devleti tasfiye edilmeden Kitlelerin sosyal ve siyasal kurtuluşları gerçekleşemez. Revizyonistler, genel grev eyleminde kitlelerin bu gerçeği kavramalarını önleme- ye yelteniyorlar. Tüm bu amaçla genel grevi kontrolleri altına almaya çalışıyorlar ve genel grevi, kitleleri devrime hazırlayan bir mücadele biçimi olmaktan çıkarmaya çalışıyorlar. Oysa genel grevin birbirinden koparılamayan esas iki özelliği vardır. Bunlardan biri faşist diktatörlüğe etkili darbeler indirmek, demokrasi mücadelesini genişletmek, birtakım demokra-“ tik hak ve özgürlüklerin elde edilmesini sağlamak, gerici egemen sınıfların krizin yükünü emekçilerin sırtına yıkma planlarını boşa çıkarmak, Bir diğeri ise genel grev içerisinde devrimin zorunluluğunu kavratmak ve devrim için silahlı mücadeleye girişmenin gerekli olduğunu kavramaktır. Kitleler kendi deneyleri ve birtakım çetin mücadeleler içerisinde silahlı mücadelenin dışında başka bir mücadele biçimiyle kurtuluşlarının sağlanmasının imkansız olduğunu görürler ve tüm hazırlıklarını buna göre yapmaya başlarlar. İşte revizyonizm genel grevin bu özelliğine amansız bir şekilde saldırıyor ve onu bu özelliğinden soyutlamaya çalışıyor. Bunun için genel grev eylemiyle elde edilemeyecek olan taleplere ambargo koyuyor. 
Ve sadece genel grev eylemini gericilikle uzlaşmayı sağlayan bir eylem biçimine dönüştürmeye çelışıyor. Buna uygun talepler formüle ediyor, emekçileri sadece hu talepler için mücadeleye çağırıyor. Oysa devrimciler, genel grevle elde edilemeyecek propaganda düzeyindeki talepleri de savunarak kitleleri bu talepleri elde etmek için hazırlanmaya ve buna uüygun eylem biçimlerini benimsetmeye çalışır. 

Revizyonistler genel grev mücadelesi içerisinde de kitlelerin toleplerini ekonomik taleplerle sınırlamaya özen gösteriyor. Böylece bu mücadele içerisinde kitlelerin devrim için bilinçlenmesinin yetkinleşmesinin önüne setler çekiyor. Kitlelerin silahlı mücadeleyi benimsemelerini engelliyor. 
Ve genel grevin bu üst mücadeleye, yani silahlı mücadeleye doğru gelişmemesi içir vargüçlerini seferber ediyorlar. Oysa komünistler genel grevle devrimin gerçekleşmeyeceğini kitlelere kavratmaya “çalışır. Emperyalist burjuvazinin ve gerici egemen sınıfların uşağı revizyonistler ise durmadan - kitleleri bu gerçeği kavramaktan uzaklaştırmaya çalışır, gericilikle uzla- © Şarak mücadeleyi saptırmaya yeltenir. Her türden revizyonist bugün bu görevi icra etmeye çalışmaktadırlar, 

Bu söylediklerimizin en açık delilini DİSK'in haşınq çöreklenmiş revizyonist ve reformist sendika ağaların genel grev için öne sürdükleri talepler oluşturmaktadır. Bunlarin tantanayla ilan ettikleri «demokrasi bildirisi» bu söylediklerimizin somut delilidir. «Demokrasi bildirisisnde yer alan taleplerin büyük çoğunluğu, bunların gerçekleşmesi faşist diktatörlüğe kesin ve kalıcı darbeler indirmekten yoksundur. DİSK'in savunduğu taleplerin elde edilmesi demokrasi mücadelesini etkili bir şekilde geliştirmeyecek ve sadece faşist diktatörlük içinde yapılacak restorasyonlardan -- ibaret kalacaktır. Onlar kitleleri böylesi bir talep için mücadeleye sevk ettiklerinden faşist diktatörlüğün savunucularıdırlar, 

Revizyonistler, durmadan, genel grevi faşist diktatörlük içindeki hükümet değişikliklerini sağlamanın bir aracına dönüştürmek istiyorlar. Bu amaçlarına uygun olarak emperyalist burjuvaziden, İÇ gerici egemen Sinıflardan faşist devletten soyutlanan MC ismi verdikleri faşist Demirel hükümetini tek başına kitlelere sahte bir hedef olarak göstermeye çalışıyorlar. Kitlelerin hedef olarak devleti seçmesine engel oluyorlar. Taktiklerini hep buna göre ayarlıyorlar, faşist devletten soyutlanan hükümeti her şeyin sorumlusu olarak göstermeye çalışıyorlar. DİSK'in sendika ağaları açıkça devlete karşı olmadıklarını, bugünkü yasaları savunduklarını, Anayasa yanlısı olduklarını ilan ediyorlar. Demirel'i burjuva yasalarını ve Anayasayı çiğnemekle suçluyorlar ve bunun için ona karşı olduklarını söylüyorlar. Böylece emekçileri devleti, yasaları, Anayasayı savunmaya çağıriyorlar, 

Böylece revizyonistlerin nezdinde genel grev, burjuva devletinin ve kapitalizmin yaşatılmasının bir aracına dönüştürülmüş oluyor. 


MACERACI VE “SOL” GEVEZELER REVİZYONİZMİN 
REFORMİST YOLUNDAN YÜRÜYOR 


Bazı maceracı geçinen “sol” gevezeler, keskin lafların arkasına gizlenerek genel grev eylemine karşı çıkmaya yelteniyorlar. Bu “sol” gevezelere göre genel grevle devrim yapılamayacağına göre genel grev eylemine girişmek yanlıştır! Maceracıların ve “sol” gevezelerin keskin görünümlerine karşın revizyonizmin reformist yolunda yürüdükleri açıktır. 
Bir kere daha reformizm ve maceracılığın bir madalyonun iki yüzünden ibaret olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü bu iki siyasi hareketin ideolojik kökleri ve dünyaya bakış açıları aynıdır. 

Bu “sol” gevezelere göre genel grevin kitleleri devrime hazırlayan bir fonksiyonu yoktur. Bunun için genel grev sloganını ortaya atmak «reformizm»dir. Genel grev biçimindeki mücadeleyle devrim yapılamaz ama kitleler devrime hazırlanır. Bu mücadele içerisinde kitleler devrimin gerekliliğini kavrarlar. Bununla birlikte gericiliğe, faşist diktatörlüğe etkili darbeler indirilir. Birtakım demokratik taleplerin elde edilmesi demokrasi mücadelesinin gelişmesini doğurur ve Kitleleri daha iyi bir biçimde devrime hazırlar. Bu söylediklerimiz, dünya proletaryasının somut deneyleriyle kanıtlanmıştır ve ülkemizde de kanıtlanmaktadır. Genel grev, komprador kapitalizmin ve toprak ağalığı düzeninin krizinin yükünü gericiliğin sırtına bindirmenin etkin bir aracını dü oluşturmaktadır. Kitleler böylesi mücadelelere girerek sermayenin ve faşizmin saldırılarına karşı dururlar ve onu geriye püskürtürler. Kitleler, genel grev içerisinde devletin ne olduğunu ve kimden yana olduğunu açik bir şekilde görürler. Çünkü mücadele içerisinde karşılarında hep devlet güçlerini görürler ve burjuva devletin kendilerinden yana olmadığını açık bir şekilde kavramaya böşlarlar. Dolayısıyla da buradan hareketle burjuva devlet mekanizmasının 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parçalanmasının ve kendilerinin silahlanmalarının gerekliliğini kavrarlar. 
Genel grevle bunları elde etmekten kaçınmak devrimi hazırlamaktan yan çizmekle özdeştir. Bunun için devrim yapma diye bir meselesi, olmayan “sol” gevezelerin genel greve karşı çıkmalarından doğal bir şey yoktur. 

Genel grev meselesine revizyonist ve “sol” maceracı yaklaşımları mahkum etmek önümüzde duran en önemli bir görevi teşkil ediyor. Genel grev, bugünkü koşullarda gerici egemen sınıflara ve faşist diktatörlüğe karşı etkin bir mücadele biçli özelliğini gösteriyor. Bu etkinliği genel greve kazanmak için revizyonistlerin genel grev için ortaya attıkları taleplerin karşısına, düzene ve faşist diktatörlüğe kalıcı ve etkili darbeler indirecek talepleri çıkarmamız zorunludur. Ancak meseleye böylesine bir bakiş açısıyla genel grev içerisinde kitleleri devrime hazırlayabilir ve de eğitebiliriz. Bununla birlikte genel grev eylemine karşı çıkan “sol” maceracı grupların tavrına prim vermeyelim. Onların birer devrim kaçkını olduklarını unutmayalım. 

Özellikle yukarıda da belirttiğimiz gibi revizyonistlerin genel grevi burjuva devletin, burjuva yasaların, Anayasal sistemin savunulmasına dönüştürmə çabalarını boşa çıkaralım. Onlara genel grevi faşist diktatörlüğün içindeki hükümet değişikliklerinin aracı haline getirme fırsatını vermeyelim. Revizyonistler salt genel grev içinde faşist Demirel hükümetini hedef haline getiriyorlar; burjuva devleti, Anayasayı ve de düzeni kitlelerin hedefi olmaktan çıkarmaya çalışıyorlar. Bunun için revizyonistlerin genel grev için ortaya sürdükleri taleplerin karşısına şu talepleri çıkaralım: 

Başta TCK”nin 141-142-146. maddeleri olmak üzere tüm faşist yasaların ve yasa maddelerinin iptal edilmesi; Yeni Baskı Yasalarının geri alınması; sikiyönətimin kaldırılması; MHP, ÜGD, MİT ve Kontr-Geriflanın dağıtılması; Kürt ulusu üzerindeki azgın ulusal baskı, terör ve asimilasyon politikasına son verilmesi, Kürt ulusuna ayrı devlet kurma hakkı da dahil olmak üzere ulusların kaderlerini tayin hakkının tanınması; halka karşı suç işleyen bütün faşistlerin cezalandırılması; NATO'dan çıkılması, emperyalistlerls ve sosyal emperyalistlerle yapılmış bütün ikili anlaşmaların iptal edilmesi, IMF ile yapılmış bütün anlaşmaların iptali; faşistler dışında bütün tutuklu ve hükümlülere af çıkarılması; tekeller ve bankalar üzerinde işçi ve emekçilerin denetiminin kurulması; tekelci işletmelerin kârlarının kısıtlanması; zamların geri alınması, zorunlu tüketim maddelerinin fiyatlarının düşürülmesi; en çok 8 saatlik işgününün bütün alanlarda gerçekleşmesi; sınırsız grev ve genel grev hakkının gerçekleştirilmesi, işsizliğin önlenmesi, işten atılanların geri alınması; eşit işe eşit ücret verilmesi, barınma koşullarının düzeltilmesi; tüm çalışanlara grevli, toplusözleşmeli sendika hakkı; toprak ağalarının ellerindeki topraklara ve hazine topraklarına Köylü Komiteleri eliyle tazminatsız olarak elkonulması, feodal, yarı-feodal ilişkilerin hüküm sürdüğü toprakların köylüye 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dağıtılması; tarım ürünleri taban fiyatlarının köylü tarafından belirlenmelerin banka ve tefeci borçlarının iptal edilmesi, topraklar üzerindeki ipoteklerin kaldırılması. 

Bu talepleri kitlelere maleden ve kitleleri devrimci mücadeleye sevkeden böyle bir genel grev mücadelesi, devrimci amacımıza hizmet sdecek ve onu daha da yaklaştıracaktır. 
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Sovyet Revizyonistleri «Mao Zedung 
Dişüncesi”ni Nasıl Eleştirirler (111) 


SOSYAL EMPERYALİZMİN EKONOMİK YAĞMACILIĞI 


Sovyet ve Çin modern revizyonistleri arasındaki ideolojik mücüde- lenin en fazla yoğunlaştığı konulardan biri de sosyal emperyalizm konusudur. 

Çinli modern revizyonistler, burjuva milliyetçi bir bakış açısından da olsa, özellikle 1960'ların sonlarından bu yana, revizyonist Sovyet burjuvazisinin Çin üzerindeki emperyalist emellerine karşı çıkmış ve bunları teşhir etmişlerdir. Ancak Çinli revizyonistlerin kendilerinin de Sovyet revizyonistlerinin yürüdüğü yoldan yürümeleri ve Sovyet revizyonizmine karşı mücadelelerindeki teorik, pratik tutarsızlıkları, onların bu «mücüdelelerinin» Morksizm-Leninizme dayanmayan sahte bir mücadele olduğunu ortaya koymakta gecikmedi. Bu durum ise Sovyet revizyonistlerine, birçok namuslu, dürüst devrimci ve demokrat, aldatmalarına, onların kafalarını karıştırmalarına imkan veren demagojik bir manevra alanı sağladı. 

Nitekim Sovyet revizyonistlerinin görüşleri doğrultusunda bir grup Çekoslovak yazarı tarafından kaleme alınmış olan bir broşürde bu konuda şunlar yazılmaktadır: 

«sosyal emperyalizm” deyimi Marksçı yazında yeni bir deyim değildir. V. İ. Lenin bu deyimi, eserlerinde, işçi sınıfının çıkarlarına ve devrime ihanet eden, proletarya enternasyonalizminin ilkelerinden uzaklaşan ve emperyalizmin uşağı haline gelen İl. Enternasyonal'in yöneticilerini teşhir etmek amacıyla kullanmıştı. Lenin eserlerinde 'kapitalistlerin hizmetindeki yönetici sınıflardan', kendilerini burjuvaziye satmış olan ve “bütün ülkelerde burjuvaziyi destekleyen sosyal emperyalistlerden ve benzerlerinden kızgınlıkla söz eder, Lenin, sosyal emperyalist deyimini, işçi sınıfı hareketi içinde faaliyet gösteren uluslararası emperyalizmin ajanlarını tanımlamakta kullanmaktadır... 
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«Halkın Günlüğü'nün yazarları, “sosyal emperyalizm' deyimini açıklayan özel bir makale yayınlamışlardır. Anti-Sovyetik uydurmalarla dolu olan bu açıklamada, sosyal emperyalizm “sosyalizm maskesi takmış emperyülizm” diye tanımlanmıştır. SBKP yönetimi ve Sovyet devleti, Halkın Günlüğü'nde “ülkelerinde her bakımdan kapitalizmin restorasyonunu gerçekleştirmek” ve “Amerikan emperyalizmi ile dünyanın nüfuz bölgelerine ayrılması amacına yönelik gizli anlaşmalara varmak” gibi iftiralara konu olmuştur... 

«Maocuların uluslararası ölçekteki politikalarının pratiğine gelince, bu pratik Leninciliğin sosyal emperyalizm tanımına tamamen uymaktadır. Çinli yöneticiler, açıkça NATO'nun güçlendirilmesini istemekte ve Ortak Pazar'ı desteklemektedirler. Onlar, faşist Pinoşe Cuntasıyla, Angola'daki karşı-devrimcilerle ve G, Afrika Cumhuriyeti'ndeki ırkçılarla yakın ilişkiler kurmuşlardır»... vb. 

Gerçekten de daha önce de belirttiğimiz gibi ortada sürekli birbirlerinin isini-pasını teşhir eden, iki «dibi kara tencere» vardır. Ve bu durum sözkonusu tartışmayı tam bir kör döğüşüne dönüştürmenin yollarını açmakta, birçok orta-yolcu akıma ve teoriye hayat alanı sağlamaktadır. Ancak Marksizm-Leninizm, Marks, Engels, Lenin ve Stalin'in dev eseri ortadadır ve bu eser, tüm komünistlere hayatın her gün ortaya çıkardığı birçok olguyu nitelendirme ve çözümlemenin tüm olanaktarını vermektedir. İşte biz, yazımızın bu bölümünde de yalnızca Morksizm-Leninizme ve olgulara dayanarak soruna yaklaşacak ve görüşlerimizi bu doğrultuda kanıtlamaya çalışacağız. 


Leninist Emperyalizm Teorisi Sovyet Revizyonistlerinin Teori ve Pratiklerini Teşhir Ediyor 


Yazımızın daha önceki bölümlerinde Sovyetler Birliği'nde kapitalizmin restorasyonu olgusunu çeşitli yönleriyle ortaya koyduk. Sosyalizmin inşasının esas olarak tamamlandığı, sömürücü Sınıfların, sınıf olarak tasfiye edildiği bir toplumda aynı zamanda yönetici bürokratik bir kast olma özelliğini taşıyan, işçi sınıfı içinden doğmuş ve eski toplumun tüm kalıntılarıyla bütünleşerek onları yeniden egemen kılmış imtiyazlı yeni burjuva unsurların, proletarya diktatörlüğü ve sosyalist ekonomik sistemi, içinden adım adım yozlaştırıp çürüterek nasıl tasfiye ettiklerini ve onu nasıl burjuva-revizyonist bir diktatörlük ve sisteme dönüştürdüklerini gördük. Şimdi bu noktadan hareket ederek Sovyet revizyonistlerinin diğer ülkelerle kurdukları ekonomik, siyasi ilişkiler ve onlara korşı izledikleri politikanın içeriği ve sınıfsal niteliği üzetinde duralım. Ki sosyal-emperyalizm konusundaki tartışmaya açıklık getirecek olan da budur. 

Lenin, «Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşaması» adlı eserinden çok önceleri Engels'in de işaret etmiş olduğu gibi kapitalizmin 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üretim araçlarını sürekli daha üst bir düzeyde foplumsallaştırmak ve merkezileştirmek zorunda kalması, tekellerin aynı zamanda bu toplumsallışma ve merkezileştirmenin bir ürünü olarak doğuşu ve gelişmesi üzerinde durur. Yine Lenin, Marks ve Engels'e dayanarak üretim araçlarının özel mülkiyeti koşullarında bu eğilimin sermaye sahipliği ile sermayenin üretime uygulanması ve yönetilmesi arasındaki ayrımı derinleştirdiğini ve kollektif kapitalist olarak devletin rolünü ön plâna çıkardığını belirtir. Bu durum da doğal olarak burjuva devleti tamamen ele geçirerek, onunla bütünleşmiş ve sayısal olarak gittikçe azalan rantiye bir mali oligarşinin doğuşuna yol açar. Bunun yanı sıra devletin ve devlet ya da özel mülkiyete tabi tekellerin emrinde üretimin ve sermayenin yönetilmesi işiyle uğraşan ve astronomik ücretler alan bir bürokrat-teknokrat zümre oluşur. Bu zümre tekelci burjuvazinin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. Bankaları, sanayiyi ve devleti yöneten bu «elit» tabaka, tekelleşmiş banka ve sanayi işletmeleriyle, mali oligarşinin egemenliğindeki devletin iç içe geçmesine paralel olarak bütünleşir ve konumunu güçlendirir. Lenin, «Emperyalizm» adlı eserinde bu olguyu birçok örnekle açıklar ve şunları yazar: 

«Burada bütün ülkeyi kaplayan sık bir mali kanallar şebekesinin bütün sermayeleri ve gelirleri merkezileştirerek, binlerce işletmeyi tek bir ulusol kapitalist örgüte ya da tek bir dünya kapitalist örgütüne dönüştürerek hızla yayıldığı görülüyor. ...Gerçekte, burada, dev tekellerin merkezileşmesi, rollerinin, önemlerinin ve güçlerinin artması söz konusudur.» (Lenin, Emperyalizm, s. 44) 

«Kapitalizmin özelliği, genel olarak, sermaye sahipliğini, bu sermayenin sanayide uygulanışından; nakdi sermayeyi sınai ya dü üretken sermayeden, sadece nakdi-sermayeden elde ettiği gelirle yaşayan rantiye-Yİ, sanayiciden ve sermayenin yönetimi ile doğrudan ilgili herkesten (obç) ayırır. Bu ayrılma geniş ölçülere ulaştığı zaman, mali sermayenin egemenliği ya da emperyalizm, kapitalizmin en yüksek aşama çizgisine gelir. Mali sermayenin bütün öbür sermaye çeşitlerinden üstünlüğü rantiyenin ve mali oligarşinin egemenliği anlamını da taşır; mali yönden 'güçlü” bir kaç devletin öbür devletler karşısındaki üstün durumunu da açıklar.» (age. s. 77) 

«Aynı zamanda bankalar ve büyük tücari ve sinai işletmeler arosında bir çeşit kişisel birleşmenin, hisse senetleri alımı yoluyla bir kaynaşma olayının geliştiği, bunun da sinai ve ticari işletmelerin denetim (ya da yönetim) kurullarına banka müdürlerinin geçmesiyle, ya da tersinin olmasıyla, gerçekleştiği de görülmektedir... Berlin'deki en büyük altı banka, müdürleriyle 344 sanayi şirketinde, ayrıca yönetim kurulu üyeleriyle başka 409 sanayi şirketinde temsil edilmektedir, yani toplam olarak 751 şirkette... 
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«Bankaların ve sanayilerin “kişisel birlik'i; hükümet ile bunlar arasındaki “kişisel birlik'le tamamlanmıştır.» (age. s. 53-54) 

Bir avuç rantiye mali oligark ve onların emrinde devleti, sanayiyi ve mali işleri yürütmekle görevli «elit? bir yönetici bürokrat-teknokrat zümre... İşte emperyalist bir ülkede son sözü söyleyenler bunlardır. Devlete gelince, tekelci kapitalizm aşamasında kollektif kapitalist olarak, o giderek daha büyük sermayeleri mülkiyeti altında toplar ve gerek sermaye ihracı, gerekse her türlü mali spekülasyon aracılığıyla en büyük «kupon kesici», en büyük tefeci, en büyük mali oligark haline gelir. 
Öyle ki, eskiden sermeye dünyasının en parlak yıldızlarını oluşturan bir avuç mülti-milyarder bile, onun yanında sönükleşir, geri plana düşer. 
Nitekim bugün emperyalist dünyaya bir göz attığımızda, devlet tekellerinin, özel tekellere göre çok daha önemli bir rol oynadığını ve işleri asıl çekip çevirenin onlar olduğunu görürüz. Lenin, «Emperyalizm» adlı eserinde, bu duruma dikkat çeker ve «rantiye devlet, asalak, çürüyen kapitalizmin devletidir» der. (age. s. 132) 

Sonuç olarak emperyalizm aşamasında üretimin tolpumsal niteliği ile mülk edinmenin özel (ya da kapitalist devlet mülkiyeti) arasındaki çelişki had safhaya ulaşir ve çözümlenmek Için tamamen olgunlaşır. Proletarya, sosyalist devrimle bu çelişkiyi çözümler. Tekelci devlet ve özel mülkiyeti ilga eder, Proletarya diktatörlüğünün şahsında temel üretim araçlarını toplumsallaştırır ve özel küçük mülkiyeti kooperatifleşme aracılığıyla sosyalist ekonomiyle adim adım bütünleştirir. Ekonominin yönetilmesi işine gelince, burada diğer pek çok alanda da şu ya da bu şekilde ortaya çıkan çözümlenmesi gereken önemli bir çelişme vardır. 
Proletarya kapltalist toplumdan yönetilmesi gerçekten de uzmanlık isteyen dev bir ekonomik aygıt devralmıştır; ancak genel olarak kapitalist toplumun ve özel olarak da tekelci kapitalizmin son haddine kadar geliştirdiği işbölümü nedeniyle bu uzmanlaşma bir avuç teknokrat zümre- nin tekelindedir. Proletarya, geniş emekçi yığınlar ve hatta bu ekönomik aygıtın sıradan bir çok görevlisi bu işe tamamen yabancılaşmış durumdadır. Ve üstesinden gelinmesi gereken bu durum ne proletarya diktatörlüğü devleti tarafından yayınlanacak bir kararnameyle, nə de kısa bir süre içinde ortadan kaldırılamoz. Dünyanın ilk sosyalist devletini kuran ve sosyalizmin inşasını başarıyla gerçekleştiren Lenin ve Stalin'in önderliğindeki Bolşevik Partisi bu çelişkiyi çözümlemenin doğru yolunu bulmuş ve göstermişlerdir; bir yandan kapitalizmden miras kalan buriuva uzmanların içinden proletarya diktatörlüğü ile işbirliği yapmayı, ekonomiyi onun denetimi ve gözetimi altında ve onun hesabına yönetmeyi kabul eden «beyaz uzmanlarsın, yüksek ücretlerle satın alınması ve proletarya diktatörlüğü hesabına çalıştırılması; diğer yandan kapitalist toplumun yarattığı objektif bir olgu olan işbölümüne karşı mücadele süre- 


29 


ci içinde adım adim proletaryanın sofları içinden bir «kızıl uzmanlar» ordusunun yetiştirilmesi ve bunların sürekli genişletilerek, diğerlerinin yerine geçirilmesi... Lenin ve Stalin proletaryonın burjuva uzmanlara ödediği yüksek ücretlerin, işçi sınıfı ve emekçilerin burjuvaziye zorunlu olarak ödemek zorunda kaldıkları bir haraç olduğunu açıklıkla belirtmişlerdir. Buna karşılık, işbölümünün en aşırı biçimleri ve bunun toplumda yarattığı düşmanca ayrılıklar ortadan kaldırılmasına karşın, bu olgu bütünüyle yok edilmediği sürece, yine de Sınırlı bir azınlık teşkil edecek olan (toplumun komünizme doğru gelişmesi süreci içinde bu sınır da genişler ve ancak komünist toplumda tamamen ortadan kalkar) kızıl uzmanlar ordusunun böyle ayrıcalıklı bir zümreye dönüşmemesi konusunda proletarya diktatörlüğü devletine ve komünist partisine büyük görevler düşer. Bu uzmanlar sürekli sınıf mücadelesi ve komünizm ruhuyla eğitilmeli, burjuva uzmanlara tanınan ayrıcalıklardan (ki bunlar azalmasına karşılık zorunlu olarak uzunca bir süre devam edecektir) yararlanmamalı, yararlanamamalıdırlar, Onlar, parti, proletarya diktatörlüğü ve proletoryanın yığınsal örgütleri aracılığıyla sıkı bir şekilde denetlenmeli, tamameh yok edilememiş olan işbölümünün yarattığı eğilimlere ve dışta sermaye dünyasının, içte kapitalizmin kalıntılarının baskısına karşı di-Tenemeyerek, kızıl niteliklerini kaybedenler ayıklanmalı, bu konumlarından uzaklaştırılmalıdır. Bu durum komünizme ulaşılmadığı sürece, bur-İuvazinin bir sınıf olarak tasfiye edildiği ve beyaz uzmanların bütünüyle devre dışı bırakıldığı dönemlerde de geçerlidir. Çünkü meta ekonomisi ve işbölümünün tamamen yok edilmediği koşullarda, sınıflı toplumların ve sermaye dünyasının, sosyalizme bıraktığı kötü miras bütünüyle yok edilmedikçe, yalnız ekonomi alanında değil, siyasi, ideolojik, kültürel her alanda işçi liderleri, işçi sınıfının «sivrilmiş» unsurları arasında konumlarından yararlanarak ayrıcalık sağlamaya yatkın, burjuvaziye yani revizyonizme eğilim duyan yozlaşmaya açık unsurlar çıkacaktır. Bu eğilimin biraz önce belirttiğimiz ve yazımızın daha önceki bölümlerinde açıkladığımız gibi parçalanmış da olsa objektif-maddi bir temeli vardır ve proletarya bu temeli kısa sürede, iradi tedbirlerle yok edemez. Ama buradan hiçbir şekilde revizyonist yozlaşmanın bir kader olduğu sonucu çıkmaz; çünkü sosyalist toplumda bu eğilimi yenmenin, onun gelişip, güçlenmesine engel olmanın maddi temeli de vardır ve bu temel, egemen olan, sürekli gelişip, güçlenen, komünizmi doğuran yanı temsil eder. Bütün sorun, proletarya ve onun partisinin bu temele ve Marksizm-Leninizme dayanarak sermaye dünyasına, kapitalizmin kalıntılarına ve onun İşçi sınıfı saflarında yarattığı burjuva-revizyonist yozlaşmaya karşı doğru kararlı ve sürekli bir mücadele yürütmeyi başarabilmesidir. 

Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi, bu süreç kesintiye uğrar ve tersine dönerse, burjuva-revizyonist unsurlar proletarya diktatörlüğünü ve 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sosyalist ekonomiyi yozlaştırarak tasfiye eder, onu bir burjuva diktatörlüğü ve kapitalist bir ekonomiye dönüştürürlerse, tek kelimeyle kapitalizmin restorasyonu gerçekleşirse, o zaman ortaya çıkacak kapitalist ekonominin özellikleri neler olur? Şunu hemen söyleyelim ki, özü itibariyle bu sistemle eski kapitalist-emperyalist ülkelerdeki sistem arasında hiçbir temel fark yoktur. Bu yüzden Leninist emperyalizm teorisi; Sovyetler Birliği'ndeki sosyal-emperyalizm olgusunu bütünüyle tanımlıyor ve teşhir ediyor. Ama bu biçime ilişkin birtakım farklılıkların olmadığı anlamına gelmez. Bu farklılıkların en başta geleni, böylesi bir ekonomide özel tekelci birliklerin tümüyle saf dışı edilmiş olması ve tek bir devlet tekelinin tüm ekonomi üzerindeki egemenliğidir. Bu son derece doğaldır. Biraz önce Lenin'den yaptığımız aktarmada belirtildiği gibi, tekelci kapitalist ekonomide, üretimin ileri derecede toplumsallaşmış olmasından kaynaklanan «bütün sermayeleri ve gelirleri merkezileştirerek, binlerce işletmeyi tek bir ulusal kapitalist örgüte» dönüştürmeye ve özel küpitalistleri saf dışı bırakmaya yönelik güçlü bir eğilim vardır. Ancak tekelci kapitalizmin, serbest rekabetten çıkarak geliştiği ülkelerde güçlü bir özel sermaye ve özel tekelci birlikler oluşmuş olduğu için bu eğilim, zıt eğilimterle karşılaşır ve sonuna kadar gelişemez. Oysa sosyalizm bunların tümünü tasfiye eder ve üretimi kapitalizm altında düşünülemeyecek ölçüde yoğunlaştırır. Öyle ki, sosyalizmin geçmişte inşa edildiği bir toplumda, kapitalizmin restorasyonu durumunda «özel tekelci kapitalistlere» ne yer, ne de gerek vardır, Bu durum mali oligarşinin yapısını da etkiler, burada artık kapitalizmin klasik ülkelerinde görülen türden bir moli oligarşinin yerine, kapitalizmin geleneksel yollardan geliştiği emperyalist: ülkelerde bile şimdiden «özel tekelci sermayedarları», ikinçi plana itmiş olan tekelci devlet bütünüyle geçmiştir. Mali oligarşi, en büyük «oligark» olan devletin şahsında simgelenir. Emperyalizmin geleneksel ülkelerindeki tekelci burjuvazinin bir parçasını oluşturan yönetici bürokrat-teknokrat «elit tabaka burada yine ortaya çıkmıştır. Şu farkla ki, buriuvazinin sınıf olarak tasfiye edildiği koşullarda bu tabaka işçi sınıfının içinden «sivrilmiş» ve eskiden sosyalist devlet, ekonomi ve kütürel-sanatsal hayatın yönetilmesinde önemli görevler yürütmüş, ayrıcalıklar elde etmede de bu konumlarından yararlanmış revizyonist unsurlardan, başka bir deyişle bir tür işçi aristoktasisinden oluşur. Bunlar kapitalizmin her türlü kalıntısı ile birleşerek ve emperyalizmden destek alarak, Stalin'in ölümünden sonra kendilerine karşı mücadeleyi gevşetmiş bulunan, Mürksist-Leninist güçleri, bizzat Partinin merkezinden kuşatarak, tecrit etmişler, gerçekleştirdikleri bir darbeyle iktidarı ele geçirmişler, işçi sınıfının Marksist-Leninist öncülerine karşı uyguladıkları terörle, gəniş emekçi yığınlara yönelttikleri «sosyalist demokrasinin geliştirilmesi», «komünizme geçiş» vb. sloganlarla süslenen demagojiyi ustalıkla birleştirmişler, böylece Partiyi, Devleti ve ekonomiyi, daha önce üzerinde durduğumuz yöntemlerle yozlaştırmış ve kapitalizm yoluna sokmuşlardır. 
Onlar, Sovyet toplumunda kendileri dışında bir burjuvazi olmadığı için, yeni oluşan burjuva devlet aygıtı ve ekonomik sistemin efendileri durumundadırlar. Geçmişte proletarya diktatörlüğünün şahsında tüm toplumun mülkiyetinde bulunan temel üretim araçları, kaptializmin restorasyonu ile birlikte kollektif kapitalisti temsil eden yeni burjuva devlet mülkiyetinə geçmiş, işçi sınıfının üretim araçlarıyla olan ilişkisi köklü bir biçimde değişmiş, sömürüye ve ücretli iş gücüne dayanan yeni bir öz ve içerik kazanmıştır. Yeni Sovyet burjuvazisi bu kollektif kapitalist mülkiyeti istediği gibi tasarruf etmekte, geniş işçi ve emekçi yığınları günden güne açlık ve sefalete yuvarlanırken debdebe; lüks ve Ihtişam içinde yüzmektedir. i 

Esas olarak bürokrat-teknokrat unsurlardan oluşan yeni Sovyet bur-İuvazisi bir kere iktidarı ele geçirip, eskiden toplumsal mülkiyet olan temel üretim araçlarının ve toplumsal ihtiyaçların karşılanması amacıyla toplum adına biriktirilmiş büyük fonları (artı-ürünü) sermayeye dönüştürünce bunları dilediğince tasarruf etmeye başlamış ve onları tekelci kaiptalizmin yasaları uyarınca, toplumun maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanması yerine, azami kâr elde etmek amacıyla kullanmaya başlamıştır. 

Bu durum en açık bir biçimde Doğu Avrupa'nın eski halk demokrasisi ülkelerinin kapitalist yola sokularok Sovyetler Birliği'nin yeni sömürgelerine dönüştürülmesi ve Sovyetler Birliği'nin kapıları emperyalist sermayeye ardına kadar açılırken aynı zamanda yoğun bir sermaye ihracına başlanmış olmasında ifadesini bulur. Ama yalnızca bu kadar değil, Lenin'in «Emperyalizm» odlı eserinde tanımladığı ekonomik, siyasi ve toplumsal tüm olgular bugün Sovyet ekonomisi ve toplumun tipik özelliklerini oluştururlar, Şimdi bunlar üzerinde duralım, 


SERMAYE İHRACI VE EKONOMİK YAĞMACILIK 
A) Sovyetler Birliği ve COMECON 


Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi (COMECON), 1949 yılında kuruldu. Örgüt kısa sürede sekiz ülke (Sovyetler Birliği, Bulgaristan, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Polonya, Romanya, Çekoslovakya, Macaristan, Arnavutluk*) katıldı. COMECON başlangıçta, gerçekten de sosyalizmi inşa eden kardeş ülkeler arasında eşitliğe ve her ülkenin kendi kaynaklarına dayanarak ağır sanayilerini kurması ve geliştirmesi, bunun 


* Arnavutluk daha sonra örgütün niteliğinin değişmesi nedeniyle çalışmalardan çekildi Buna karşılık 1960'larda Küba, Moğolistan, Yugoslavya ve daha sonra Vistnam örgüte katıldı 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yanı sıra tarımlarıni kalkındırmalarını öngören karşılıklı yardımlaşma örgütüydü. Nitekim bu sayede Doğu Avrupa'nın halk demokrasisi ülkeleri büyük bir ekonomik atılım yaptılar, öyle ki 1953'de bu ülkelerdeki toplam endüstriyel üretim 1949'dakinin iki katından daha fazlaydı. Yani bu ülkeler üç yılda o zamana kadar gerçekleşlirdikleri sınai üretimden daha fazlasını gerçekleştirmişlerdi. Bunun yanı Sıra COMECON'un çeşitli organların- da kararların alınması ve uygulanmasında hök eşitliği özel olarak gözetilmiş bulunuyordu. Stalin'in 1949 yılında Enver Hoca ile yaptığı bir görüşrüşmede söylediği şu sözler, o dönemde Sovyetler Birliği'nin halk demokrasisi ülkelerinin çok yanlı ekonomik gelişmesine olumlu yaklaşımı ve yaptığı katkıyı göstermektedir. Stalin, Enver Hoca'nın ülkede bir ağır sanayi kurma yolundaki talepleri karşısında, «Biz, sizin sosyalist sanayi sektörünü kurup, geliştirme zorunda oluşunuzu anlıyor ve tarım için olduğu gibi, bu yöndeki tüm taleplerinizi de karşılamayı kabul ediyoruz» (E. Hoca, Stelin'den Anılar, s. 104, İng. Baskı) diyordu. Gerçekten de Sovyetler Birliği bu dönemde tüm diğer halk demokrasisi ülkelerinde ölduğu gibi, Arnavutluk ekonomisine büyük katkılarda bulundu. 

Kruşçev kliğinin iktidarı ele geçirmesinden sonra (ki bunu, Arnavutluk dışındaki diğer halk demokrasisi ülkelerindeki proletarya diktatörlüklerinin yıkılması izledi) Sovyetler Birliği'nin ve Sovyetler Birliği ile COME-CON ülkeleri arasındaki ilişkinin niteliğinin değişmesine bağlı olarak, bu yaklaşım da tam zıddına döndü. Kruşçev kliği, COMECON ülkelerini buriuva Sovyet ekonomisinin uzantıları, beslenme alanları olarak gördüğü için, SBKP XX. Kongresi'nde yaptığı konuşmada ünlü cekonomik bütünleşme ve uzmanlaşma» teorisini ortaya attı. O, şöyle diyordu: 

«Bugün artık, uzun zaman boyunca sosyalizmin tek ülkesi olan ve kapitalist ülkelerle çevrelenmiş bulunan Sovyetler Birliği'nin yapmak zorunda olduğu gibi, her sosyalist ülkenin mutlaka ağır endüstrinin tüm dallarını geliştirmesine gerek yoktur. Şimdi (...) her Avrupa halk demokrasisi ülkesi, en uygun doğal ve ekonomik koşullara sahip olduğu endüstri datlarını geliştirebilir ve böyle maliarın üretiminde uzmanlaşabilir.» 

Bu yeni yaklaşım, SBKP teorik yayın organı «Komünist»de şöyle açıklanıyordu: 

«Sosyalist kesim ülkelerinin Kardeşçe birliği ve gittikçe genişleyen ekonomik işbirliği sayesinde, her ülkeye, Sovyetler Birliği'nin endüstriyel yapısını kopya etmeksizin, en uygun doğal ve ekonomik kaynaklara sahip olduğu mamutlerin üretiminde uzmanlaşabilecek şekilde kendi üretici güçlerini geliştirme imkanı veren uluslararası sosyalist işbölümü giderek daha da önem kazanmaktadır. Bu şekilde örneğin Arnavutluk, Bul. 
garistan ve Moğol Halk Cumhuriyeti i motorlu araçlar, traktörler, lokomotifler, demir döküm donatımları imali gibi ağır makina imali dallarini geliştirmek amaca uygun ve avantajlı olmazdı. Bu dallar tüm sosyalist kesimin gereksinmesini karşılayabilecek durumda olan SSCB ve diğer bazı kardeş ülkelerde çoktandır geliştirilmişti... Ekonomik yeterlilik eğilimleri halk demokrasisi ülkelerinin ekonomilerini çok olumsuz, buna karşın Sovyet ekonomisini nispeten önemsiz bir şekilde etkiler.» (Komü- © nist, 1959/1, aktaran Sovyetler Birliği'nde Kapitalizmin Restorasyonu, s. 
28) 

Bu teoride yeni olan hiçbir şey yoktur. Emperyalistler tarih sahnəsine çıktıklarından bu yana, sürekli olarak, bazı ülkelerin tarihsel olarak geri kalmışlıklarını, bunun yanı sıra kendi sanayileşmişliklerini veri kabul ederek, bu durumun yarattığı sonuçlardan alabildiğine yararlanmışlar ve az gelişmiş ülkelerin mevcut durumlarını olduğu gibi korumaya çalışmışlardır. Çünkü ağır sanayi ürünleri doğüları gereği yüksek bir emek üretkenliği gerektirdikleri hclde, tarımda ve bunları işleyen hafif sanayide emek üretkenliği daha düşüktür. Bu durum uluslararası eşitsiz değişimin ve az gelişmiş ülkelerin, emperyalistler tarafından ticaret yoluyla sömürülmelerinin kaynağını teşkil eder, Emperyalistler bu ilişkilerin kendilerine sağladığı üstünlükten yararlanarak, geri ülkeleri köleleştirir ve kendilerine sıkıca bağlarlar. Bu durum böyle sürdükçe bağımlılığın düzöyi de sürekli artar. Fazla üzağa gitmeye gerek yok, Emperyalistlerin ülkemizi geri bir tarım ülkesi olarak tutmak ve ucuz hammadde ve işgücü sağlayan bir kaynak olarak tutmak için harcadığı çabaları ve geliştirdiği «uzmanlaşma», «işbölümü» teorilerini herkes bilir. 

Buna karşılık Marksist-Leninistler sömürücü ve kapitalist sistemin yarattığı bu tür eşitsizlik ve cişbölümüsne karşı amansızca mücadele ederler. Burada uluslararası ilişkilere yön veren Sovyet revizyonistlerinin utanmazca iddia ettikleri gibi «ekonomik yarar» (kimin yararı?) ilkesi değil, Stalin döneminde olduğu gibi proleter enternasyonalizmi ve karşılıklı dayanışmadır. Sosyalist ülkeler uzun bir süreç içinde ekonomik olarak bütünleşecek ve tek bir ekonomi sistemi içinde kaynaşacaklardır. Ama bu, kapitalist dünyanın kendilerine miras olarak bıraktığı ceşitsizlik» ve «işbölümü» temelinde değil, çok yönlü olarak gelişmiş ulusal ekonomilerin adım odım bütünleşmesi yoluyla olacaktır. Çünkü sömürü ve eşitsiz ilişkilerden arınmış gerçek bir sosyalist birlik ancak böylesi bir temel üzerinde gerçekleşebilir. 

Kruşçev-Breinev revizyonistlerinin yaptığı gibi açıkça «ağır sanayi bende zaten var, sen geri bir tarım ülkesi olarak kalmaya devam et. Ken. 
dine yeterlilik eğilimlerine saparsan (yeni revizyonist çetenin tehditlerine kulak asmazsan) sonunda sen zararlı çıkarsın» demek, en iğrenç bir emperyalist mantığı fütursuzca dile getirmekten buşka bir şey değildir. Ancak revizyonistler sıkıştıkları zaman, aynı köpeklikle söylediklerini inkârdan da kaçınmıyorlar. 1960'ların başlarında Çinlilerin Sovyet revizyonistlerinin yağmacı, sömürgeci, «işbölümcü» tutumlarına karşı, burjuva milliyetçi açıdan da olsu mücadeleye girişmeleri ve onları teşhir etmeleri karşısında, bu kez de; «Pekin, 'Sovyetler Birliği'nin kardeş devletlerin sanayileşmesine karşı olduğunu ve bu devletlerin tarım ülkeleri olmaya devam etmelerini istediğini” savunmaktadır» diye yozıyorlardı. (Bkz. Oleg İvanov, Sovyet-Çin İlişkileri, s. 23) 

Yine Sovyet revizyonistlerinin «Sonunda sen zararlı çıkarsın» yollu tehditlerinin ne anlama geldiğini, onların gösterdiği köleleşme yoluna girmeyi reddeden Arncvutluk, somut olarak yaşamıştır. E, Hoca yoldaş 1960 
yılında Moskova'da 81 partinin ortak toplantısında yaptığı konuşmada o günleri ve Sovyet revizyonistlerinin uyguladığı siyasi ve ekonomik baskıları şöyle anlatıyor: 

«Sovyet önderliğinin aslında, Arnavutluk'a karşı, Titocu Yugoslavya'ya karşı (davrandığı gibi) davranma tehdidini somut hareketlere dönüştürdüklerini de bu toplantıya bildirmek zorundayız. Bu yıl, ülkemiz birçok doğal afete uğradı. Büyük bir deprem, Ekim ayındaki su baskını ve özellikle, ard arda 120 gün bir damla yağmurun düşmediği korkunç bir kuraklıkla karşılaştık. Tahılın hemen hemen tümü ziyan oldu. Halk açlıktan ölümle burun buruna geldi. Zaten çok kısıtlı olan stoklar tüketildi. Hükümetimiz, karşı karşıya kaldığı çok kritik durumu açıklayarak, derhal Sovyetler Birliği'nden tahıl alma girişiminde bulundu. Bu Bükreş Toplantısı'ndan (Arnavutluk'un Sovyet revizyonistierinin Çin'i mahkum etme girişimlerine karşı çıktığı toplantı - PB) sonra meydana geldi. Halk için elimizde ancak 15 günlük ekmek varken, 45 gün Sovyet hükümetinden bir cevap bekledik. 45 gün sonra ve birbirini izleyen birçok resmi başvurudan sonra, Sovyet Hükümeti, 50.000 ton yerine yalnızca 10.000 
ton ve bu da Eylül ve Ekim aylarında verilmek üzere, tahılı bize verdi. 
Bu, Sovyet yoldaşların isteklerine boyun eğmemiz için Partimize karşı sürdürülen açık bir baskıydı. 

«Bu kritik günler boyunca birçok şeyin içyüzünü anladık, Bütün dünyaya tahıl satan Sovyetler Birliği, (kapitalizmin restorasyonunun bir sonucu olarak bugün dünyanın en büyük tahıl ithal eden ülkesi durumuna düştü-PB); Sovyet halkının sadık kardeşleri olan, Marksizm-Leninizme ve Sosyalist kampa sadık olan Arnavutluk halkına, kendi kusurları olmaksızın açlıktan ölümle burun buruna geldikleri bir sırada, verecek 50.000 
ton tahıt bulamamış mıydı? Kruşçev yoldaş, bir keresinde bize, «Tahıl için üzülmeyin. Sizin bütün bir yılda tüketeceğiniz tahılın tümü kadarını bizim ülkemizde fareler yer» demişti. Sovyetler Birliği'ndeki fareler yiyebilir, fakat Arnavutluk halkı, Arnavutluk Emek Partisi, Sovyet önderleri- 
* nin iradesine boyun eğene kadar, açlıktan ölmeye bırakılabilir. Bu müthiş bir şey yoldaşlar, ama doğru.» (Modern Revizyonizmle Mücadele, Günce Yay. s. 155-156) 

Sovyet revizyonistleri yine sömürücülere has bir pişkinlikle, «ÇHC 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liderleri, Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist ülkelerle ideolojik ayrılıklarını devletlerarası ilişkilere de bulaştırmışlar, bu gelişme ekonomik işbirliği alanında açıkça görülmüştür.» diyorlar. (O. İvanov, ege. s. 16) 5 

Bu işi Çin, o zaman değilse bile daha sonradan yaptı. Ama küçük,” ama kaya gibi sağlam Arnavutluk'a, anti-Stalinist kampanyalarını ve revizyonist tezlerini desteklemedi, ekonomik ve siyasi olarak boyun eğmedi diye kapitalist dünyada bile pek görülmeyen, vehşi bir ekonomik ambargo uygulayan, diplomatik ilişkileri bozan Sovyet revizyonistleri değil miydi? İlerde, Sovyet sosyal emperyalistlerinin yeni sömürgeci siyasetlerini incelerken göreceğiz ki, bu örnek, tek değildir. Aynı dönemde Kruşçevci revizyonistler Stalin'i «hegomonyacılık», «baskıcılık»la suçluyorlardı. Oysa, sosyalist Arnavutluk'un önderi Enver Hoca, Stalin döneminde Sovyetler Birliği'nin sosyalist ülkelere karşı politikasını şöyle anlatıyordu: 

«Bazıları Stalin hakkında istediklerini söyleyebilirler, ama gerçek şudur ki, Stalin zamanında karnpımız ve uluslararası komünist hareket güçlü bir birlik halindeydi, Küçük Arnovutluk"umuzun Sovyetler Birliği'yle il kilerini ele alalım. Tito'nun sözünü ettiği “Stalin hegomonyacılığı” partimizin ve devletimizin yaşamında hiçbir zaman kendini göstermedi. Stalin bizimle hiçbir zaman elde sopayla konuşmadı, bize hiçbir zaman «ya benim dediğim gibi hareket edersiniz, ya da sizi ekmeksiz bırakırım ve sizinle bir daha hiç konuşmam» demedi. Bize hiçbir zaman «sizi beş dakikada havaya uçururum» demedi. Partimiz, Stalin'e karşı alınan tavırlar ve girişilen hareketlerle hiçbir zaman hemfikir olmadığını ve halen de bunları benimsemediğini belirtmiştir ve belirtmektedir.» (age, s. 85) 

Ama belki de Arnavutluk, culuslorarası işbölümü ve uzmdnlaşmaynın yararlarından faydalanmak yerine kendi içine kapanmayı seçen «Küçük- burjuva milliyetçileri» tarafından yönetiliyordul O zaman Şu COMECON içindeki «uzmanlaşma ve işbölümürnün doğurduğu sonuçlara daha ya- - kından bakalım ve bu işbölümünün kimin yararına gerçekleştiğini görelim. 


COMECON Projeleri Kimin Yararına Gerçekleşiyor? 


COMECON üyesi ülkeler tarafından hazırlanan «1976-1980 Kompleks Programıanın, ortaklaşa yapılmasını öngördüğü on büyük projeden en büyük sekizi (ki bunların toplam inşa giderleri 8 milyon transfer rubleden fazla tutmaktadır.) Sovyetler Birliği'nde inşa edilmektedir. Oysa bu projelere katılan diğer ülkelerin toplam katılım payları Sovyetler Birliği'nden daha yüksektir. 

Alman Weg Der Partei (Partinin Yolu) dergisi, bu konuyla ilgili olarak Şu rakamları aktarıyor: z 

«Örneğin Demokratik Alman Cumhuriyeti ulusal ekonomi planı geredince, 1976-1980 döneminde belirtilen ortak COMECON yatırım projeleri için 7-8 milyar mark tedarik etmek zorundadır. DAC, Polonya, Macaristan 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#lovakya duha 1975'de, Sovyetler Bi 


ve Bulgaristan yalnızca Üst-İlimsk Selüloz Kombinası için 328,9 milyon tutarında makine ve donanımlarını tedarik etmek zorundalar. Çekoslovakya'nın GOMECON'daki daimi temsilcisinin belirttiği verilere göre, Çekosği'nde 30'un üzerinde sanayi kompleksine katılmıştır. Bu rakam kuşkusuz bugün daha yüksektir. Bu prolelerin COMECON devletlerinin ulusa! ekonomilerine getirdiği büyük yükler birçok COMECON ülkesinin Sovyetler Birliği'ne borçlanmalarına yol açmıştır. Örneğin 26.3.1976 tarihli Macar gazetesi «Nefsabadsag» şöyle yazmaktadır: «1975 yılında, Orenburg gaz hattı inşa finansmanı için Uluslararası Yatırım Bunkası'ndan (Sovyet revizyonistlerinin o güdümündeki «çokuluslu»: bir banka-PB) kısmen kapitalist döviz, kısmen de transfer ruble biçiminde olmak üzere orta ve uzun vadeli krediler aldık.» (agd, 1978/5) 

İşte «Sovyet usulü uzmanlaşma» böyledir. Sovyetler Birliği'nde inşa edilecek ve «mülkiyeti Sovyetler Birliği'ne geçecek dev sınai projelerine ” «katılırsın», «Sosyalist işbölümü» hayrına ödemeyi üstlendiğin milyarlarca doların altından bütünüyle kalkmadığın zaman «uluslararası». Sovyet bankalarından köleleştirici borçlar almak zorunda kalırsın ve sonra da bu işletmelerde üretilen ürünleri, dünya piyasasındaki fiyatların çok üzerindeki fiyatlarla satın almaya zorlanırsın. Cebinde kalan parayı da tarımsal üretimi arttırmak amacıyla (tabii Sovyetler Birliği'ne ucuz hammadde ve tüketim maddeleri gereklidir) bozdurur bozdurur harcarsın. Bu «uzmanaşma» işine gelmiyor mu? O zaman da revizyonistler açık konuşur: «Sen zarartı çıkârsın.»? 

Bu söylediklerimizde en küçük bir abartma olduğunu düşünen varsa devam edelim: 

«Örneğin COMECON devletlerinin ortak projelerinden Orenburg Sovyetler Birliği Batı sınırı doğal gaz hattını ele alalım. 2.750 km. uzunluğundaki inşa bölümü DAC, Polonya, Çekoslovakya, Macaristan ve Bulgaristan ülkeleri arasında pay edilmişti. Romanya Orenburg'daki gaz işlame tesisi için komple tesisati sevketmekle yükümlü idi, Hat güzergâhının inşası İçin esas Sipariş veren Sovyetler Birliği Goz Sanayisi Bakanlığı'dır. 
Tek tek COMECON ülkeleri 1978 Ekim'ine kadar kendi bölümlerini bitmiş bir şekilde teslim zorundalar. COMECON ülkelerinin, Inşası Için milyonlarca ruble tedarik etmekle kalmayıp, yaklaşık 20.000 işçiyi Sovyetler Birliği'nin hizmetine sundukları gaz hattının mülkiyeti, bu inşaya katılan COMECON ülkelerine değil de, tek başma Sovyetler Birliği'ne geçmektedir. Bu uluslararası projenin gerçek anlamı, Sovyetler Birliği'nin gaz hattını diğer COMECON devletlerine inşa ettirip, ödettirmesidir. Gerçi, Sovyetler Birliği inşaya katılan COMECON devletlerinin çalışmalarının karşılığını, gaz sevkiyatı biçiminde geri ödemekle yükümlüdür; ancak bununla GOMECON devletlerinin durumları, örneğin DAC'de sürekli vurgu 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landığı gibi, uzun vadede iyileştirilmiş, ya do güvence altına alınmış ol. 
mamaktadır. Birincisi, sevkedilen doğal gazın fiyatı sosyal emperyalistlerin arzusuna göre belirlenmektedir. Örneğin, Sovyet doğal gazındaki 1975- 
1978 arasındaki büyük fiyat artışı, doğal gazda gelecekteki fiyat artışla : 
rının bir örneği olarak ele alınırsa, kesinlikle denebilir ki, Sovyetler Bir. 
liği, ya üzerinde anlaşmaya varılan ilk şekline göre, oldukça daha az miktarda sevkiyat yapmaktadır, ya da COMECON devletleri, bu sevkiyatlar için daha fazla bir ödeme yapmak zorundadırlar. Eğer böyle bir durum olmasaydı bile, Moskova 1989'a kadar üzerinde anlaşılan kontenjanın di- 
$ına çıkan doğal gaz sevkiyatlarında -1989'dan sonro tüm doğal güz sevkiyatlarında- fiyatları arttırmakta tümüyle serbesttir. İkincisi, Sovyetler Birliği anlaşmalar aracılığıyla aralarında Federal Alman Cumhuriyeti” nin de bulunduğu Batılı devletlere, COMECON devletleri tarafından ortak olarak inşa ve finanse edilen doğal gaz hattı üzerinden büyük miktarlarda doğal gaz sevkiyatı yapmakla yükümlüdür. Bu sevkiyattan doğan kazançlar yalnızca Moskova'nın cebine akmaktadır. Üçüncüsü CO-MECON devletlerinin enerji gereksinmelerini karşılamaları böyle bir doğal gaz hattı sonucu hiç de sağlam temellere dayanmamakta; tersine bunların Moskova'ya bağımlılığını arttırmaktadır; çünkü Moskova fiyat artışlarını kabul ettirmek için ya da çelişkilerin keskinleştiği bir durumda gaz musluğunu bir baskı oracı olarak hiç çekinmeden kapatabilir.» (agd) 

Kaldı ki, revizyonistler COMECON içindeki «ekonomik. işbirliğirnin Sovyet ekonomisinin gelişme gerekleri gözönüne alınarak düzenlendiğini kimi zaman açık olarak itiraf etmek zorunda kalıyorlar. Böyle açık sözlü bir revizyonist yazar şunları yazıyor: 

«SSCB ile diğer COMECON ülkeleri arasındaki gelecek ekonomik işbirliği, her şeyden önce Sovyet ekonomisinin temeli olan Sovyet ağır sanayinin üretim gelişiminin dinamiği tarafından belirlenecektir.» (Sosyalist Ekonomik Bütünleşme, Verlag Die VVirtsehaft, Berlin 1977, s, 36) 

Yine Sovyetler Birliği güdümündeki bir COMECON bankası olan Yatirim Bankası, son birkaç yılda gerçekieştirilmesi gündeme alınan toplam 25 proje için 900 milyon ruble kredi sağladı. Bu kredi toplamının “ 75'inin Sovyetler Birliği'ne yatırılması kararlaştırıldı, Polonya'nın. hissesine düşen ise yolnızca “ 3,3. COMECON ülkelerinin tüm büyük endüstriyel potansiyellerinin Sovyetler Birliği'ne aktarılması sonucu 1950'ye oranla, 1970 yılında Sovyetler Birliği'nin temel fonları (sermaye) Polonya, Çekoslovakya, Macaristan ve DAC'ne göre 2,7-3 misli bir artış kaydetti. Buna bağlı olarak COMECON içinde 1960 yılında “469,5 olan Sovyet endüstriyel üretiminin payı 1970 yılında “ 76,5”a yükseldi. Aynı dönemde DAC'nin payı “ 8,7”den 55 3,4'e, Çekoslovakya'nın payı ise 7.5'den “2 4,2”ye düşüyordu. «Sovyet usulü uzmanlaşma» sonucu ekonomileri tek yanlı bir nitelik kazanan COMECON ülkelerinin Sovyetler Birliği'ne bağımlılıkları günden güne artmakta bir çok sanayi dalı Sovyetlere devredilmekte ya da iflas etmektedir. Örneğin DAC'de uçak ve traktör yapımı, «uzmanlaşma» planlarına ters düştüğü için durduruldu. Yine De- 

# mokratik Alman Cumhuriyeti'nin foto-kimya endüstrisi «Sovyet-Alman Ortak Girişimi» (!) haline getirilmiştir. Girişimin merkezi Moskova'dadır. 
«Uzmanlaşmanda Bulgaristan'ın payına işen ise sebze ve meyva üretimidir, Üstelik Bulgaristan'ın Sovyetler Birli "ne ihraç ettiği tarımsal ihraç ürünlerinin fiyatı dünya pazarındaki ortalama fiyattan yüzde 19 daha düşüktür. Bu bizzat Bulgar revizyonist basını tarafından da kabul edilmektedir, ( «İnternational Relations» dergisi). Polonya'nın çıkardığı çinkonun 
9 43'ü, Bulgaristan'ın çıkardığı Barit madeninin 75 94'ü, Bulgaristan'ın 
çıkardığı kurşun'un “5 94'ü, Macaristan'ın, Demokratik Alman Cumhuriyetimin ve Bulgoristan"ın çıkardığı uranyumun ise “5 100'ü eşit olmayan değişim temelinde Sovyetler Birliği'ne aktarılmaktadır. Bunun yanı sıra Çekoslovakya petrol ihtiyacının ?2 90'ını, demir madeni ihtiyacının 72 90'ıə nı, diğer mineral ihtiyacının “ 80'ını, tahıl ihtiyacının “4 80'ini, pamuk ihtiyacının “e 60'ını Sovyetler Birliği'nden sağlamak zorundadır. (Bilgiler için bkz, Albania Today, 4 (11) 1973). 

Sovyet revizyonistleri ve uşakları, bu gerçeklerin üstünü, «sosyalist bütünleşmenin parlak başarıları» vb. cafcaflı sözlerle kapatmaya çalışabilirler, ama bizzat Sovyet istatistiklerinden derlenmiş Şu rakamlar Sovyetler Birliği'nin nüfuz bölgesindeki «sosyalist dostlarına» eşit olmayan değişim temelinde nasıl kazık attığını çok iyi göstermektedir: 

(Fiyatlar 1971 yılında Sovyetler Birliği'nin Demokratik Alman Cumhuriyeti ve Federal Alman Cumhuriyeti'ne ihraç ettiği malların miktarına ve ruble olarak elde edilen paraya göre hesaplanmış, ihraç rakamları Sovyet Dış Ticaret yıllığı «Wneschinjaja Torgowlja SSRA Sa 1971 god», 

» s, 147-149 ve 192-193'den alınmıştır.) 


İHRAÇ MALLARI DAC ” FAC 
Taşkömürü 12:68 6.94 Ruble/ton 
Demir cevheri 7.52 6.19 ” 
Manganez cevheri" 16.60 16.07 . 
Krom cevheri 3797 50.14 » 
Prit 7.60 6.89 > 
Kalite amyant 12137 108.86 ” 
Dökme demir 39.98 4158 > 
Hurda demir 30:77 25.88 ” 
Magnezyum 620.30 571.20 » 
zi Benzol 7140 33.82 2 
Tuluol 55.00 26.14 ” 
Metanol 50.09 38.23 » 


* 1970 verisi — fiyatlar redaksiyon tarafından hesaplanmıştır. 
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Apatit hülasası 15.57 12.15 Ruble/ton 


Lifli odun 1381 16.01 Ruble/metreküp 
Testere odunu 40,74 40.40 ə 
Kontrplak 11846 14167 > 

Sülfit selüloz 14427 142.14 Ruble/ton 
Sülfat selüloz 126.55 11585 > 

Pamuk ipliği 699.24 617.64 ” 

Keten kitiği 217.08 17465 2 

Barsak 104 0.98 Ruble/deste 
Buğday 66.09 5811 Ruble/ton 


(aktaran, Sovyetler Birliğinde Kapitalizmin Restorasyonu, s. 301 
Sovyet Tekellerinin Faaliyetleri 


Diğer revizyonist ülkeleri, askeri ve siyasi zor unsurunu bir yana birakırsak, bu eşitsiz değişimi kabul etmeye zorlayan ekonomik güç nedir? 
Bu sorunun cevobi Lenin zamanından beri değişmemiştir; tekeller. 

Lenin, bu konuya ilişkin olarak şunları yazıyordu: 

«Mali sermaye, tekeiler çağını yarotti. Tekeller ise her yere kendi ilkelerini götürüyor; kazançlı alış-veriş işlemleri için, açık piyasada rekabetin yerini git gide “ilişkilerin” alması “bundandır. En fazla rastlanan şekil, alınan borcun bir kısmının borç veren ülkelerden yapılacak satın almalara,.. harcanması koşulunun ileri sürülmesidir.ə (Emperyalizm, s, 
85) 

Sovyet bürokratik tekelci burjuvazisi, bugün tipki Amerikan emperyalistleri ve diğer emperyalist devletler gibi uluslararası planda -özellikle COMECON ülkelerinde- facliyet gösteren birçok dev tekel («çokuluslu Şirket») yaratmıştır. Bu «çokuluslu şirket»lerin sayısı bugünden 30'u aşıyor. Bu tekeller, başka ülkelerde kendilerine bağlı şirketler kuruyor ve Sovyet tekelci burjuvazisinin çıkarları doğrultusunda, o ülkelerde üretimi ve ticareti düzenliyorlar. Bu şirketlerde yönetim ve kârlorin dağılımı, sermaye katılımına göre düzenlenmekte, bu da en güçlü devlet tekeline ve mali sermayeye sahip Sovyet burjuvazisine bu Şirketleri yönetme ve kârlara el koyma hakkını sağlamaktadır. Diğer katılan sermaye grupları ise kendi ülkelerinin yağmalanmasında Sovyet burjuvazisine yardımcı oluyor ve bunun karşılığında bazı kırıntılar alıyorlar. Bu tekeller bugün COMECON ülkelerinin tüm temel üretim dallarına eğemen olmuş durumdalar, Bunlardan en önde gelenleri «İnteratomenergo», «İntermetalla, «İnterelekt-To», «Agromaş», «İntertekstilmash», «İnterchin», «Assofoto», «İnteratominstrument» gibi tröstlerdir. Örneğin iki Sovyet-Moğol «ortak» şirketi Moğolistan maden işleme sanayi ürünlerinin *4 90”ını denetliyor. Aynı şekilde «MİR» enerji sistemi, «Druzhba» petrol boru hattı, «Bratstvo» ve «Soyuzs gaz boru hatları, Sovyetler Birliğine diğer COMECON ülkelerinin petrol ve gaz piyasalarının 75 70 ilâ 100'ünü denetleme olanaği tanıyor. Sövyet revizyonistleri bu tekelci konumlarına dayanarak 1973-1978 yılları: arasında COMECON: ülkelerine sattıkları petrolün fiyatını yüzde 350: oranında: arttırdılar. Bu dönemde Sovyet tekellerinin başvurdukları ticari dalavereler arasında Arap ülkelerinden, silah satışı karşılığında aldıkları ucuz: petrolü, dünya pazarındaki fiyatların çok üstünde bir fiyatta COMECON üyesi uydu ülkelere satmak da var. Bu ve benzeri dalavereler sonucu, Rus burjuvazisi son beş yıl içinde yalnızca COMECON üyesi ülkelerden 12 milyar ruble kâr sağladı. 

«Uluslararası Ekonomik İşbirliği Bunkasis (UEİB) ve «Uluslararası Yatirim Bankası» (UYB) da Sovyet burjuvazisinin elindeki iki büyük mali kuruluştur: UEİB, COMECON"un geçirdiği değişime uygun olarak, Sovyet revizyonistlerinin elinde uydu ülkelerin dış ticaret ve maliyelerini denetleyen dev bir tekele dönüşmüştür. Her ne Kodar bu kuruluşun yönetimin- de ilk kurulduğu dönemdeki çeşitli ülkelerin hak ve oy eşitliğini sağlamayı amiaçlayari bazı uygulamalar görünüşte devam ediyorsa da, Sovyet mali sermayesi ekonomik gücüyle bu hukuki sınırlamaları aşmakta ve: kulislerde istediği tüm kararlârı «ortaklarina» dikte ettirmektedir. Bu kuruluş, başlangıçta bir ülkenin diğeri üzerinde egemenlik kurmasına yol âçacak borçlanmaları önlemek amacıyla yalnızca ulusal para kuru temelindeki tek taraflı takaslara aracılık ediyordu. Ancak Sovyet revizyonistleri işbaşına gelmelerinin ardından bu işleyişi ortadan kaldırdılar ve diğer ülkeleri aşırı borçlandırarak köleleştirmelerine yardımcı olacak bir biçimde yeniden düzenlediler. Emperyalist çokuluslu bankalar örnek alınarak Transfer Rublesi yaratıldı ve çok taraflı takas uygulamasına geçildi. Revizyonistler bu değişikliğin nedenini şöyle açıklıyorlar: 

«Kararlaştırılan. bir ulusal para kuru temelindeki tek taraflı takaslar, belli bir süre için olumlu bir rol oynamıştır. Ancak bunun olumsuz yanı anlaşma tarafları arasındaki karşılıklı değişim ilişkileri kapsamının, oz değişim yapma olanağı bulunan tarafın düzeyi ile sınırlı kalmasıdır.» 
(«Sosyalist Ekonomik Bütünleşmenin Yâsal İşleyiş Düzeni, Staatsverlag, DAC, Berlin, 1976, s. 82) Bunun yanı sira banka, uzun süre eksi bilanço gösteren ülkeler üzerinde (ki bu durum elbette Sovyetler Birliği için degil, ama onun tarafından yağmalanan ülkeler için sözkonusudur) kredilerin kesilmesi vb. baskı uygulama: imkanlarına da sahiptir. Bu da Sovyet burjuvazisinin elinde uydu ülkeleri denetlemekte önemli bir koz durumundadır. Yine COMECON ülkelerinin kendi aralarında yaptıkları tüm dış ticaret, merkezi Moskova'da bulunan UEİB aracılığıyla gerçekleşmekte, bu da Sovyet revizyonistierinin eline tüm bu ticaretin denetlenmesi imkanını vermektedir. Lenin, emperyalizm aşamasında bankaların. rolü üzerinde durarak şunlart yazarken tam da yeni Sovyet buriuvazisini teşhir etmektedir: 
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«...bir avuç tekelci, bütün kapitalist toplumun sınai ve ticari işlemlerini kendi isteklerine bağlı kılıyor; bu tekelci grup, bankalarla ilişkileri cari hesaplar ve başka mali işlemler sayesinde, ilkin kenarda kalmış kapitalistlerin durumlarını tam bir şekilde öğrenebilir, sonra kredileri azaltıp çoğaltarak ya da kolaylaştırıp zorlaştırarak onlar üstünde bir denetim kurabilir, onları etkisi altına alobilir, nihayet onların kaderlerini tam anlamıyla elinde tutabilir, işletmelerinin gelirini belirleyebilir, onları sermayeden yoksun bırakabilir, ya da sermayelerinin büyük ölçüde artmasına izin verebilir vb.» (Emperyalizm, s. 46, aç. Lenin). 

Uluslararası Yatırım Bankası da 1972 yılında kurulmuş olan bir «çokuluslu» bankadır. Bu banko, daha önce üzerinde durduğumuz «ortak» yatırim projeleri, yoni uydu ülkelerin Sovyetler hesabına gerçekleştirdikleri yatırımlar için, kredi teminini gerçekleştirir. Tabii bunu da sömürgeleştirilmiş COMECON ülkelerinin sırtından sağlar. 

Sovyet revizyonistlerinin uydu ülkeler üzerinde kurduğu egemenliğin araçlarından biri de en son bilimsel ve teknik buluşlar üzerinde kurduğu tekeldir. Kruşçev revizyonistlerinin işbaşına gelmesinden önce, sosydlist ülkeler arasında tüm bilimsel ve teknik buluşların karşılıksız olarak değiştirilmesi ve bunlardan ortaklaşa yararlanma ilkesi geçerliydi. Bu dönemde Sovyetler Birliği yeni kurulmuş halk demokrasisi devletlerine büyük yardımlarda bulundu ve Sovyet uzmanları tamamen eşit koşullarda bu ülkelerin bilim ve teknik emekçileriyle kollektif bir çalışma içine girdi. 
Ve en son bilimsel teknik buluşların ışığında bu ülkelerin kendi Kızıl uzmanlarını geliştirmesine büyük katkılarda bulundu. Enver Hoca, «Stalin ile Anılar» kitabında Stalin'in, genç sosyalist ülkelerin kendi kızıl uzmanlarını yetiştirmesi sorununa verdiği önem ve bu ülkelere yardıma gelmiş bulunan Sovyet uzmanlarının, bu ülkelerin kendi uzman kadrolarının aldığı ücreti alması ve onların yaşam koşullarını paylaşması konusunda gösterdiği titizliği anlatmaktadır. 

Emperyalistlerin geri ve bağımlı ülkelere karşı tavrı ise bunun tam zıddidir. Lenin, «Emperyalizm» adlı eserinde, Amerikan hükümeti tröstler komisyonu raporundan şu pasajı aktararak, onun önemi üzerinde durur: 

«<Tröstlerin rakipleri karşısındaki üstünlükleri, büyük ölçüde girişimlerinden ve teknik donatımlarının yetkinliğinden ileri gelmektedir. Tütün tröstü, kuruluşundan bu yana... tütün imalatıyla ilgili bütün patentleri satın almış, büyük paralar akıtmıştır... 1906 sonunda, yalnız patent edinme işleriyle uğraşmak üzere, tröste bağlı iki şirket kuruldu. Aynı amaçla tröst, kendi gereksinmeleri için gerekli dökümhaneleri, makina atölyeleri, tamir haneler kurdurdu... burada... ilgili buluşların deneyleri yapılır; gerekiyorsa, bu buluşların geliştirilmesine çalışılır.» (age. s. 31) 

Emperyalist tekeller, bu buluşları bazen kasaya kilitleyerek, bazen üretime uygulayarak bazen de satarak büyük avantajlar ve kârlar sağlarlar. Onlar, özellikle en son gelişmeler karşısında modasi geçmiş, ama geri ülkelerin hâlâ ihtiyaç duydukları birçok bilgiyi bu ülkelere köleleştirici koşullarla satar ve bu amaçla buralara uzmanlar, danışmanlar gönderir. 
Bu uzman ve danışmanlar, emperyalist efendileri hesabına ekonominin kilit noktalarına yerleşir ve buraları denetim altında tutar. Bu durumun en açık bir biçimde ortaya çıktığı alanlardan biri de nükleer silahların üretimidir. Emperyalistler, geri ve bağımlı ülkelerde, üsler vb. kurarak buralara bu silahları yığdıkları halde, onlarla ilgili bilgileri titizlikle sakar ve bu durumun yarattığı tüm avantajlardan yararlanırlar, 

COMECON'un uğradığı köklü dönüşümün bir sonucu olarak, geçmişte sosyalist ülkeler arasında gerçekleştirilen bilimsel- teknik işbirli i derek Sovyet revizyonistlerinin, özellikle gelişmiş bir sanayi ve bilimsel teknik potansiyele sahip bulunan ülkelerin bu potansiyelini sömürme ve bu gelişmeler üzerinde denetimini ve tekelini kurmasına dönüşmüştür, Bu durumun bir sonucu olarak Sovyet revizyonistleri nasil, hangi ülkenin neler üretip, neler üretmeyeceğine karar veriyorsa, aynı şekilde bu buluşların kime yararlı olup, kime yararlı olamayacağına da korar verir duruma gelmişlerdir, Tabii, «sosyalist bütünleşme», Sovyet sanayiinin gelişme ihtiyaçlarına göre ayarlandığı ve en gelişmiş işletmeler sürekli Sovyetler Birliği'nde kurulduğu için, en son bilimsel-teknik buluşlardan kimin yararlanacağı da açıktır. Sovyet revizyonistleri «bilimsel-teknik işbirliği» örtüsü altında, uydu ülkelerin bilim adamlarını yine, bu ülkelerin sermayelerinden yararlanarak kurulmuş dev araştırma merkezlerinde çalıştırmakta ve buralarda üretilen tüm buluşları tekelleri altında almaktadırlar. 
Burada bizim gibi ülkelerin iyi bildiği bir çeşit beyin göçü sözkonusudur. 
Aynı şekilde, Sovyet uzmanları gönderildikieri geri ve bağımlı ülkelerde, bu ülkelerin kendi bağımsız ekonomik gelişmelerine katkıda bulunmak yerine, onların ekonomilerinin «uluslararası işbölümüəne uyarlanmasını denetim altında tutmak amacıyla faaliyet göstermekte; bu ülkelerin Kremlin'deki efendilerine baş kaldırması durumunda, bir ekonomik tehdit aracı olmaktadırlar. Revizyonistler tıpkı eski emperyalistlerin yaptığı gibi geri ve bağımlı ülkelerle, çeşitli uydu ülkelerin de maddi ve teknik olarak üretilmesine katkıda bulunduğu, buluşların ticaretini yamaktadırlar. 

Bugün Sovyetler Birliği'nde üretim, araştırma ve bilimsel inceleme olanında faaliyet gösteren 40 kadar merkez bulunmaktadır. Bunların en önde gelenleri «Interelektrotest», «intergionpribor», «Intercosmos» gibi araştırma topluluklarıdır. 

Tüm bu topluluklarda 20.000 bilim adamı ve mühendis, bunun yanı sıra, 200.000 civarında emekçi çalışmaktadır. Bu çeşit bir «işbirliği» özellikle gelişmiş bir sanayiye sahip bulunan Demokratik Alman Cumhuriyeti ile yoğunlaşmıştır. Demokratik Alman Cumhuriyeti'nin tüm COMECON ülkeleriyle yaptığı 100 ikili anlaşmadan 68'i Sovyetler Birliği ile gerçek: 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leştirilmiştir ve 1975 yılında yalnızca kimya sanayiinde Sovyet-Demokratik Alman Cumhuriyeti ortak araştırma topluluklarının sayısı 25'i geçiyordu, Yine Demokratik Alman Cumhuriyeti'nin bilimsel-teknik araştırma fonlarının “ 80'i bu topluluklar tarafından, Sovyet revizyonistleri hesabına harcanmaktadır.(*) 

: Sovyet revizyonistlerinin ellerindeki bu güçlü denetim aracını çeşitli ülkelerle olan ilişkilerinde nasıl bir silah olarak kullandığı Arnavutluk, Çin, Mısır gibi farklı rejimlere sahip ülkelerle olan ilişkilerinden bilinir. Yine 1962”deki Karaipler buhranı sırasında, nükleer silahlar üzerindeki tekeline dayanarak Küba halkının kaderiyle nasıl kumar oynadığı iyi bilinen olgulardândır, 

Bu konuda söylediklerimize, «uluslararası işbölümü ve uzmanlaşma» nın sonuçlarını çarpıcı bir biçimde yansıtan birkaç rakam ve olguyu uktararak son verelim: 

Moğolistan, «Sosyalist topluluğa», ekonomisi et ve tarım ürünlerine dayalı geri bir tarım ülkesi olarak girdi. Ve «uluslararası işbötümüənden payına düşen, aynı işe devam etmek oldu. Bugün Moğolistan'ın sanayi üretimi milli gelirinin yalnızca “ 20'sine ulaşıyor. Bu: sanayi iştetmeleri de Sovyetler Birliği'ne yollanacak besinleri işleyen birkaç fabrika ile hammadde çıkarımıyla uğraşan belirli işletmelerden ibarettir. Bu işletmeler ve fabrikalar da tümüyle Sovyetler Birliği'nin denetimindedir. Örneğin bakir ve molibden çıkarımıyla uğraşan Sovyet-Moğol «ortak şirketi», «Erdent» ve demirhavi olmayan metaller dalında «Mongol-Sovyet Ment».(**) 

Küba, «sosyalist topluluğa», ekonomisi tek tip ürüne dayalı tipik bir az gelişmiş ülke olarak katıldı. Bugün yine öyledir. Revizyonistler, Küba ekonomisi konusunda «şekerkamışı üretimini çok arttırdıklarından» başka övünecek bir şey bulamıyorlar. Onu da, dünya fiyatlarının çok altında bir fiyatla Sovyetler Birliği ithal ediyor. Sonuçta Küba'nın 1968'de yalnızca Sovyetler Birliği ile olan ticaret açığı 311,8 milyon rubleydi, bu rakam 1969'da 353,1 milyon rubleye çıktı. 1971 yılında aynı ölçüde devam etmek te olan bu açık Küba'nın toplam ihracat değerinin yaklaşık iki katı tutmaktadır. Bugün Küba ekonomisi, tüm diğer revizyonist ülkeler gibi büyük bir buhranın pençesinde kıvranıyor. 

Çekoslovakya, «topluluğa» sanayileşmiş bir ülke olarak katıldı. Ama Lenin'in belirttiği gibi, «emperyalizm sadece: tarım bölgelerini değil, hatta en yüksek ölçüde sanayileşmiş bölgeleri de ilhak etmek istemesiyle belirlenmektedir.» Çekoslovakyo”nın işgali ve siyasi olarak ilhak edilme- 


* Bu bölümdeki tüm somut bilgiler esas olarak «Weg Der Parteisnin adi ge. 
çen makalesinden ve ATA bültenlerinden alınmıştır. 

** 1971 ticaret bilançosuna göre Moğolistan Halk Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği ile olan ticaretindeki açık 92,2 milyon ruble tutmakta ve Sovyetler Bir. 
liği'ne yapılan ihracatın bedelini 7L5 milyon ruble aşmaktadır. 
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si üzerinde daha sonra duracağız (ki siyasi ilhak ekonomik ilhakı kolaylaştırır), ama onun ekonomik ilhakının sonuçlarından birkaçını aktaralim: 

Çekoslovakya 1976-80 yılları arasında sanayi ürünlerinin “ 65'ini, dünya pazarlarındaki fiyatlardan 9415-38 daha düşük fiyatlarla Sovyetler Birliği'ne satmak zorunda bırakıldı, Buna karşılık örneğin 1950 yılında Çekoslovakya'nın Polonya'ya ihracatı, bu ülkenin toplam ithalatının “e 13,2” sini oluştururken, bu rakam 1968'de “ 8'e düştü. Aradaki fark, diğer ülkelerin de zararına Sovyetler Birliği tarafından dolduruldu. Buna karşılık Çekoslovak ekonomisinin can damarını teşkil eden petrol tümüyle Sovyetler Birliği tarafından karşılanmaktadır. Tabii dünya piyasasındaki fiyatların çok üstünde bir fiyatla. Bu fiyat farkı, Sovyetler Birliği'nin Japonya" ve İtalya'ya sattığı petrole göre “25 ila “436, Batı Almanya, İsviçre, Fransa, İspanya gibi ülkelere kıyasla ise “100'e ulaşıyor. Sadece 1976 yılında, Sovyet tekelleri petrol alım-satımındaki dalavereler sayesinde, diğer CO-MECON üyesi ülkelerden 200 milyon ruble yağmaladı. 

1978 yılında revizyonist Doğu Avrupa ülkelerinden yaklaşık yüz bin 
işçi Sovyetler Birliği'ndeki projelerin gerçekleştirilmesinde çalışıyordu.(*) 


B — Sovyet Sosyal Emperyalistleri ve Az Gelişmiş Ülkeler 


Lenin, «Emperyalizm» adlı eserinde «tekellerin hüküm sürdüğü bugünkü kapitalizmin ayrıt edici niteliği sermaye ihracıdır» demekte ve devamla şunları yazmaktadır: 

«...İlerlemiş ülkelerde muazzam bir sermaye fazlası! meydana getmiş bulunuyor.» 

«Kuşkusuz, kapitalizm, bugün her yerde sanayiye göre çok geri kalmış olan tarımı geliştirebilseydi, baş döndürücü teknik ilerlemeye karşın her yerde aç ve yokluk içinde bulunan halk kitlelerinin yaşam düzeyini yükseltebilseydi, bir sermaye fazlası sorünu olmayacaktı... Ama o zaman da kapitalizm, kapitalizm olmaktan çıkacaktı; çünkü gelişmesindeki əşitsizlik, yığınların yarı-aç yaşıyor olması bu üretim tarzının koşulları ve kaçınılmaz temel öncülleridir. Kapitalizm, kapitalizm olarak kaldıkça sermaye fazlası, belli bir ülkede kitlelerin yaşam düzeyini yükseltmeye değil —çünkü bu durumda kapitalistlerin kazançlarında bir azalma sözkonusudur— dış ülkelere, geri kalmış ülkelere sermaye ihracı yoluyla, bu kârları arttırmaya yönelir. Geri kalmış ülkelerde kâr her zaman yüksektir; çünkü buralarda sermaye pek az, toprak fiyatı nispeten düşük, ücretler oz, hammadde ucuzdur.» (age. s. 80-81) 


* Bu bilgiler, tümü de resmi Sovyet ve diğer COMECON ülkeleri istatistik ve kaynaklarından yararlanarak hazırlanmış olan, “Albania Today» dergileri, ATA bültenleri, «Weg Der Partei» dergisinin sözkonusu makalesi ve <5. Birliği'nde Kapitalizmin Restorasyonu» broşüründen alınmıştır. 
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Sovyet sosyal emperyalistlerinin ekonomik yağma ve sömürgeciliği- nin en çıplak olarak ortaya çıktığı yerlerden biri de, geri kalmış ülkelerle kurduğu ilişkiler alanıdır. Sovyet revizyonizminin sözcülerinden biri, «gelişme halindeki ülkelere verilen borçların ödenmesinden gelen döviz girdilerinin yıldan yıla arttığını ve Sovyetler Birliği'nin ödemeler dengesini düzeltmede önemli katkılarda bulunduklarını» açıkça itiraf ediyor. (Aktoran, Albania Aujord'hui, 1975/1) 

Sovyet istatistiklerinden çıkarılan resmi rakamlara göre 1980'dan günümüze kadar, sosyal emperyalistler Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerine toplam 16 milyar dolar sermaye ihraç etmişlerdir. Son on yıl içinde yalnızca Afrika'ya ihraç edilen sermaye 3 milyar doları aşmaktadır. 
1972 yılında Sovyetler Bi az gelişmiş ülkelerle yaptığı ticaretten 702 
milyon ruble kâr sağlamıştır. 

Sovyet revizyonistleri Amerikan emperyalistlerini ve diğer Batılı emperyalistlerin sömürüsünü geri kalmış ülkeler nezdinde teşhir etmek amacıyla Şu tür kıyaslamalar yapmaktan hoşlanırlar: 

«Basit somut bir örnek, bu ülkelerin diş ticaret olanında uğradıkları sömürüyü daha iyi anlamamıza olanak sağlar: Aşağıda sözkonusu olacak her ülke, 30 ila 35 beygir gücünde bir traktörün zorunlu alıcısı gibi kabul edilecektir. Bu traktörler, dünya pazarlarına Batılı firmalar tarafından sürülür, Gana hükümeti böyle bir traktör elde edebilmek için 3,06 ton kakao satmak zorundaydı. Bu miktar 1955 yılı için geçerliydi. Aynı traktörü 1962" de satın alması için Gana'nın 7,14 ton kakco satması gerekmekteydi. Brezilya'ya gelince, o da böyle traktöre sahip olmak için 1955'de 2,38, 1962" de ise 4,79 ton kahve vermek zorundaydı. Böyle bir traktörün aynı yıllar için Türkiye'ye maliyeti 1,77 ve 2,9 ton tütün idi... vb. 

«Bu işlemlerden çıkan tek sonuç şudur: Uluslararası ticari mübadelelerde, gelişmiş kapitalist devletler büyük kârlar elde etmekte, bağımsızlığını kazanmış ülkeler ise zarara uğramaktadırlar, Bir anlamda sömürge vergilerinin tahsildarlık rolünü dünya kapitalist piyasa mekanizması üstlenmiştir. Böylece söl icü devletler hiçbir ödün vermeden, sözkonusu ülkelerin ulusal ürünlerinin bir bölümüne sahip çıkmaktadırlar.» (Çağımız- da Ulusal Kurtuluş Savaşları ve Üçüncü Dünya, Jukov-İskenderov, Konuk yay. s. 136) p 

Olgular ve rakamlar göstermektedir ki «sömürge vergilerinin tahsildarlık rolünü» üstlenen «sömürücü devletler» hiç de Batılı emperyalistlerle sınırlı değildir. Sovyet revizyonistlerinin yaptığı türden bir kıyaslama Sovyet-Hint ticaretine uygulandığında, Hindistan'ın 1960'da bir Sovyet kamyonuna karşılık 2,2 ton çay verirken, 1974'de aynı kamyon için 5,8 ton Çay vermesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu kıyaslama yün olarak yapılırsa, aynı yıllarda sözkonusu miktarın 1,8 tondan, 2,5 tona yükseldiği görülür. 
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Hint basınının belirttiğine göre, bu ülkenin Sovyetler Birliği'ne olan borcu 10 milyar 200 milyon rupiyi geçmektedir. Hindistan her yıl Sovyet 
ler Birliği'nden aldığı her 100 rupilik «yardımsa karşılık, aynı yıl içinde 160 
rupi geri vermektedir. Sovyetler Birliği'nin Hindistan'dan ithal ettiği malların fiyatları, dünya piyasasındaki fiyatlara göre yüzde 20 ila 30 düşüktür; Hindistan'a sattığı mallar ise dünya piyasası fiyatlarından yaklaşık aynı oranda yüksektir. (Aktaran, Albania Aujord'hui, 1975/1) 

Devam edelim: Sovyetler Birliği Arap ülkelerinden ucuz petrol, pamuk ve başka ürünler almakta, bunları yaklaşık üç misli fiyaila Batılı ülkelere satmaktadır. Bir «gazödük» yapımı için İran'a verdiği kredi karşılığında 30,7 santim fiyatla tabii gaz alan Sovyetler Birliği, bunu Batılı ülkelere beş misli fiyatla satmıştır. Buna karşılık 1974 yılı başında Sovyetler Birliği İran'a amonyum nitratın tonunu 75 dolardan satarken yıl sonunda 240 dolar, yani üç misli fiyat istiyordu. Yine biraz önce yaptığımız türden bir kıyaslamaya başvuracak olursak 1969 yılında bir kamyon için 2 ton brüt kakao isteyen Sovyetler Birliği'nin iki yıl sonra 6 ton istemeye başladığını görürüz. Bu artış sürekli devam etmektedir. Sovyetler Birliği 1965'de bir ton kauçuk karşılığında 6,39 ton kağıt verirken, 1972'de aynı miktar kauçuk için 2,13 ton kağıt veriyordu, yani üçte biri kadar (bilgiler için bkz. aynı kaynak) 

İlgili devletlerin resmi istatistik yıllıklarından alınmış rakamları yansıtan, aşağıda verdiğimiz tablolar, Sovyetler Birliği'nin oz gelişmiş ülkelerle yaptığı ticaretin yağmacı, çapulcu ve tefeci niteliğini açık olarak yansıtmaktadır. 


AFGANİSTAN'IN SOVYETLER BİRLİĞİ'NE, ABD VE 
HİNDİSTAN'A İHRACATI (1963/1964) 


TABLO 1 
SSCB ABD HİNDİSTAN 
Kuru meyve, miktar 10566,6 478 10273.1 
fıstık değer 141603 1410 315556 fiyat 1340 29.50 30.20 
Yağlı tohum miktar 118793 340 482.6 
değer 83080 248 11697 fiyat 784 729 24.24 
yün miktar 3969: 2554 102 
değer 278700 39175 2991 
fiyat 69.71 153.35 203.24 
ham pamuk miktar 12733.3 — 3428 
değer 470715 — 12735 fiyat 36.97 — 37.16 


miktar : ton olarak değer : bin Afgani olarak 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fiyat : bin Afgani/ton olarak 

not : 1883/64"te 12,53 Afgani — 1 DM 

KAYNAK: «Afghanistan's Foreign Trade 1335 through 1342» Barsg. vom königlichen afghanischen Handelsministerium, 1965: s. 96, 98, 102, 103. 


MISIR”A SOVYET İHRACATI, DAC VE FAC”YE SOVYET 
İHRACATI FİYATLARIYLA KIYASLAMALI OLARAK 


TABLO Hi 
DDR EBRD 
MISIR (DACI (FACİ 
Miktar Değer Fiyat Fiyat Fiyat 


taşkömürü bin ton 499 7561 15.15 12.65 6.04 
kalite amyant ton 348 7 489 14067 12137 O 108.86 
dökme demir bin ton 48 3291 68.56 39.97 4158 
hurda demir bin ton 552 3050 55.25 30.77 25.88 
kontrplak bin m/küp 10.5 1560 14943 11846 141467 sülfit selüloz ton 8230 1321 o 16051 14427 42.14 
sülfat selüloz ton 7581 1213 160.01 126.55 115.85 


değer : bin ruble olarak - fiyat: Ruble/ton veya Ruble/m.küp olarak. 
KAYNAK: «Wneschnjaja torgowlia SSRA sa 1971 god.», s. 283-284, DAC ve BRD için değerler, Tablo Tden. 

(Aktaran, Sovyetler Birliği'nde Kapitalizmin Restorasyonu, s, 53-54) 


Görüldüğü gibi Afganistan «geleneksel» ürünlerini mali sermayenin binlerce ipiyle bağlandığı Sovyetler Birliği'ne, Hindistan'a sattığının yaklaşık üçte biri fiyata satmak zorunda kalmaktadır (örneğin fıstık 13.40'a 30.20, yağlı tohum 7.84'e 24.24, yün 69.71'e 293,24). İşte Sovyetler Birliği bugün Afganistan'ı işgal ederken, kukla yönetimlerin artık koruyamadığı bu çıkarları garanti altına almaya çalışmakta, siyasi ilhak yoluyla ekonomik ilhakı sağlamlaştırmaya çalışmaktadır. 

Bunun yanı sira geçmişte Sovyetler Birliği'nin Mısır'a yaptığı ihracata baktığımızda bu ülkeye satılan malların fiyatlarının, örneğin Federal Alman Cumhuriyeti'ne satılan aynı malların fiyatlarından çok yüksek tutulduğunu kolayca görebiliriz (örneğin taşkömürü 15.15'e 6.94, amyant 140.67'ye 108.86, dökme demir 68.56'ya 41, kontrplak 149.43'e 141,67, vb.) 

Sovyetler Birliği'ne geri kalmış ülkelerle yaptığı ticdrette bu ayantajlı durumu sağlayan ekonomik güç yine aynıdır: tekeller. Elbette bunun yanı sıra, kapitalizmin yüzlerce yıldan beri gerçekleştirmiş olduğu «uluslararası işbölümü» nedeniyle, sözkonusu ülkelerin yoksullukları ve bağımlılıkları «sosyalist ülkeler» arasında böylesi bir «işbölümünür gerçekleştirmek için bir hayli ter dökmüş olan revizyonistlerin, dünyanın geri bölgelerinde emperyalistlerin zaten gerçekleştirmiş oldukları bu sişbölümüsnün nimetlerinden yararlanmakta kusur etmeyecekleri açiktr. Onlar pişip de ağızlarına düşmüş bu armutu, sapıyla beraber yemekte tereddüt etmediler. Nitekim, bu revizyonistler geri kalmış ülkelerin halklarının gözünü boyayabilmek amacıyla, emperyalist tekellerin eşitsiz ticaret temelinde hammaddelere el koyup, mamul sınai maddeleri nasıl yüksek fiatlara sattıklarını anlatırken, revizyonist ekonominin önde gelen adamı Kosigin, SBKP XXIII. Kongresi'nde yaptığı konuşmada şunları söylüyordu: 

«Bu işbirliği, Sovyetler Birliği'ne uluslararası işbölümünden etraflıea yararlanma yönünde ayrıca daha da çok olanaklar sunmaktadır; bu ülkelerin geleneksel mallarını daima artan miktarlarda satın alabilirizpamuk, yün, kürk, bitki yağı, meyva, kahve, kakao çekirdeği, çay, diğer hammaddeler...» (Aktaran, Sovyetler Birliği'nde Kapitalizmin Restorasyonu s. 44). 

ABD emperyalistlerinin II. Dünya Savaşı sonunda Türkiye'ye verdikleri Marshall kredilerinin ödeme koşullarıyla, Sovyetler Birliği'nin MC faşist hükümetiyle imzaladığı 10 milyar liralık kredi anlaşmasının ödeme koşulları arasında yapılacak bir karşıtaştırma, sosyal emperyalistlerin geri kalmış ülkelere sızma yöntemlerinin eski emperyalist ülkelerin sızma yöntemlerine nasıl tıpatıp benzediğini açıkça göstermektedir. 


ABD Emperyalistlerinin Marshall Sovyet Sosyal Emperyalistlerinin. 
Kredilerinin Ödeme Koşulları Kredilerinin Ödeme Koşulları “x Ye2,5 faiz — X2,5 faiz 
— 15 yıl ödemesiz devre — Bir yıl ödemesiz devre 
— 44 yıl vede — 15 yıl vade 
— Devletten devlete — Devletten devlete 
Altın esasına bağlı değil -— Altın esasına bağlı (Altın fiyatlarının arttığı ölçüde borç da artıyor). 
-— Döviz olarak ödeme — Mal olarak ödeme 


Bu tablo karşısında söylenecek tek söz, ABD emperyalistlerinin uşaklarına Sovyetler Birliği'nden biraz daha «cömert» davranmış olduğudur. 
Sovyet revizyonistleri «sosyalist oldukları için, kapitalist bir ülkeyi ABD” den biraz doha insafsızca sömürmek hakkını kendilerine tanımış olsalar gerek! 

Buna karşılık revizyonistler genellikle Sovyet yardımlarının niteliğinin farklı olduğu, bunların devletten devlete verildiği, Sovyetlerin yatırım yaptıkları ülkelerde kurdukları işletmelerin mülkiyetinin o ülkeye bırakıldığı ve bunların sanayi işletmeleri ve «alt yapı tesislerinin kurulmasına yöneldiği gibi iddialar ileri sürerler. 

Bunları kısaca ele alalım: 

Sovyet yardımlarının «sosyalist bir ülkeden geldiği ve niteliğinin farklı olduğu (yani sömürücü bir nitelik taşımadığı) yolundaki iddianın demagojik niteliğinin, buraya kadar ancak çok küçük bir bölümünü aktarabildiğimiz olgularla açığa çıkmış olduğunu düşündüğümüz için bunun üzerinde daha fazla durmayacağız. 

Sözkonusu «yardım»ların devletten devlete verilmesi ise, tekelci devi let kapitalizminin kapitalist dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde ön plana çıktığı bir dönemde, en fazla başvurulan köleleştirme uygulamalarından biridir. Özellikle ekonominin tüm kilit noktalarına devlet tekelinin egemen olduğu Sovyetler Birliği için bu yönteme başvurulması son derece doğaldır. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, Sovyet revizyonistleri son zamanlarda, gerek emperyalist ülkelerde, gerekse geri kalmış ülkelerde özel sektörle işbirliği geliştirmek yolunda adımlar atmakta, bu amaç İq banka ve çok uluslu şirketlerinin bu ülkelerde şubelerini açmaktadırlar. Örneğin Sovyet şirketi NAFTA'nın yalnızca Belçika'daki kolu 1976 Yilında 19 milyon Belçika frangı kâr etti. Bu şirket dünyanın en çok kâr eden on tekeli arasındadır, Bunun yanı sıra çeşitli Sovyet bankalarının Güney- 


doğu Asya'daki kolları bu tür işbirliğini geliştiriyorlar. Ayrıca sosyal em- « 


peryalistler, Doğu Avrupa'daki uşaklarına kapitalist dünyanın en çürümüş unsurlarıyla, Mafya gibi örgütlerle ortak paravan şirketler kurdurarak büyük çapta silah kaçakçılığını örgütlüyorlar. 

Ancak Sovyet revizyonistlerinin Marksizmin ABC'sini bile ayaklar altına alarak devlet sektörü üzerine kopardıkları demagojik yaygaranın altında başka nedenler de yatiyor. Onlar, Amerikan emperyalizminin nüfuz alanlarındaki ülkelere sızmaya çalışırken egemen sınıflarla işbirliği yapma ve onlardan kendilerine bağlı klikler yaratma işini bir kenara bırakmadan, ordu içinde ya da parlamenter yöntemlerle faaliyet gösteren ve milli burjuvazinin uzlaşmacı, reformcu kesiminin görüşlerini yansıtan çeşitli cuntacı unsurları ve siyasi güçleri de ağlarına düşürmeye çalışıyor- 


lar. Bunların ABD emperyalizmi ve ona bağımlı egemen sınıflara belli bir 


tepki duymalarından ve aynı zamanda iktidara geldikleri andan itibaren emperyalistlerle uzlaşmalarından hareket ederek sahte bir «ABD emperyalizmi-özel sektör» ve «sosyalist kamp-devlet sektörü» ikilemi yaratma- ya, sahte «liberalizm, devletçilik» alternatiflerini gündeme getirmeye ve halk kitlelerini aldatmaya çalışıyorlar. Devletin sınıfsal niteliğini ve mevcut düzenin temel direği olduğunu inkar ediyorlar. ideolojik gerekçelerin farklılığını bir yana bırakırsak, bu yöntem de emperyalistlerin eskiden beri başvurdukları bir yöntemdir. Kendi ülkemizden bir örnek verecek olursak 1. Dünya Savaşı öncesinde Alman emperyalistleri İngiliz emperyalizminin nüfuz alanındaki Osmanlı devletini, başlangıçta bu tür bir sınıf nite- 


liğine sahip olan ve esas olarak ordu içinde faaliyet gösteren İttihat ve: 


Terakkiye dayanarak kendi egemenlikleri altına aldılar. 

Borç olarak verilen kredilerle inşa edilen bazı İşletmelerin mülkiyetinin o ülkeye bırakılması da hiçbir şekilde sermaye ihracının emperyalist niteliğini ortadan kaldırmaz. Lenin'in deyişiyle, «en fazla rastlanan şekil, 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alınan borcun bir kısmının borç veren ülkelerden yapılacak satın almalara... harcanması koşulunun ileri sürülmesidir.» Sovyet revizyonistleri, geri ülkelere çeşitli işletmelerin kurulması için kredi verirken asıl vurguhu tefecilik yoluyla vurmakta, ardından sözkonusu işletmenin yapımında kullanılacak malzemenin Sovyetler Birliği'nden alınması koşulunu getirerek ve kıskıvrak yakaladığı «avına» bu malzemeyi dünya fiyatlarının kat kat üstünde satarak ikinci bir vurgun vurmakta ve bunu o ülkenin geleneksel hammaddelerine ya da sözkonusu işletmenin ürünlerine dünya fiyatlarının çok altında el koyarak tamamlamaktadır. Biraz önce boyutları konusunda ana hatlarıyla bir fikir verebilecek rakamları aktardığımız soygun, böyle bir mekanizmanın işleyişiyle gerçekleşmektedir, Nitekim Lenin, «Emperyalizm»de, İngiltere'nin sermaye ihracının daha çok sinai girişimlere yatırım yapmak biçiminde olmasına karşılık, Fransa'nın bunu istikrazlar devlet borçları biçiminde gerçekleştirdiğini belirtiyor ve «İngiliz emperyalizminden farklı olarak Fransız emperyalizmini tefeci olarak adlandırabilirizə diyordu. (age. s. 84). Sovyet sosyal emperyalistlerinin yaptığı da bundan başka bir şey değildir. 

Nitekim revizyonistlerin genel olarak kredi vermeyi yeğledikleri proielerin düşük teknoloji gerektiren ve Sovyetler Birliği'nde kurulması yeterince kârlı olmayan işletmelere ilişkin olduğunu görüyoruz. Örneğin Mısır'ın pamuğunu Doğu Almanya'ya nakledip, burada mamul hale getirmektense, revizyonistler, Mısır'a verdikleri köleleştirici borçlarla, əldə ettikleri diğer kârların yanı sıra, burada bir pamuk kombinası kurarak, bunun ürettiği pamuklu dokumaya el koymayı tercih etmektedirler. Çünkü Lenin'in belirttiği gibi bu ülkelerde sermaye kıt, toprak ve işgücü ucuzdur. Böylece sosyol emperyalistler Mısır proletaryası ve halkının sırtından ek bir kâr sağlayabilirler. Revizyonist yazar J. F. Şamray bu durumu son derece açık bir biçimde şöyle ifade ediyor: 

«(Geri kalmış ülkeler) işlenmemiş hammaddeler yanı sıra, yarı işlenmiş mamüller de ihraç etmelidirler. Bu, nakil masraflarında tasarrufu sağlar ve ayrıca, geri kalmış ülkelerin ihracat gelirlerinde bir yükselmeyi de mümkün kılar... Buna karşın sosyalist ülkelerde bu yolla, ithal edilmiş hammaddelerin ilk işlenmelerinin yapılması ve bu ülkelerin ekonomik yapıları nedeniyle daha az kârlı olan işletmelerden vazgeçmesi sonucu, araçlardan tasarruf sağlanmış olur... Bu görüş açısından, sosyalist devletlerin ihracatı ve özelliklede güllanımları orada sosyalist ülkelerin ilgilendiği mallar için (verilen durumda hammaddeler için) ek ihracat olanakları sağlayabilecek olan böylesi tesis ve donatımları azgelişmiş ülkelerde büyütmeleri, özellikle yararlı bir etkide bulunmaktadır... 

«Örneğin Birleşik Arap Cumhuriyeti (Mısır), Demokratik Alman Cumhuriyeti tarafından kurulün pamuk kombinasının değerini pamuklu dokuma ile ödemektedir.» («Narodny Asii i Afriki dergisi, Aktaran, Sovyetler 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Birliği'nde Kapitalizmin Restorasyonu, s. 45). 

Yazar şöyle devam ediyor: 

«Sosyalist devletin ozgelişmiş ülkelerle olan ilişkileri böyle bir yönelme sayesinde sağlam bir ekonomik temelde kurulabilir. Bu tip ilişki- ” ler krediler üstüne kurulursa bu sağlamlık özellikle daha da güçlenir, çünkü böylece azgelişmiş ülkelere istikrarlı bir sürüm ve sosyalist ülkelere, belli malların istikrarlı bir alımı sağlanmış olur.» (ag. makale) ? 

Biraz önce belirttiğimiz ve yazarın da vurguladığı uygulamalar oldukça yaygındır. Örneğin Hindistan'da kurulan ve revizyonistlerin büyük bir reklamını yaptıkları Bhilci Çelik İşletmesinin üretiminin büyük bir kısmı Sovyetler Birliği'ne gitmektedir. Yine Rusya, Sudan'dan satın aldığı pamuğu işlemek üzere Hindistan'a getirmekte, oradan iplik olarak Sovyet- ne nakletmektedir. Bütün bu işlemler sonucu Sovyetler Birliği'- nin büyük kârlar sağladığını revizyonist yazar kabul ediyor. Ama onun iddiasının ikinci kısmının yani bu işlemlerden geri kalmış ülkenin de yarar sağladığı iddiasının kofluğu olgular tarafından kanıtlanıyor. Nitekim, yukarıda belirttiğimiz işlemlere yoğun bir şekilde konu olan Hindistan 1971- 
72 bütçe yılında yeniden 223,5 milyon rupi borç almak ve aynı anda ona 
409,1 milyon rupi borç ödemek zorunda kalmıştır. (aynı kaynak) 

Bunun yanı sıra, son zamanlarda revizyonist basında, geri kalmış ülkelerde kurulan işletmelerin mülkiyetine ortak olmak ve arti-değer sömürüsüne doğrudan katılmak da açıktan açığa tartışılmaya başlanmış, bundan da öte Doğu Avrupa Ülkeleri bu tip «ortak» şirketler eliyle yatırımlar yapmaya girişmişlerdir, 


(Devam edecek) 
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8 Mart Uluslararası Kadınlar Günü'dür. Bunun için der. 
gimizin bu sayısında Kadın sorununun çeşitli yönlerine açıklık getiren aşağıdaki yazıları yayınlıyoruz. 


Arnavutluk'ta Kadın Sorununun Bazı Yönleri Üzerine * 


Enver HOCA 
Konuşmalar 1967 - 68'den Almıştır 


Yoldaşlar, 

Gündemimizin ilk maddesini sonuçlandırırken, bu soruna ilişkin birkaç görüşü açmak istiyorum. , 

Partimiz, kadın sorununa, halkımızın, sosyalizmin ve komünizmin ve ülkemizin kaderinin bağlı olduğu bu çok büyük toplumsal soruna her zaman büyük bir önem vermiştir. Kadınların sorunları tek başina, toplumumuzun öteki sorunlarından soyutlanmış ya da onlardan bağımsız, kolayca araştırılabilen ve çözümlenebilen, ya da daha kötüsü görmezden gelinebilecek sorunlar değildir. Kadın sorunu yalnızca bir duygu sorunu değildir, dolayısıyla duygusal ve romantik bir biçimde ele almamaz. O, yaşamın insanlık tarihinin materyolist diyalektik gelişiminin büyük bir sorunudur. 

İşte Marks, Engels, Lenin ve Stalin'in ve tüm izleyicilerinin, kadın sorunung onların kurtuluşuna ezenlerin, sömürülenlerin olmadığı özgür bir toplumda kişiliklerinin oluşmasına birinci derecede bir önem vermelerinin nedeni budur, 

Arnavutluk kadınının sorununu savsaklamak ya da küçümsemek bir yana, Parti, mücadelesinin her anında ve her yönünde, hem kurtuluş hem de sosyalizmi inşa mücadelesinde kadınların oynadığı o belirleyici rolü —duygusal bir biçimde değil— vurgulamaya büyük bir özen göstermiştir. Partimiz bunu tam bir Marksist olgunlukla yaptı; yolumuz üstündeki engelleri görerek, (halkı her tür esaretten kurtarmak için verilen mücadelede, Arnavut kadınlarının kurtuluşunun ivedi ve çok önemli bir koşul 


* Haziran 1967'de AEP MK 2 Genel Toplantısı'nda yapılan konuşma. Bu Genel Toplantı'da, Siyasal Büro'nun «Kadıam Tam Kurtuluşu İçin Mücadelenin Derinleştirilmesi ve Sosyalist Arnavutluk'ta Oynadığı Rolün Artırılması Üzerine» başlıklı raporu dinlendi. Rapor, AEP MK Siyasal Büro Üyesi Ramiz Alia Yoldaş tarafından sunuldu. 
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olduğu biçimindeki sarsılmaz ilkeyi geliştirerek) her geçen gün çoğalitığımız ve derinleştirdiğimiz büyük başarılar kazandı. İşte bu nedenle Merkez Komitesi Genel Toplantısı'nda sosyalist rejimimizde Arnavutluk kadınının sorunlarına ayrılmış olan bu özel oturumu büyük bir önem taşımaktadır. 

Toplumsal olguların, gelişim süreçleri içinde özenle incelenmesi; insanların üretim içindeki ilişkilerinin, Partimizin esinlendirdiği yeni düşüncelerin gelişmesinin ve uygulanışının; toplumumuzun çeşitli aşamalarındaki sınıfların ve bu kesintisiz süreç içinde uğradıkları değişikliklerin özenle incelenmesi, tüm bunlar Partimiz için olağanüstü bir önem taşımaktadır, çünkü ilkenin geçerliliğini doğruluyor, sosyalizmin teorisini pratikle zenginleştiriyor, Partinin bir yargıya varmasında ve bu yargıyı kesintisiz gelişme ve ilerlemeyi sağlayacak olan yeni fırsatları, yeni durumları, yeni değerleri yaratan kitlelere ulaştırmasında Partiye büyük olanaklar sağlıyor. 

Sosyalizm, Partinin ve kitlelerin yapıtıdır; bu nedenle kök salacakları ve nesnel gerçekliğe dönüşecekleri zemini tanımaksızın, bu zemini hazırlamaksızın sosyalizmin direktifleri yaygınlaştırılımaz ve gerçekleştirilemez. Parti direktiflerinin doğru uygulanması, her şeyden önce, onların kitleler tarafından ne denli doğru ve bütünlüklü olarak kavrandığına bağlıdır. Bu nedenle, kitleler bu talimatları bütünlüklü olarak kavrayabilmeli ya da kavrayabilmeleri olanaklı kılınmalıdır. Bu, Parti'nin siyasal, ideolojik ve örgütsel çalışmosının ne düzeyde olduğuna bağlıdır. Bu çalışmanın iyi yapılabilmesi içinse yukarıda sözünü ettiğim şeyler kesinlikle gereklidir: Toplumsal sorunları incelemek ve bu işleri çok iyi bilmek. 

Bunun yalnızca belli sayıda felsefe, toplumsal sorunlar ya da ekonomi politik uzmanlarını, yalnızca yazarları, oyun yazarlarını sanatçıları değil, herkesi ilgilendirdiğini düşünüyorum. Her şeyden önce, bu bir Parti sorunudur, bir eylem çizgisi sorunudur, bu sorun çözülmeksizin Parti'nin çalışması bir adım bile ilerleyemez; sonuç olarak da yazarlar, bilim adamları ve sanatçılar doğru bir yönde esinlendirilemez, incelemelerini derinleştiremez ve sosyalist gerçekçiliğin ve Marksist-Leninist bilimin yapıtlarını yaratamazlar. 

İşte bu nedenle, kırsal bölgelerin ve kentlerin toplumsal sorunlarını çözmeliyiz, işte bu nedenle gençliğin özgül sorunlarını ele olmalıyız. Tüm bunların yanı sıra, bugün Merkez Komitesi'nin bu Genel Toplantısında konuştuğumuz kadın ve dile sorunlarıyla da, bu büyük toplumsal sorunla da ilgilenmeliyiz. 


Marksist-Leninist Partimizin yol gösterdiği proleter devrimimiz eski 


burjuva-feodal düzeni yıkmak zorundaydı ve yıktı, faşist İtalyanların ve Alman Nazilerinin işgali sonrasında ülkemizi faşistleştirmek için yapılan girişimteri, onların iktidar organlarını ve üstyopılarını altetmek zorundaydı ve giti. Proleter devrimimiz sosyalist düzeni, proletarya diktatörl ve onun yeni proleter organlarını kurmak zorundaydı ve kurdu. Marksist-Leninist Partimiz rehberliğinde, bunu geliştirmek ve zenginleştirmek zorundaydı: Marksist-Leninist teoriyi ve sosyalist pratiğe dayanan onun ta- 
*rafından esinlendirilen, yönlendirilen ve zenginleştirilen gerçek bir sosyqlist üstyapı kurmak zorundaydı. 

Eski dünyayı yıkan ve onun harabeleri üzerinde yeni, güzel sosyalist dünyayı kuran bu büyük devrimci ayaklanma çerçevesinde, ülkemiz nüfusunun yarısını oluşturan ve ülkemizin ve sosyalizmin yozgısı açısından büyük önem taşıyan Arnavutluk kadınının kurtuluşu da başarıldı. 

Ekonomik ve toplumsal devrimin eşlik ettiği proleter devrim, feodallerin ve burjuvazinin ekonomik ve siyasal iktidarını yıkarak, halkın, insanın insan tarafından sömürülmesinden kurtarılması, özellikle de Arnavuttuk kadınının kurtuluşu için gerçek temeli ve gerekli koşulları yarattı. 

Sosydlist toplumumuz gelişme sürecindedir; halk devrimimiz yoluyla büyük nitel dönüşümler oluyor. Bu nitel dönüşümler, toplumumuzun materyalist dönüşümünden doğmaktadır ve eski düşüncelerle çatışan ve onların yerini alan yeni toplumsal düşünceleri ve teorileri yerleştirmektedir. Yeni düşünceler, ülkenin maddi yaşamındaki değişiklikleri temsil eden ve onu gelişmeye doğru götüren büyük bir güçtür. 

Toplumumuz bu yeni düşünceler olmaksızın yapamayacağı için, oriları açıklamak ve kavratmak gereklidir. Ülkemiz bu düşüncelere gereksinim duymaktadır. Çünkü bu düşünceler kitleleri eski toplumun bize biraktığı en kötü miras olon eski, idealist, mistik ve burjuva düşüncelere ve önyargılara karşı seferber ediyor, örgütlüyor. 

Parti toplumun ilerici güçlerinin —Kadınlar da bu güçlerden biridir— yolunu açıyor. Partimiz'in Marksist-Leninist düşünceleri, toplumumuzun maddi ve alilaki yaşamını daha da geliştirmeye duyulan nesnel gereksinmeyi yansıtıyor. Bu nedenle Arnavut kadınını geçmişin tüm zincirlerinden, kökleri feodal ve burjuva toplumun düşünüşünde olan tüm gerici düşünce, görüş ya da önyargıdan kurtarmak gereklidir. Arnavutluk kadınının kurtuluşuna, toplumun ekonomik gelişmesine ilişkin Marksist-Leninist teori, üretimin gelişmesine ilişkin yasalar yol göstermelidir. Bu acıdan bakıldığında, kadınların üretime katılmasının ne denli zorunlu bir hale geldiği, Partinin üretimde yeni ilişkileri ne denli hızla ve doğru olarak inşa etmesi gerektiği görülebilir. Sosyalizmin ekonomik gelişmesi, kadının ahlaki ve maddi geri kalmışlığı ile çatışma içindedir. Materyalist diyalektiğin yasası herşeyde olduğu gibi, burada da yürürlüktedir. 

Dolayısıyla, Partinin kadın sorununa ilişkin olarak ana hatlarını çizdiği görevler, ülkenin Parti tarafından yaratılan maddi koşullarıyla tümüyle çakışmaktadır. 

Sanayide ve tarımda feodal-burjuva mülkiyet yerine halkın ortak 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sosyalist mülkiyetinin geçirilmesi ve bunu, tüm emekçi kitlelerin çıkarlarına göre yürüten zenginleştiren ve pekiştiren uygun devrimci yasalar insanların kafasındaki mülkiyet kavramında, özel mülkiyetten ortak mülkiyete doğru, derece derece ilerici bir değişikliğe yol açmıştı. > 

Böylece, Partinin bu maddi değişiklikler temelinde, her zaman örgütlü olarak sürdürdüğü yoğun ideolojik ve siyasal aydınlatma çalışmaları araçılığıyla ekonomik ve toplumsal yaşantımızın bu temel sorunlarına ilişkin eski burjuva idealist kavramlar değişmeye başladı. Elbette bu değişimin tamamlanmadığı, diyelektik gelişme süreci içinde olduğu ve böyle olacağı açıktır. Ölmekte olan, doğan, yeniden doğan ve pekişen yeni ile her zaman çatışma içinde, her zaman kavga içinde olacaktır. Hâlâ yapacak çok işimiz var, insanların kafasında, bilinçlerinde ve duygularında gizlenen, yaşamda görülen ve bazen şiddetle, bazen daha oz şiddetle hareket eden, ama hep gelişmeyi engelleyen gerici idealist kavramlarla mücadele için çetin bir savaş bizi bekliyor. Marks, yazılorından birinde ölüp gi-Yenin önyargilarının yaşamakta olanın üstünde büyük bir ağırlık yaptığını söylüyor. Geçmişin gücü budur işte. 

Partinin kendini ve bir bütün olarak halki daha devrimcileştirmeye verdiği önem işte bu yüzdendir, çünkü böylece, maddi ve manevi yaşama getirdiğimiz dönüşümleri daha iyi kavrayacağız, sosyalizmdeki bu ekonomik ve toplumsal dönüşümleri yöneten yasaları daha doğru daha bütünlüklü olarak kavrayacağız, sosyalizmi kaya gibi sağlam temeller üzerinde daha hizl: inşa etmek ve komünizme geçmek için bu yasaları daha iyi, daha verimli olarak kavrayabilecek, özümleyebileceğiz, 

Ele aldığımız konudan biraz uzaklaştığım için beni bağışlayın, ama bunu tam da tartışılan noktaya gelmek için yapıyorum. Kapitalizm; özel mülkiyetin verdiği kutsollikla, insanın insan tarafindan sömürülmesiyle, 
insanı ekonomik ve manevi olarak köleleştirmesiyle herkesi ezdi, ama 5 
kadınları daha da vahşi bir biçimde ezdi. İnsanlık tarihindeki kölelikten önce bile, ilk köleler kadınlardı. Tarih öncesi dönemler bir yana, tüm tarihsel dönem boyunca, Yunan uygarlığı ya da Roma çağında olsun, ortaçağda ya da Rönesans döneminde ya da çağdaş burjuva, sözde «ileri uygarlık» döneminde olsun her açıdan en çok ezilen, sömürülen ve hor görülen hep kadınlar olmuştur ve hâlâ da öyledir. Yasalar, gelenekler, din, erkek cinsi onları hep ezmiş, hep ayaklar altına almıştır. z 

«Tarihte sınıfların ilk çelişkisi», diyor Engels, «Aynı zamanda, tek eşlilikte karı ile koca arasındaki uzlaşmaz çelişki olarak ortaya çıktı; ilk sınıfsal baskı da kadın cinsin erkek cins tarafından köleleştirilmesi olarak görüldü.»(*) 


* F. Engels, «Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, K. Marks ve F. Engels, Seçme Yapıtlar, c. Iİ, s. 210, Am. Bas. 
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Ecelesiastes, «Kadınları ölümden daha acı buluyorum» diyor, St. Yohn Chrysostom'un ise kadınlara İlişkin başka bir düşüncesi var. O şöyle diyor: «En vahşi hayvanlar arasında bile, kadınlardan daha zararlı olanları yoktur.» al R 

Ortaçağ gericiliğinin en önemli filozoflarından biri, ilahiyatçı filozof St. Thomas D'Aguinas şu düşünceyi savundu ve kehanette bulundu: «Kadının yazgısı, erkeğin ökcesi altında yaşamaktır» ve son olarak Napolyon bu barbarca alıntıları toparladı ve edoğa kadınları kölemiz olmaları için yaratmıştır» dedi. 

Kilisenin ve burjuvazinin kadınlara ilişkin görüşleri işte böyleydi. Bugün de burjuvazi ayni görüşü taşımaktadır. Avrupa'da ve dünyada, erkeğin kadına üstünlüğü mitini yaratan sayısız. filozof ve yazar vardır. Onlara göre erkek akıllıdır, güçlüdür, yürekiidir ve bir savaşçıdır, bu nedenle de egemen olmaya, yönetmeye muktedirdir. Kadın ise, doğası gereği zayıftır, savunmosizdir, ürkektir, bunun için de yönetilmeli, egemenlik altında olmalıdır. Nietzsche ve Freud gibi burjuva teorisyenler de erkeğin etkin, kadının edilgen olduğu teorisini savunuyorla Bu gerici anti-biyololik teori siyasette nazizme, seksolojide sadizme götürür, nitekim götürmüştür de. 

Annelerimiz, büyükannelerimiz, ninelerimiz bu acımasız kölelik altında çürüdüler; bu maddi ve manevi acıları, ağrılı omuzlarında taşıdılar. 

, Şimdi, devrim başarıya ulaştı, ülkemizde sosyalizm başarıyla inşa ediliyor ve Partimiz, büyük bir görev olarak, kadını, acı geçmişin prangalarından tümüyle ve nihai olarak kurtarma görevini, kadının tümüyle kurtuluşu görevini önümüze koyuyor, 

Marksizm bize, üretime katılımın ve kapitalist sömürüden kurtuluşun, kadınların kurtuluşunun iki aşaması olduğunu öğretiyor. Marksizm-Leninizmin ilkesini sadakatle izleyen ve uygulayan Partimiz, savaş ve devrimle halkı, özellikle de kadınları kapitalist sömürüden kurtardı ve Onları üretime yöneltti. 

Dolayısıyla, bu iki aşamayı tamamlayarak, yani kapitalist sömürü yü silkip atarak ve üretime katılımı artırarak kadınları kurtarmada büyük başarılar kazandığımızı söyleyebiliriz; bu daha da geliştirilmelidir. 

Verimli üretim çalışmasına katılmalarının yanı sıra, kadınlar —bu muazzam ilerici güç— büyük eğitim ve kültür devrimine de katılıyorlar, her barikatı yıkıyor, her engeli ve önyargıyı aşıyor, yaratıcı fiziksel ve düşünsel güçlerini, ruhsal ve ahlaki dürüstlüklerini her alanda gösteriyorlar; ülke işlerinin yönetimine, sanayii, tarımı, eğitimi ve kültürü çekip çevirmeye etkin olarak katılıyorlar ve doha da etkin olarak katılacaklar, Lenin'in, «her aşçıya Devlet yönetimi öğretilmelidir?» biçimindeki direktifi, Partimiz tarafından hergün başarıyla uygulanıyor. 

İşte bu yüzden parti, kadınların üretime, ekonomi ve Devlet işlerinin yönetimine, bilgi ve kültür edinmelerine kitlesel olarak katılmaları sorununu —yalnızca önemli bir ilerici ekonomik etken olarak değil, ama böyle olmasından dolayı büyük bir ideolojik, siyasal ve kültürel önemde bir etken olarak— bütünlükle kavramalıdır. Kadınlar aydınlatılmaksızın, onların etkin ve bilinçli katılımı olmaksızın hiçbir şeyin doğru ve gereğince yapılamayacağı bilinmelidir. 

Kadınların kurtuluşunun, sosyalist toplumda hak ettikleri yeri almaları için onlara yardımımızın ve desteğimizin bir lütuf olarak değil ,kaçınılmaz bir zorunluluk olarak görülmesi gerektiği konusunda herkes ikna edilmelidir; bu, sözde «güçlür cinsin, sözde «zayıf» cinse acıma duygularıyla yapılmış bir hareket, ya da bir tür ödün, sözde üstün düşünsel ve fiziksel güce ve yönetme ve emretme hakkma sahip erkeklerce kadınlara verilen bir tür hareket alanı olarak görülmemelidir. Bu nedenle, halk, Partinin bu öğretisini, yalnızca Parti böyle dedi diye hayata geçirmemeli, Partiyi bu büyük sorun üstünde durmaya iten ideolojik siyasal ve əkonomik nedenleri iyice incelemelidir. 

Bunları yeniden vurguluyorum, çünkü bazı partili yoldaşlar bunları yalnızca yüzeysel olarak kavrıyor, bazıları ise ya hiç anlamıyor ya da yanlış kavrıyor. Kadin yoldaşların Parti üyeliğine kabulü sorununu ele alalım, Bu yönde bazı ilerlemeler oldu, oluyor da, ama hâlâ bunun ilkesel önemini kavramakta bazı eksiklikler var. Parti üyelerinin ezici çoğunluğunun erkek olduğu gerçek, Bu, özellikle de kurtuluştan sonra neden böyle oldu? Sanırım bu, bazı Parti üyelerinin kadınların devrimde, sosyalizm- 
“e oynadıkları rolü ideolojik olarak tümüyle kavrayamamaları, komünistlerin kafasında gezinen erkeklerin fiziksel ve düşünsel yetenek açısından kadınlardan sözde daha üstün olmalarına ilişkin geri, feodal ve burjuva görüşler yüzünden, yukarıda belirttiğim, zayıflamış ama yine de var olan, erkekler Devleti yönetmek içindir, yönetmelidirler, dolayısıyla da Parti” de önde olmalıdırlar, düşüncesi yüzündendir. Bu hatalı görüşlerle mücadele etmeli ve köklerini kozımalıyız: onların tehlikesini kavramalıyız ve kadınların Parti üyeliğini erkeklerle mutlak eşitlik düzeyine getirmeliyiz. 
Parti üyeliğine kabul, her iki cinsiyet için Parti Tüzüğü'nün kuralları ve 


koşulları tarafından, ama birincil olarak da, Tüzüğünün her sözcüğünde 


ve eyleminde yansıyan Parti ideolojisi tarafından yönlendirilmelidir. Sorunun özü budur. 

Kadınlar, kendi partilerinin üyeleri olduklarını; kendi partileri aracılığıyla yönlendirildiklerini hissetmelidirler, kendi Partilerinin yasalarını ya-Şama, üretime ve yönetime kendi etkin devrimci katılımlarıyla uyguladıklarını, yürüttüklerini ve denetlediklerini somut olarak hissetmelidirler, 

Kadınların, yalnızca pratikte, uygulamada değil, ama yeni sosyalist insanın yaratılmasını, sosyalizmi ve komünizmi yaşatacak olan gelecek kuşaklara uygun koşulların hazırlanmasının belirleyici etkenlerinden biri olarak bu büyük işin yönetimine de katılımı olmadan, kadınların tam kurtuluşu büyük sorunu düşünülemez ve çözümlenemez. 

Gelin, Merkez Komitesi'nin bu oturumunda, bu çok önemli sorun üzerinde yapmakta olduğumuz bu verimli tartışmadan sorunu ustalarımızın ölümsüz öğretileri ve kendi toplumumuzun nesnel gerçekliği temelinde felsefi ve ideolojik olarak derinleştirmek üzere yararlanalım. 

Marksizm-Leninizmin başlıca bilimsel sonuçlarından biri de «kadınların köleliği özel mülkiyetin ortaya çıkışıyla bağlantılıdır» diyenidir. Bu başlıca sonuç Engels'in ünlü kitabı «Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeninnde vardır. Bu sorunları Marksist-Leninist teori ve felsefe açısından iyice anlamak Arnavut toplumumuzun geçmiş ve bugünkü diyalektik materyalist gelişimini gözlerimizin önünde son hızla gelişmekte olan yaşamı doğru kavramak ve yorumlamak ve yeni hayatı doğru Marksist-Leninist bir yolde inşa İçin izlenmesi gereken çizgiyi tanımlamak için her komünistin bu kitabı ya da seçilmiş bölümlerini —eğer yoksa herkesin anlayabileceği biçimde özetlenerek hazırlanmış biçimini— incelemeye çalışması gerekir. 

Eğer Peder Shtjefen Giecov”un(") kitabını ve Lek Dukaglini Yasalarını, özellikle de mülkiyet, miras, aile, kadın ve evlilik üzerine bölümlerini incelersek kendi gerçekliğimiz içinde Engels'in büyük dehasını ve gerçeğini görebiliriz. Özel mülkiyetin kadını nasıl dayanılmaz bir esaret alında tuttuğunu, kadının nasıl pazarlanacak basit bir metaya dönüştürüldüğünü göreceğiz. Kitapta açıkça şunları okuyoruz: 

«Kocanın karısını dövme, sözünden ve emirlerinden dışarı çıktığında onu zincire vurma hakkı vardır... Aynı şekilde babanın da kızını ya da oğlunu dövme, zincire vurma, hapsetme ve öldürme hakkı vardır. Kadın kocasına itaat etmek zorundadır... Bir kadının kanı 1500 para eder.. vb.» 

Biz elbette, Lek Dukagiini'nin Yasaları"nın bütünlüklü bir uygulamasından yüzyıllarca uzaktayız. Yine Peder Shtiefen Gieçov"un onları özetlediği dönemden de çok uzaklardayız. Ama bu, onların ruhunun ve dlişılmış akıslarının, özellikle de dağlık yörelerdeki toplumsal yaşamda kürşılaştığımız geleneklerde, eskiden olduğu kadar keskinlikle değilse bile, belli bir oranda yaşamadığı anlamına gelmez. 

Kuzeyde, Partimizin ve teorik ve toplumsal konuları inceleyen öğrencilerimizin derdi, dikkatlerini yeterince toplumsal gerçekliğimizi ve gelişimine vermemiş ve tarihsel-toplumsol öneme sahip Peder Shtjefen Gieçov'un yapıtını incelemek zahmetine girişmemiş olmalarıdır. Bu yapıtın incelenmesi bilim adamlarımızın karışıklıkları, evrimleri sezinleyebilecek ER 

* Daha önce Kuzey Arnavutluk'un ve Dukagiin bölgelerinde çok yaygın olan ortaçağ kuralları, gelenekleri ve alışkanlıkları bugün bile şurada-burada: ortaya çıkıyor. Bunlar Peder Shtiefen Gieçov tarafından «Lek Dukagjin'in Yasalarır adlı yapıtında toplanmıştı. Din, sömürücü düzenini korumuk ve bu bölgelerin insanlarını cehaletin karanlığında bırakmak için bu yasaları kullandı. 
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şekilde, kuzeydeki toplumsal ve özel ilişkilerin şu anki durumlarını kavramalarını ve ideolojik, örgütsel ve propaganda çalışmalarını güçlendirmelerini kolaylaştıracaktır. 

Ülkemizin toplumsal yaşamında, halkın özel ve toplumsal ilişkilerinde olduğu kadar, felsefi dünya görüşlerinde —yalnız Gieçov"un Yasasıyla, ya da Zogo'nun feodal-burjuva rejimiyle karşılaştırma içinde değil— devasa değişimler oluşmuştur. Ve bütün bu değişimler bizi, rejimimizin getirdiği ve Partimizin şimdilerde gerçekleştirmekte olduğu büyük devrimci dönüşümlerin ışığında bakıldığında, belki birçok bölümünün ve maddesinin geçersizleştiğini görebileceğimiz medeni kanunu yeniden incelemekle yükümlü kılıyor, 

Birçok kötülüğün kaynağı özet mülkiyet sorununu ele alalım. Parti, onu, kökünü maddi ve teorik olarak kazıyarak altetmek sürecindedir; özel mülkiyet artık, üretim araçlarının kollektif mülkiyetine dayanan sosyalist rejimimizin mcddi temeli değildir. Materyalist felsefemizle uyum içinde, şimdi artık hem özel mülkiyeti, hem de onun üstyapısını ve felsefesini yıkmak ve yerlerine kendi üstyapımız ve materyalist felsefemizi geçirmek sürecindeyiz. Bugünkü Genel Toplantımızda bizi ilgilendiren sorundaki, kadınların tam kurtuluşu sorunundaki başarımızın kaynağı da özellikle burada yatmaktadır. 

Ama, özel mülkiyetin tasfiyesi sorununu, fiziksel olarak tümüyle, ideolojik olaraksa daha az halledilmiş görmemeliyiz. Marks diyorki: 

«Özel mülkiyet bizi öyle aptallaştırmış ve darkafalı yapmıştır ki bir şeye sahip değilsek, yani bizim için bir sermaye değilse, ona hemen sohip olamıyorsak, onu yiyemiyor, içemiyor, giyemiyor, içinde yaşamıyor, kısacası onu tüketmiyorsak onun bizim olmadığını düşünürüz.» 

Ve Marks devam ediyor: 

«Öyleyse, bütün fiziksel ve ahlaksal duyguların yerini bu duyguların basit bir çarpıtılması aracılığıyla mülkiyet duygusu almıştır.» (“) 

Tam da, Marks'ın değindiği, bu özel, kişisel mülkiyet anlayışı ve duygusu alanını biz henüz temizlememiş bulunuyoruz. Bu bizim açımızdan, mülkiyetin fiziksel dönüşümleri ve başka birçok konudaki somut reformların gerçekleştirilmesi için, büyük, uzun bir ideolojik siyasal çabayı gerektirmektedir. 

Partimizin önderliğinde, proleter devrimimiz halkın bilincinden idea list ideolojinin kalıntılarını, karşıtların sürekli bir diyalektik devrimci çatışması süreciyie temizlenmesinin bütün maddi ve manevi koşullarını yarattı. Biz devrimi ilerletmekle, yeni dünya görüşünü-devrimciler gibi yaşqmük ve düşünmek, yaşamı açıklamada, kendi aralarındaki, kendileriyle toplum orasındaki ilişkileri düzenlemede ve geliştirmede idealist, dinci, 


* K. Marks, Ekonomi Politik ve Felsefe (1844 Elyazmaları). 
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burjuva dünya görüşüne göre değil, materyalist, ateist ve sosyalist dünya görüşüne göre davranması gereken— insanların kafalarına ve yüreklerine aşılamakla yükümlüyüz. 

Bu alanda, sosyalist toplumumuzun maddi gelişiminin yarı sırd, Parti daha uzun bir süre toplumumuzun Marksist-Leninist bir yolda ahlaksal gelişimini sağlamak için mücadele edecektir. 

Partimiz, halkımızın Marksist-Leninist eğitimini hiçbir zaman kendiliğindenliğe bırakmadı ve bırakmayacak. Ama bu, Partinin ve kitlelerin eğitiminin örgütlenmesinin yoğunlaştırılması ve güçlendirilmesini gerektirmektedir. 

İnşa ettiğimiz, dönüştürdüğümüz, yarattığımız her şey Marksist-Leninist yasalarla uyum içinde yapılmaktadır; hiçbir şey doğanın ve proleter ahlakın nesnel yasalarına karşıt bir biçimde yapılmamaktadır, Ama her şey anlaşılmalı ve açıklanmalıdır, çünkü her şeyin bir eski, buruşan, ölen yanı, bir de yeni doğan ve güçlenen yanı vardır, Ve eski, gürültü patırtıyla ölüyor ve bundan dolayı da yeni, mücadele ve savaşların içinden doğuyor. Yeninin hızla ve sağlıklı gelişebilmesi için tabii ki bizim gelişme ve denilebilirse engelleme yasalarını iyi kavramamız gerekmektedir, çünkü ancak böylece eğitim tamamlanmış kabul edilebilir. 

Kadınların sorunlarına gelince, Siyasal Büro'nun Ramiz Alia yoldaş tarafından sunulan raporunda ve yoldaşların değerli tartışmalarında belirtildiği gibi, raporun işaret ettiği çizgilerde örgütsel adımlar da atmalıyız. 
Bu çizgiler, özel görünmelerinin yanı sıra genel sosyalist ekonominin gelişiminin ve pekiştirilmesinin bir parçasıdırlar ve kadınların üretime daha geniş katılımlarının ileri koşullarını yarattıklarından, kadınların ev İşleri yükünü hafiflettiklerinden bütün alanlarda daha az etkili değildirler. 
Kadınları erkeklerden daha aşağı bir yapıda ya da bir çeşit kölelik altında tutan küçük-burjuva ideolojik kalıntılarla mücadeleye de destek olurlar. 

Toplumumuzun, hatta yalnız kendimizinkinin değil, gelişimini incelersek bu düşüncenin derin kökleri olduğunu, çünkü kadınların kendilerinin bile, erkeklere göre aşağı olmayı doğru, tümüyle doğal bir şey olqrük kavradıklarını görürüz. Bu gelenek, analarımızın ve kızkardeşlerimizin fiziksel ve düşünsel yaşamlarını içinde sürdürdükleri toplumsal koşulların bir sonucudur. Toplumsal koşulları değiştirdiğimize göre, bu ge-Teneği yok etmeye çalışacağız. Proleter devrimimizin getirdiği bu toplumsal değişimler iki cinsiyet arasındaki uzlaşmazlıklara, yani kadının erkeğe boyun eğmesine son vermeyi amaçlamaktadır. 

Engels'in bize öğrettiğine göre, cinsiyetler arasındaki uzlaşmazlık, insanlık tarihinde sınıf mücadelesinin ilk belirtisi olarak düşünülebilir. 

Proleter devrimi cinsiyetler arası bu uzlaşmazlığa son verir; tıpkı kapitalizme, burjuvaziye ve ideolojisine insanın insan tarafından sömürüsü- 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ne son verdiği ve insanlığı sınıfsız topluma götürdüğü gibi. Bunu da kadini özgürlükten ve erkekte eşitlikten alıkoyan her şeyl yok ederek yapar, 

Evlilik, insanın yaşamındaki bu çok önemli olay, bugün belki eskiden büründüğü keskin biçimleriyle varolmayan ama hâlâ çok külfetli gelenekler içeren birçok geri adetlere bağlıdır. 

Engels, aşka dayanan evlilik ahlaksaldır ve yalnız aşkın olduğu yerde evlilik vardır, diyor. 

Sosyalist toplumumuzda insan yaşamının bu önemli olayında bu ilke bize yol göstermelidir. 

Bizim aramızda da aşk konusunda yanlış ve geri düşüncelerin ortaya çıktığı bilinmelidir. Aşk, utanç verici, izin verilemez ve anormal bir şey olarak düşünülmektedir. Tümüyle değilse bile, çok sık, aşk «kadını fuhuşa, erkekleriyse yozlaşmaya götüren» ahlakdışı bir şey olarak damgalamaktadır. Bunlar yanlış kavrayışlardır, Fuhuşla hiç ilişiği olmayan bir şey varsa o da gerçek aşktır. Fuhuşta aşk yoktur. Çok şükür bizim ül. © kemiz, aşka ve evliliğe anti-Marksist-Leninist bir yaklaşım, bu soruna Ilişkin burjuva ve idealist görüşlerle hem pratik hem teorik mücadelemizdeki başarısızlıklarımız sonucu ortaya çıkabilecek olan ve en ufak belirtisine kadar mücadele etmemizi gerekli kılacak korkunç fuhuş hastalığıyla zehirlenmemiştir. 

Ülkemiz zoru dayanan evliliklerle şeriat'ın köleleştirici ve işkence edici çok eşlilik yasalarının; Katolikliğin, Vatikan'ın kadınları yalnız köleleştirmek ve yozlaştırmakla yetinmeyip onları ruhsal işkence altında tutan yasalarının hışmına uğramıştır. Devletin kiliseden ayrılması, medeni kanunun yürürlüğe girmesi ve uygulanması, Ulusal Kurtuluş Savaşı ve sosyalist inşa, ülkemizde geçmişin toplumsal uygulamalarına temelden son vererek, gelin ve güveyin devlet memuru önünde özgürce kabul et- “ tikleri evliliklerden başkasını yasal olarak tanımamayı bir yasa haline getirmiştir. Bu gerçeğe karşın bir çok önyorgi giderilmiş olmakla birlikte, eğer bu sorunlara ilişkin her şeyi çözdüğümüzü ve artık dert etmememiz gerektiğini ya da kötülüklerin düzeltilmesini zamana bırakmayı düşünürsek yanılıyor oluruz. Sosyalist gelenekleri ve şimdiki ve gelecek kuşaklar için uygun kamuoyunu yoratmak için zamandan iyi yararlanmalıyız. 

Sosyalist inşaya karşın, büyük ekonomik, siyasal, ideolojik, kültürel ve ülkedeki başka ilerlemelere karşın halk arasında, hatta komünistler arasında, yalnız yanlış ataerkil düşüncelerin varlığı değil, beşik kertmeliğin barbarca uygulaması ve parayla evlilik hâlâ sürüyor, Bizi uyaran ve böylesine önemli aynı zamanda da tehlikeli sorunları artık ihmal et- “ mememiz gerektiğini gösteren olgu da bu oldu. 

Evlilik bir eylem, bir toplumsal olgudur ve felsefi bir kavram olarak düşünülmemelidir. Ama bu toplumsal olgunun hem bizim toplumumuzda 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hem de burjuva toplumunda bir felsefesi vardır. 

Burjuvazi için evlilik, hem kadının hem de erkeğin karşılıklı satıldığı bir pazardır. Bu evlilikler saf duygular üzerinde değil, özel Çıkar ve vahşi mülkiyet duyguları, zenginlikler, miras unsuru ve kadının ve erkeğin fuhuşu üzerine kurulur. Kapitolist-burjuva rejimlerde özgürlük görüntüleri tam bir aldatmacadır; modern havalar aslında varolmayan bir şeyr, yani bireyin özgürlüğünü, kadının kapitalist kölelikten ve saf duygulardan kurtuluşunu göstermeyi amaçlamaktadır. Sermayenin yönettiği ülkelerde, bu toplumsal olgular yalnızca proletaryanın saflarında vardır. 

Bizde, kadının kurtuluşunun güvence altına alındığı yerde evliliklerin aşk temelinde yapılmasının koşulları yaratılmıştır. Engels'in ortaya koyduğu gibi, biz «gerekliliğin kratlığından, özgürlüğün krallığına» geçmekteyiz. 

Saf duygular Marksist-Leninist ideolojimiz tarafından daha da derinleştirilmeli ve sağlamlaştırılmalıdır. Bu doğrultuda yapacak çok şeyimiz var. Engels bize ne diyor? Komünist rejimin aile üzerinde yaptığı değişikliklere değinen Engels, komünist rejim: «cinsiyetler arqsındaki, ilişkileri tümüyle kişisel. ilişkilere dönüştürecektir... Bu, özel mülkiyet ortadan kalktığı, çocuklar için toplumsal eğitimin gerçekleştiği ve böylece bugünkü (burjuva) evliliklerin iki esas temelini, yani, kadının erkeğe, çocukların ana-babalara boyun eğişini yok ettiği zaman sağldnacaktır» diyor. 

Bu bizim için başka bir çalışma programıdır. Marksizm-Leninizm'in, bu öğretileri üzerine çok düşünmeliyiz. 

Çocuk - ana - baba ilişkisinin yapısını Marksist-Leninist bir bakışla yeniden gözden geçirmek ve bu ilişkileri doğru yola sokmak ve eskimiş, idealist ve küçük burjuva olan her şeyden arındırmak bizim için en önemli görev değil midir? Elbette öyledir. 

Çok sık olmak üzere bu çok kapsamlı ve ince sorunlarda, ana-babaların karşılıklı saf duyguları ve çocuklara ilişkin haklı öğütleri ve tersi, yani çocukların ana-babalara ilişkin duyguları burjuva, küçük-bur-İuva mülkiyet anlayışları ve bunlara ilişkin idealist görüşlere karışır. 

Burada, ne ana-babaların çocuklarına duydukları katıksız sevgiden, onları büyütmek ve eğitmek için harcadıkları çabadan, ne de çocukların bütün ömürleri boyunca ana-babalarına duymaları gereken derin sevgi, saygı ve minnetten sözetmiyorum. Ortadan kaldırmak bir yana Marksizm-Leninizm bunları sağlamlaştırır, güçlendirir ve yalnızca alleyle sınırlı kalmayıp bütün topluma yayılan büyük bir uyuma dönüştürmeye çalışır. Ben burada, toplumsal ilişkilerimizde «olağan bir süreç» olatak ortaya çıkan ve gelişen ama geleneklerin ve yanlış düşüncelerin baskısı altında yavaş yavaş barbar küçük yaşta evliliklere, kızların sotılmasına, kadınların ve çocukların dövülmesine ve kötü davranışlarla 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karşılaşmalarına dönüşen belirtileri ve eğilimleri kastediyorum. Bütün bunlar, burjuva toplumunun, teoride ve pratikte, üretimde ve ideolojide felsefi görüşlerini ve yasalarını yansıtmaktadır. 

Varolmuş ve hâlâ süren bir geleneğin, bir duygunun belirtisini ele alalım. Bugün bunu pek fazla düşünmüyoruz ama onlarca yıl önce aileye kiz ya da oğlan çocuk doğurmalarına göre karılarını terkeden birçok koca vardı, bugün de böyle bazıları var, Bu ana babaların iradesinin ve bilimin kendisinin değiştiremeyeceği doğanın biyolojik yasasıdır, yine de bu sorunda, bozen çok tehlikeli ve ciddi sonuçlar doğuran çarpıcı tercihler vardır. Bu tercihler erkek çocuklar içindir. Bir oğlan çocuk doğduğunda ailede büyük sevinç olur. Bir kız doğduğunda aynı şey olmaz, hatta bazen üzüntüye neden olur. Böylece cinsiyetler arasında bir ayrim çizilmekte, daha doğuştan uzlaşmaz bir karşıtlık oluşturulmakta ve bu karşıtlık bizzat ana-babalar tarafından beslenmektedir, 

Burada ana-babaların, hangi cinsiyetten olursa olsun kendi çocuklarına karşı olan doğal duygularıyla çelişen bir şey vardır. Ama insanların bilinç altında bu denli derinlemesine yer eden ve onları kendi öz evlatlarına karşı böyle çirkin tercihler yapmaya yönelten bu Şey ne olabilir? Bu bir şey cno-baba ile çocuk ilişkisini ve ana babaların çocuklarına karşı duydukları burjuva, küçük burjuva ayrıcalıkları da biçimlendiren mülkiyetin niteliğinden başka bir şey değildir. 

Özel mülkiyete dayanan burjuva dünya görüşü, çocukları özgürlükten ve haklarından yoksun bırakan, ana-babaların çocuklar üzerinde egemenlik hakkı anlayışını da birliğinde getirir. Böylece, özel mülkiyet ve miras Çıkarları sınırlarının ötesinde bir özgürlük yoktur. Erkek, kız değil de oğlan çocuğun çıkarlarının koruyucusudur. Bu, erkek çocuğun «evin direği» iken, Kız çocukların «bir başkasının» olduğu, buna bağlı olarak, satılabileceği, ana-babanın toplumdaki özel mülkiyetini arttırdığı ve onları ekonomik olarak da güçlendirdiği sürece herhangi bir yaşta evlendirilebileceği düşüncesine yol açar. 

Ekonomik çıkar, erkeğin kadına üstünlüğüne, çocuklar üzerinde atqerkil egemenliğe, ana-babanın onayı olmadan gerçekleşemeyecek olan sevgisiz evliliklere yol açar. Bu, bugün Partinin kararlılıkla yapmakta olduğu gibi özel mülkiyetin ortadan kaldırılması yerine, duyguların özel mülkiyetin emrine girmesine yol açar. 

Ana-babalarla çocuklar arasında doğru Marksist-Leninist ilişkilerin kurulması, soylu duygular ve tam özgürlük temelinde ailenin birliğine tam ve büyük bir anlam kazandırır. Koca artık «Karım bana itaat etmelidir, çünkü onu satın aldım» ya da «bir kadın bir eşekten daha fazla çalışmalıdır, çünkü birincisi otla, ikincisi ekmekle beslenir» diyemeyecektir. 

Partimiz, ancak soylu duygularla beslenen doğru eşit ilişkiler kurulup, boyun eğme ve kalıntıları ya da özel mülkiyet ve onun anlayışları 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yokedildiğinde —çünkü kafamızda yabancı kavramların bulunduğunu görmek zorundayız— gerçekleşebilecek olan Arnavutluk ailesini sağlamlaştırmak için yoğun bir ideolojik çalışma yürütmek zorundadır. 

Bazı aydınlar arasında, kökenleri ya da mevcut durumları işçi olsa da, aydınlanmış kadınlarla evlenmemek gibi düşünce vardır, Bu düşünce kadınları yönetme, onlardan üstün olma, onları evin dört duvarı arasında ev işlerine hapsetme biçimindeki küçük-burjuva görüşlerden besleniyor. Söylemeye gerek yok ki toplumumuzda yabancı bu tür düşüncelerle mücadele edilmelidir. 

Bazen ailede hiçbir uyum yoktur. Bütün nedenleri incelemeyeceğim, ama, yanılmıyorsam gerçek nedenler mülkiyet çıkarlarında yatmaktadır. 
Görüntüleri ne olursa olsun kaynağı orada yatar. Halk bunu «yoksulluk karışıklık doğurur» diye ifade eder. Felsefemizin bakış açısıyla bu şöyle yorumlanmalıdır. Yoksullar kendi aralarında kavga etmezler, ama seslerini ekonomik gerici ve siyasal gücü elinde tutanlara karşı yükseltirler. 

Ailede anlaşmazlıklar, buzer de genç gelinle güveyin ana-babası arasında açık çelişkiler olur. Her iki tarafında suçlu olduğu söylenebilir. Belki de öyledir; ama unutmamalıyız ki (özellikle de bizim ebeveynlerimizin kuşaklarında ve hatta bizim aramızda da) ebeveynlerin oğullarının ve gelinin her konuda kendi dediklerini yapmak zorunda oldukları doğrultusunda bir eğilim vardır. Dünya görüşlerini arındırmadılar ve bu anlaşılabilir bir şeydir. Burjuva ataerkil bir toplumda büyüdüklerinden, gelinin her dediklerini yapmak zorunda olmadığını iyice anlamak onlara zor gelir. Gelin tarafından yapılan her şeyi aileye gelen bir yabancının işleri olarak görürler ve onun oğullarını, «evin direğini» kendi otoritelerinden uzaklaştıracağından böylece de onların kişisel ekonomik çıkarlarını zedeleyeceğinden kuşkulanırlar. Yaşlı ebeveynlerimizin oğullarının gelirinden başka ekonomik desteği olmadığında bu daha sık görülür. Oğullarının karısını sevdiğini gördükleri zaman da oğullarıyla sık sık kavga ederler. Bu kıskançlığa, çekişmelere ve bazen gelinle damadın ana-babası arasında iyi duyguların yoksunluğuna yol açar. 

Gelin ise, kendi hesabına, kendisini kurtarmak, yalnız kocasının andbabasına katşı değil, kocasının kendisine karşı da ailedeki yerini korumak için haklı istekler taşır, Kayınvalide gelinin bu eğiliminin farkındadır, çünkü zamanında kendisi de aynı içgüdüsel eğilimleri taşımıştır; ama kendisi haklı çabalarında yenilgiye uğradığı için gelininin kazanmasını doğru bulmaz. 

Genç yaşlı —yoketmek zorunda olduğumuz ve bence en ağır yükünü ve en büyük sorumluluğu taşımak zorunda olan bizler, dahagenç olanlarımız— çelişkisi burada yatmaktadır. Porti sınıf ideoloilsiyle bizi ana-babalarımıza karşı —bazı insanlar hatta bazen «modein ilkeler»in insanı pozunu takınan komünistler bile yanlış yapıyor ve kendileri de suçlu olsa bile, ana babalarını dörtyol ağzında bırakıyorlar— daha anlayışla ve sabırlı kılan sınıf ideolojisiyle donattı. Ana-babalara karşı böyle bir davranış ne Marksist, ne insancadır. Ana-babalarımızın yaşadıkları çağı anlamalıyız ve yeni çağımıza ayak uydurmalarına yardımcı. olmalıyız. Parti parlak günler inşa ediyor. 

Ülkemizin gelecek kuşakları, bizim kuşağı ezen eski kuralların kalıntılarından ve birçok önyargıdan tümüyle kurtulmuş olacaklar. Kızlarımız, geleceğin değerli anaları ve yurttaşları artık annelerimiz gibi baskı altında yaşamayacaklar, artık annelerimiz gibi cahil kalmayacaklar, kocalarına, kızlarına ya da oğullarına ekonomik olarak bağımlı olmayacaklar, Kadınların tam ekonomik bağımsızlığı, eğitimleri, sosyalist kül türleri, Arnavut kadınının üretimde, devlette ve toplumda alacağı onurlu yer, Partinin yoğurduğu bu yeni dünyanın mükemmelleştirilmesine büyük bir. katkıda bulunacaktır. Bu yeni dünyada maddi ve manevi yaşam eşi görülmedik ölçüde zenginleşecek, insanın insana, karı kocanın birbirlerine, ana-babaların çocuklarına ve çocukların ana-babalarına karşı yüce duyguları —bugün bile aramızda zararlı ve sınırlayıcı görüşler besleyen geri, ideclist, dinci, ataerkil ve burjuva kalıntılardan tümüyle arınmış olürak— gerçek, doğal ifadelerini bulacaklardır. 

Partinin önündeki tüm bu büyük çalışmanın her türden zorlukla karşılaşacağını ve kısa bir sürede başarılamayacağını biliyoruz. Bu tüm kuşakların işidir, ama Partinin gelecek kuşaklara bu yolda rehberlik etmek için izlediği yol, yöntem büyük önem taşımaktadır. Her kuşak bu yeni dünyoyı geliştirme ve mükemmelleştirmede kendine düşen görevi başaracaktır. Parti kuşağımıza, sağlam temelleri atma ve sosyalizme giden pariek yolu tutma görevini verdi. Bu açık yolda, Parti bize bilgelikle ve yüreklilikle önderlik ediyor. Büyük, uyumlu bir karmaşıklık içinde ve derin bir devrimci ruh taşıyan büyük çabalarla, tüm halk kitleleri ülkeyi, kendilerini değiştirmeye, sosyalist ekonomiyi güçlendirmeye, kültür ve eğitimi geliştirmeye, eski düşüncelerle mücadele içinde sosyalizme layık yeni ülkülerle donanan ülkemizin yeni insanını daha da devrimcileştirmeye uğraşıyor. Canla başla ilerleyen proleter devrimimizi oluşturan bu parlak, karmaşık yol boyunca, şuna inanıyoruz ki Arnavutluk kadını toplumumuzdaki rolünü, haklarını ve görevlerini ne denli iyi ve bütünlüklü olarak kavrarsa, devrimimizin zaferleri o denli büyük olur. 
Bizden sonraki kuşağın daha da geliştirip güzetleştireceği o mutlu çağa ulaşmak için gereken zaman o denli kısalır. 

Partimiz, kadınların kurtuluşu için büyük mücadeleyi devrimin ve sosyalist inşanın kopmaz bir parçası, gerçek özgürlük ve demokrasi içinde gelişme ve ilerleme için bir «conditio sine guc non»(*) olarak 


* Vazgeçilmez bir koşul — Özgün metinde Latince, 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görmüştür ve görmektedir. Partimiz, belli bir tarihsel dönemin gelişmesinin her zaman kadının özgürlük derecesiyle, en iyi karı-koca arasınadoki ilişkilerde görülebilen insan doğasının zaferiyle belirlendiğini söyleyen Marks'ın öğretilerini asla gözden kaybetmemiştir. 

Yani, bir ülkede kadınlar için gerçek özgürlük olmadığı sürece, O ülkede gerçek özgürlük yoktur. 

Bu büyük soruna ilişkin olarak, Partimiz yalnızca kadın erkek eşitliği üzerine yasalar çıkarmakla yetinmedi, bu yasaların kağıt üzerinde kalmasına göz yummadı, tersine bunları uyguladı, uyguluyor ve giderek daha çok yerleştiriyor. Çünkü Lenin bize şunu öğütledi: «Kadın ve erkeğin yasa önündeki eşitliği, henüz protikteki eşitliği değildir.» Sosyalist yaşantımızın hızla değişen tablosunda Lenin'in etkileyici tezinin gerçekliğini görüyoruz, çünkü, bu konuya ilişkin olarak çıkardığımız yasalqra karşın, birçok zorluk ve engellerle karşılaşıyor ve amacımıza ulaşmak için daha birçok önlem almamız gerektiğini görüyoruz. 

Bir bütün olarak Partimiz ve halkımız kadınların yaşam ve devrimdeki rolünü asla küçümsememelidir. Bunun için, çalışmanın, öğrenimin, üretimin yönetimin kapılarını —onları gericiliğin kaynaklarından koruyarak, sağlam temeller üzerinde kendi kişiliklerini yaratmalarına yardım ederek, bir cinsin tekelinde olmayan, yaşam içinde çalışma ve incelemeyle temeli atılan, edinilen ve çelikleşen kendine güveni ve cesareti kazanmalarına yardım ederek— kadınlara ve genç kızlara açalım. 

«Eğitim, kültür, uygarlık, özgürlük» diyor Lenin, «dünyadaki tüm burjuva kapitalist cumhuriyetlerde bağıra çağıra söylenen tüm bu sözcükler, evlenme ve boşanma hakkı, çocukların eşitsizliği, ... erkeğin ayrıcalıkları, kadını alçaltma ve ona hakaret etmek gibi kadının eşitsizliğine ilişkin korkunç derecede aşağılık, utandırıcı, pis, vahşi yasalarla 

“birleştirilmiştir!» (*) 

Bu nedenle ülkemiz, kadınların kurtuluşu için, burjuva kapitalist ülkelerce izlenen yöntem ya da amaçları izlemiyor. Kadınların kurtuluşu için, yitirilen zamanı kapatacak kadar hızlı çalışmalıyız. Arnavutluk ka. 
dınının kurtuluşunun, «burjuvazinin koketlerinin kurtuluşu» ile hiçbir ortak yanı yoktur. Kadınlarımızın Kurtuluşunu proleter devrimimizin hattı boyunca, Marksist-Leninist ruh ve Arnavutluk kadınının tarihteki muhteşem nitelikleriyle gerçekleştiriyoruz. 

Toplumsal baskıya ve cahil bırakılmalarına Karşın (yabancı işgalcilerin ve yerel feodallerin ve burjuvazinin halkımızı mahkum ettiği genel cehalet içinde), Arnavutluk kadınının, Arnavut ailesini pekiştirme- 
“de, ulusumuzu çelikleştirmede, Arnavutluk halkının geleneklerini ve değerlerini korumakta oynadığı rol hiç de az ve önemsiz değildir. 


V. İ. Lenin, «Sovyet İktidarı ve Kadınların Durumu», €. 30, s. 120, 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«İnsanlık tarihindeə diyor Stalin, «hiçbir önemli kurtuluş hareketi yoktur ki, kadınların doğrudan katılımı olmadan başarıya ulaşsın.» (*) 

Baskı koşullarına karşın Arnavutluk kadınları, özellikle kırsal bölgelerdeki kadınlar ekonomik ve toplumsal gelişmede önemli bir unsur” oldular, Dolayısıyla da onları becerikli kılan ve gerçek kadın kahraman» lar yapan toprak ve üretimle bağlantılı özgürlüğe aşık ve yurtsever duygularla dolu ilerici bir etken oldular. 

«Bugünkü devrimimiz» diyor Lenin, «kırsal bölgelere dayanıyor ve onun önemi ve gücü de burada yatmaktadır. Tüm kurtuluş hareketleri- nin deneyi devrimin başarısının kadınların katılımının düzeyine bağlı olduğunu gösterir.» (**) 

Tarihte Arnavutluk halkının verdiği kurtuluş mücadelelerinden söz edildiğinde, Arnavutluk kadınının savaş alanında kocasıyla, oğluyla kardeşleriyle, omuz omuza ya da halkımızın ve ülkemizin düşmanlarına karşı pasif direniş yoluyla sürdürdüğü büyük mücadelesi ve direnişi bundan koparılamaz. Kurtuluştan önceki toplumsal koşullarda kadınların katkılarının yeterince bilinmediğini anlıyoruz, ancak bu yadsınamaz, önemli, güçlü, maddi ve manevi büyük bir katkıydı. Ulusal Kurtuluş Savaşımız sırasında da Arnavutluk kadını, kentlerde ve kırsal alanlarda kocasıyla kızları ve oğullarıyla omuz omuza kitlesel olarak güçlü hissedilir bir biçimde mücadelede yer aldı. Kurtuluştan sonra, gücü, yiğitliği, bilgeliği ve yurtseverliği nehir gibi akan büyük bir güçle öne atıldı. 

Arnavutluk kadınının yaşamında ne muazzam değişiklikler oldu, yeni yaşantımızın tüm alanlarında ne denli büyük gelişmeler oldu — bugün Merkez Komitesi'nin genel toplantısına sunulan bu rapor, bütün özene karşın bunları yeterince anlatamıyor! Partinin kadınların kurtuluşu ile ne denli büyük, yaşamsal bir gücü özgür kıldığına, nüfusumuzun bu büyük bölümünün ne denli ilerici, yaratıcı bir güç barındırdığına, ne harikalar yarattığına ve bundan sonra da yaratacağına sosyalist yaşantımızı ne denli büyük maddi ve manevi değerlerle zenginleştireceğine ilişkin gerçek bir düşünceyi tüm canlılığıyla ancak yaşamın kendisi verebilir, 

Parti önderliğinde kadının kurtuluşu ülkemizde, kapitalist ülkelerde olduğu gibi «feminist bir hareket» olmaktan çok uzaktır. Parti önderliğinde kadının kurtuluşu, kadının daha yüksek bir düzeye getirilmesidir, erkeklerle eşit haklar düzeyine yükseltilmesidir; kadın ve erkeğin insanlığın en saf ve en yüce duygularla, amaçları ve ülküleriyle omuz omuza yürüyüşüdür, komünizme doğru bir yürüyüştür. 


s J. V. Stalin, “Yayla Cumhuriyeti'nden Kadınların 1. Kongresine Mesaj», Yapıtlar, c. 5, s. 75, (Arn. Bas.) 

#** V, İ. Lenin, “Rusya Emekçi Kadınları 1. Kongresinde Yapılan Konuşma», c, 28, s. 190, CArn. Bas.) ş 
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Kadın Sorunu ve Enver Hoca” 


Vito KAPO 


III, Enver Hoca Yoldaş, Marksist-Leninist Parti Önderliğinde Ayrı Bir Kadın Örgütü Kurulması Gereğini Teorik Olarak Ele Aldı 


Enver Hoca yoldaşın yapıtlarından, toplumda baskı altında tutulan ve sömürülen bir unsur olarak kadının, bu baskı ve sefaletten sorumlu olanların tümüne karşı mücadeleyi örgütleyecek gerekli uyanıklığı ve bilgiyi kazanması için siyasal olarak eğitilmesi gerektiği sonucu çıkar. 

Enver Hoca yoldaş bize şunları öğretmektedir: «Hem nüfusun bu kesiminin yükseltilmesi için Partinin ve Sendikaların çalışmalarının dolaylı ya da dolaysız etkisinin yeterli olduğu» düşüncesi, hem de «seçme hakkından ve yasalar karşısında eşitlikten yararlandıklarına göre farklı bir çalışma içinde bulunmalarına gerek olmadığını» öne süren kadınların düşünceleri yanlıştır. Çünkü Parti çizgisinin nüfusun her alanı ve her 

“ sınıf üzerinde ulusal çapta bir etki bıraktığını düşünsek bile yalnızca kadınlara ilişkin iyi örgütlenmiş ve özel bir çalışma yürütmeden beklediği» miz sonuçları elde edemeyiz. Öte yandan Enver Hoca yoldaş kadınlar içinde ayrı bir çalışma yürütmenin gerekli olduğunu, çünkü kadın sorun-, larının sayısız etken tarafından, ekonomik, eğitsel ve kültürel gelişim düzeyi tarafından, din tarafından, erkek ve kadınların bilinçlerinde yaşamaya devam eden dinsel kalıntılar tarafından, belirli bir anda karşılaşılün somut sorun tarafından koşullandırılmış özgül nitelikleri olduğunu 


* Bu yazı, Tiran Devlet Üniversitesi yayınları atasında yayınlanan ve çeşitli makalelerden oluşan «Kadının Tam Kurtuluşu İçin Mücadelenin Sorunları» 

“adlı kitabm İngilizce baskısından çevrilmiştir. Kitabın birinci makalesi olan ve 

dört bölümden oluşan «Kadınlara İlişkin Bazı Sorunların Ele Alınışı ve Çözümleri Konusunda Enver Hoca Yoldaşın Öğretileri» başlıklı Vito Kapo'nun makalesinin yalnızca 3, bölümü dergimiz tarafından yayınlanmaktadır. 
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&çikliyor. Bu yüzden, «kadın hareketini örgütlemek için çalışmak boşuna zaman kaybetmektir» düşüncesi Marksist-Leninist partilere yabancı bir düşüncedir. 

Partimiz, kuruluşundan bu yana kadınların her kesiminin ve her s0-. 
runun ülke koşulları uyarınca yapılan bilimsel bir tahlili yoluyla saptadığı” kadının genel sorunlarının özgü! niteliklerini açıkça gözeterek bütün bir kadın kitlesini! harekete geçirmeyi başardı ve onları kendi örgütlerinin çatısı altında, yani Parti rehberliğindeki Arnavutluk Anti-faşist Kadınlar Birliği'nde topladı. Bugün Arnavutluk Kadırlar Birliği kadınların çok yöhlü gelişimi için verimli ve ustoca bir çalışma yürütüyor. Partimiz kadın sorunlorını dile getirmek için bir kürsü olarak kullanılan örgüt basınını, yine kadınların ellerine verdi. 

Partimiz ve Enver Hoca Yoldaş bu sorunu yalnızca bir örgütlenme sorunu olarak değil, siyasıl ve ideolojik önemi olan, büyük bir sorun olarak ele aldı. «Parti» der Enver Hoca Yoldaş, «kadınlardan ve gençlerden oluşan vurucu müfrezeler ve tugaylar örgütlemelidir. Bu örgütler bize düşman olan her şeyi, feodal, burjuva, dinci, idealist ve revizyonist olan her şeyi yıkmak ve parçalamak için, Parti'nin rehberliğinde ileriye atılmalıdırlar » (*) 

Arnavutluk Anti-faşist Kadınlar Birliği örgütü Ulusal Kurtuluş Savaşı döneminde işte bu ilkeler üzerine kurulmuştu. 

Arnavutluk Anti-faşist Kadınlar Birliği her zaman Arnavutluk Emek Partisi'nin yol göstericiliğinde yürüttüğü çalışması ve mücadelesiyle partinin düşüncelerini kadın kitlelerine anlatarak, onların görüşlerini toplayarak, Parti çizgisinin ilerlemesi ve uygulanmasında kadınların elde ettikleri deneyler üzerinde özenle durarak Parti çalışmasını kadın kitlelerine götüren önemli kaldıraçlardan biri olmuştur. 

Enver yoldaş bize her Marksist-Leninist Partinin kadınların karşılaştığı özgül sorunlar için kadınların özgül örgütünü kurmakla kalmayıp;* bu örgütü oluştururken şunu gözetmesi gerektiğini anlatmaktadır: 

İlk olarak bütün diğer örgütlerde olduğu gibi kadın örgütlerinde de çalışmanın içeriği, onun ideclojik, siyesal ve chlaki çizgisi birinci derecede önemlidir. Partimizin deneyi bize hiçbir reformist ve parlak çizginin, hiçbir klüp ya da yardımsevenler örgütünün kadının durumunu düzeltemeyeceğini gösteriyor. Yalnızca devrimci bir parti rehberliğindeki doğru devrimci çizgi, kadın örgütünü onların tam kurtuluşu için verilen mücadelede kadın kitlelerini birleştirebilecek yetenekte ve güçte bir örgüt yapor, Partinin genel çizgisi önderliğindeki Arnavutluk Kadınlar Birliği bütün faaliyetlerinde Arnavutluk halkının olağanüstü niteliklerini korumayı, onları daha yüksek bir düzeye yükseltmeyi ve Partimizin Marksist-Leni”” 


* Enver Hoca, «Gençlik ve Kadınlar İçindeki Çahşma Üzerine Bazı Düşün: 


celer», (Yayınlanmamış materyal, AEP Merkez Komite Arşivleri), 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nist ruhu, ideolojisi ve proleter ahlakı ile zenginleştirmeyi omaçlamıştır. 
Biz, sosyalist toplumumuzun yaşantısına etkin olarak katılan yeni ve özgür kadının yaratılması için mücadele ediyoruz. Enver Hoca yoldaş'ın öğretisinin izleyicisi ve kitlelerin devrimci siyasal bir örgütlenmesi olan ülkemizdeki kadın örgütü Kitleleri ilgilendiren toplumsal sorunlarla uğraşır, bunları tartışır, uluslarorası düzeyde devrimci kararlar alır, kadın kitlesi üzerindeki kapitalist ve dinsel baskıları teşhir eder, dünya kadınlarının yerli ve yabancı zalimlere karşı verdiği mücadeleyle bütünleşir, kötü geleneklere karşı mücadeleyi örgütler ve yönetir, iyi gelenekleri teşvik eder ve yaygınlaştırır, kadınların ve genç kızların çıkarlarını savunur ve örgüte militan ve devrimci bir nitelik kazandırarak, onu canlandıran sayısız diğer sorunlarla uğraşır. 

İkinci olarak da, kadın örgütünün kurulmasında örgütsel esaslara, yapısının biçimine, adına vb. oldukça önem verilmelidir. 

Arnavutluk Komünist Partisi, Arnavutluk Anti-faşist Kadınlar Birliği'ni kurarken bu ilkeleri gözetti, Bu devrimci siyasal örgütün asgâri hedefi faşizme karşı mücadeleydi ve bu hedef geniş kadın kitlelerini biraraya getirecekti. Bu hedefe ulaşıldığı ve halkımız yeni görevlerle karşı karşıya kaldığı zaman, kitlesel olma özelliğini, sosyalizm ve komünizmin inşası için parti etrafinda kadın kitlelerinin birliğini ve ortak hedefini belirtmek için örgütün Arnavutluk Anti-foşist Kadınlar Birliği olan adı Arnovutluk Kadınlar Birliği olarak değiştirildi. Örgütümüzün adı onun kitlesel olma özelliğini ima eder. «Ad,» diyor Enver Hoca yoldaş, «ilkesel düzeyde temel bir öneme sahiptir. Portinin örgüte gösterdiği asgari ve azami hedefe, etkinlik alanına, kadının ahlaki ve siyasal durumuna, örgütün yasal ya da gizli olmasına, ülkede diğer örgütlerin varlığına, çalışmalarda sekterliği ve kadınların yalnızca bir kesimine özgü olmasını engellemek için partili ya da portisiz geniş bir kadın Kitlesini çekme hedefine uygun olmalıdır.» 

«Kadın örgütlerine partinin yol gösterdiği ve onları esinlendirdiği doğrudur» diye anlatıyor Enver Hoca yoldaş, «ama, bu örgütler partili olmayan kadın üyelerin ezici çoğunluğunun parti yararına çalıştığı bir kitle örgütüdür ve öyle olmalıdır.» ... Bu, siyasal ve ideolojik olarak daha iyi hazırlanmış ve Arnavutluk Kadınlar Birliği'nin yönetici organlarına seçilmemiş Parti üyesi yoldaşların o yönde gönüllü bir çalışmayla uğraşmak için zaman ayırmadıkları yönetici organlarda bile görülmektedir. Kodın örgütlerinin yalnızca Parti üyelerini barındırmasına ilişkin görüşler ve böylesi bir uygulama kadınların devrimci hareketine ve Marksist-Leninist partilerin kendilerine büyük zarar getirir. 

Enver Hoca yoldaşın öğretileri, bu örgüt ne kadar çok üyeyi barındırırsa ve ne kadar kitlesel olursa, septanan hedefinde ne kadar kararlıysa, siyosal ve ahlaki öneminin, one yol gösteren Marksist-Leninist teorinin ve Partinin öncü rolünün o kadar büyük olacağını, çünkü, sosyalizm ve komünizm mücadelesinde tek bir vücut olarak kenetlenmiş ilerici gençlik ve kadın kitlelerinin, sendikalarda örgütlenmiş işçi sınıfının Parti'nin yanında yer alacağını açıklığa kavuşturur. 

Üçüncü olarak, Enver yoldaş kadın örgütünün kurulmusıyla, çalışma biçimleri ve yöntemlerine ilişkin sorunun önem kazandığını ve büyük bir özen gerektirdiğini öğretmektedir. Enver Hoca yoldaş'ın öğretileri temelinde bu biçimleri saptarken, Marksist-Leninist bir parti olarak parfimiz fili durumu, örgüt yapısının oluşturulmasının nesnel olenaklarını, burjuvazi ve rahipler tarafından kullanılan örgüt biçimlerini vb. inceledi. Bu incelemeler temelinde Arnavutluk Anti-faşist Kadınlar Birliği'nin kuruluşundan bu yana Enver Hoca yoldaş, özel bir genelgede kadınlar arasıtıdaki çalışmada kullanılacak çeşitli biçimlere ilişkin olarak Merkez Komitesi adına partiye talimatlar yayınladı. 

Parti, Anti-faşist Kadınlar Birliği'ni Ulusal Kurtuluş Savaşı'na hizmet eden bütün devrimci mücadele biçimleriyle, hemşireler için kurslardan, partizan amblemleri olarak kullanılan kızıl yıldız işleyicilerine, okuma - yazma kurslarından siyasal konferanslar ve mücadelenin ve halkın hizmetindeki çeşitli kampanyalara kadar uzanan kadın kitlelerinin siyasal ve toplumsal eğitimi ve öğrenimiyle olduğu kadar örgütün acil hedefiyle de bütünleşmeye çağırdı. 

Enver Hoca yoldaş'a göre, böyle bir çalışma olmaksızın bu çalışma ve örgütlenmenin bütün bu yönleri ve biçimleri eksik, temelsiz, etkisiz kalabilir ve seferber edici bir güç olmayabilir. Kadın örgütü sekter ya da gevşek bir nitelik kazanabilir ve böylece burjuva örgütlerinin kuyruğund" takılabilir, yani bir hiçe indirgenebilirdi, 

Arnavutluk Kadınlar Birliği'nin 25 yıllık deneyi, ayrı bir kadın örgütünün, kitlesel, devrimci ve siyasal bir ö n, kadının baskı altında tutulduğu yalnızca kapitelist ve sömürge ülke koşullarında değil, erkekle tümüyle eşit haklar kazandığı ve bunlardan yararlandığı sosyalist toplumun kendisinde de varlığının zorunluluğuna ilişkin Enver Hoca yoldaşın öğretilerinin ne denli doğru ve uzak görüşlü olduğunu çok açık bir biçimde göstermektedir. Modern revizyonistler kadınların ayrı örgütlenmelerinin varlığının artık gereksiz olduğunu çünkü dikkatlerini «feministə sorunlar üzerinde yoğunlaştırdıklarını ve kadınların, kurtuluşlarının sonucu olarak, eskiden olduğu gibi bu örgütlerle toplumun öteki kesimlerinden soyutlanmaları yerine sözde karma örgütlenmelere katılmaları gerektiğini vb... öne sürüyorlar. Ama kadınların bütün siyasal ve toplumsal örgütlenmelerde yer almasına ve aynı zamanda Arnavutluk Kadınlar Birliği saflarında çalışmasına ilişkin deneyimiz modern revizyonistlerin görüşlerini çürütmektedir. Bu görüşler kadın kitlelerinin meşru haklarını elde etme ve savunma mücadeleleri için örgütlenmelerini engellemeyi, kadınlarımızın dikkatini ve mücadelesini esas düşmanlardan, emperyalist ve modern revizyonistlerden uzak tutmayı, devrimi ezmeyi, 80Syalizmi yıkmayı hedeflemektedir, 

Sovyet revizyonistlerinin, var oldukları her yerde kadınların demokratik örgütlerini yıkma girişimleriyle varmayı istedikleri hedef budur. 

Revizyonist bir önderliğin başını çektiği bu örgütler ve Uluslararası Demokratik Kadınlar Federasyonu demokratik ve devrimci yollarını terketmişler, burjuvaziye ve dünyaya tahakküm etme amacını güden Sovyet - ABD ortaklığına hizmet eden sosyal-demokrat ve burjuva kadın örgütlerinin yoluna girmişlerdir. Bu örgütlerin yapılarında, biçimlerinde, yöntemlerinde, amaçlarında ve programlarında son zamanlarda uğradıkları değişiklikler böyle açıklanabilir. 

Bu örgütler bugün burjuva ideolojisi ve ahlakının, burjuva yaşam tarzının vaaz edildiği ve yayıldığı kulüpler haline getirilmişlerdir. Dergileri- nin sayfaları reklamlar, köhnemiş modaların resimleri, ev işlerine ilişkin bir takım öğütler, yemek tarifeleri, kozmetikler ile doldurulmuştu ve bu yolla kadınlar siyasal sorunlardan uzak tutulmaktadırlar. Bu örgütler faoliyetlerini yalnızca feminist ve pasifist sloganlar temelinde yürütmektedirler, Revizyonist ülkelerdeki bazı kadın örgütleri yanlızca yabancı ülkelerdekilerle ilişki kurma amacını taşıyan kadın komitelerine dönüşmüşlerdir. Bu yolla onlar kadınları, özgül sorunlarını ortaya getirme, tartışma ve çözme olanağından yoksun bırakmışlardır. 


73 


Sovyet İktidarı ve Kadınların Durumu 


V. İ, LENİN 
Toplu Yapıtlar, c, 30, s. 120, 


Sovyet iktidarının ikinci yıldönümü, bu dönem boyunca neler yapıldığının hesap edilmesi ve başarılmış olan devrimin önemi ve amaçları üzerinde düşünülmesi için bir fırsattır. 

Burjuvazi ve onun destekçileri, bizi demokrasiyi ihlal etmekle suçluyorlar, Biz ise, Sovyet devriminin demokrasiye, genişliğine ve derinli-. 
ğine eşi görülmemiş bir atılım kazandırdığını ileri sürüyoruz. Bu demakrasi, (sömürücüler, zenginler, kapitalistler için olan) burjuva demokrasisinden farklı olarak, kapitalizm tarafından ezilen emekçi halk ve halkın ezici çoğunluğu (emekçi halk) için olan sosyalist demokrasidir. 

Kim haklı? 

Bu soru üzerinde doğru bir biçimde düşünmek bu konuda daha derin bir anlayış kazanmak için bu iki yılın deneyi gözden geçirilmeli ve ilerdeki gelişme için daha iyi hazırlıklar yapılmalıdır. 

Kadınların durumu, burjuva ve sosyalist demokrasi arasındaki farki çarpıcı bir biçimde belirtir ve ortaya atılan soruya en etkili cevabı verir. 

Bir burjuva cumhuriyetinde (yani toprağın, fabrikaların, hisselerin vb. 
özel mülkiyetinin olduğu yerlerde), isterse bu en demokratik cumhuriyet olsun dünyanın hiç bir yerinde, en ileri ülkelerde bile kadınlar hiçbir zaman erkeklerle tümüyle eşit haklara sahip olmamışlardır. Hem de büyük Fransız (burjuva-demokratik) Devrimi'nden bu yana 125 yıl geçmiş ol masına karşın... 

Burjuva demokrasisi, sözde eşitlik ve özgürlük vaadeder, ama uygulamada hiçbir burjuva cumhuriyeti, en ileri olanlar bile ne kadınlara (insan soyunun yarısına) ve erkeklere yasalar önünde tam eşitlik vermiş ne de kadınları erkeğe bağımlı olmaktan ve erkeğin baskısından kurtarmıştır. 

Burjuva demokrasisi, özgürlük ve eşitlik üzerine görkemli deyimlerin, «ciddi» sözlerin, bol keseden vaadlerin ve cafcaflı sloganların demokrasisidir, ama gerçekte bütün bunlar kadınların özgürlükten yoksunluğunu ve eşitsizliğini, emekçi ve sömürülen halk iğin eşitsizliği ve bunlar için özgürlüğün olmayışını gizler. 

Sovyet demokrasisi ya da sosyalist demokrasi, bu görkemli öma sahte sözleri süpürüp atar, «demokratların, toprak sahiplerinin, kapitalistlerin ve artık tahılı aşırı fiyatlarla aç işçilere satarak zenginleşen çiftçilerin ikiyüzlülüğüne karşı amansız bir savoş açar. 

Kahrolsun bu iğrenç yalan! Ezilenle ezen, sömürülenle sömüren arasında «eşitlik» yoktur, olamaz da. Kadınlar, erkeklerin yasal ayrıcalıkları tarafından engellendikleri sürece, işçi için sermayenin boyunduruğundan, emekçi köylü için kapitelistin, toprak sahibinin ve tüccarın boyunduruğundan kurtuluş olmadığı sürece ne gerçek «özgürlük» vardır, ne de olabilir. 

Bırakın yalancılar ve ikiyüzlüler, budalalar ve körler, burjuvazi ve destekçileri, genel olarak özgürlükten, eşitlikten ve demokrasiden söz ederek halkı aldatmaya çalışsınlar. b 

Biz işçilere ve köylülere deriz ki: Bu yalancıların maskesini yırtıp atınız, körlerin gözünü açınız. Onlara sorunuz: 

Erkek ve kadının eşitliği var mıdır? 

Hangi ulus, hangi ulusa eşittir? 

Hangi sınıf, hangi sınıfa eşittir? 

Hangi boyunduruktan, ya da hangi sınıfın boyunduruğundan özgürlük, hangi sınıf için özgürlük? 

Bu soruları ortaya koymadan, bu sorulara öncelik tanımadan siyasetten, demokrasiden, özgürlükten, eşitlikten ve sosyalizmden kim söz eder ya da bunların örtbas edilmesine, gizlenmesine ve etkilerinin kör. 
leştirilmesine karşı savaşmazsa, o, emekçi halkın en kötü düşmanı, kuzu postuna bürünmüş bir kurt, işçilerin ve köylülerin ozgın bir düşmanı, toprak sahiplerinin, çarların ve kapitalistlerin uşağıdır. 

Avrupa'nın en geri ülkelerinden birinde, Sovyet iktidarı iki yıllık sürede, kadını kurtarmak ve onu «güçlü» cinse eşit kılmak için, dünyanın bütün ileri, aydın «demokratik» cumhuriyetlerinin tümünün birden 
130 yılda yaptığından çok daha fazla şey yapmıştır. 

Eğitim, kültür, uygarlık, özgürlük — bütün bu görkemli sözcüklere, dünyanın tüm kapitalist burjuva cumhuriyetlerinde, evlilikte ve boşanmada kadınlara eşitlik tanımayan, evlilik dışı doğan çocuğu, «meşru doğan» çocuğa eşit kılmayan, erkeğe ayrıcalıklar veren, kadın soyunu ise alçalton ve küçülten bu olağanüstü derecede aşağılık, iğrendirici bir bayağılıktaki, hayvansal bir kabalıktaki yasalar eşlik eder. 

Sermayenin boyunduruğu, «kutsal özel mülkiyetnin baskısı, filisten budatalığının despotluğu, küçük mülk sahibinin hırsı — işte en demokratik burjuva cumhuriyetlerinin bile bu aşağılık ve çirkin yasaları kaldırmalarını engelleyen şeyler bunlardır. 
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Sovyet cumhuriyeti, işçilerin ve köylülerin cumhuriyeti, bu yasaları bir darbede silip temizledi ve burjuva yalanlarının ve ikiyüzlülüğün yapısında sağlam bir tek taş bile bırakmadı. 

Kahrolsun bu yalan! Ezilen bir cins, ezen sınıflar, sermaye ve hisselerin özel mülkiyeti varken, açları köle yapmak için artık tahılların kullanan, ambarları ağzına kadar dolu insanlar varken herkes için özgürlük ve eşitlikten söz eden yalancılar kahrolsun. Herkes için özgürlük, herkes için eşitlik yerine, ezenlere ve sömürenlere karşı mücadele, ezme ve sömürme olanağının ortadan kaldırılması, İşte bizim sloganımız! 

Ezilen cinse özgürlük ve eşitlik! 

İşçilere ve emekçi köylülere özgürlük ve eşitlik! 

Ezenlere karşı mücadele, kapitalistlere karşı mücadele, vurguncu kulaklara karşı mücadele! 

Budur bizim savaş sloganımız. Budur bizim proleter gerçeğimiz, sermayeye karşı savaşın gerçeği, genel olarak ve herkes Için özgürlük ve eşitlik üzerine ballandırılmış, ikiyüzlü ve görkemli deyimleriyle, sermaye dünyasının yüzüne çarptığımız gerçek. 

Ve işte bu ikiyüzlülüğü bütün çıplaklığıyla ortaya koymamız, devrimci atılımla, ezenlere, kapitalistlere, kulaklara karşı, ezilen emekçi halk için özgürlük ve hakları güvence altına almamız nedeniyle — tam da bu nedenle Sovyet yönetimi tüm dünyanın işçileri için çok değerli hale geldi. 

. İşte bu nedenle, emekçi kitlelerin sempatisi, dünyanın tüm ülkelerindeki ezilen ve sömürülenlerin sempatileri, Sovyet yönetiminin bu ikinci yıldönümünde bizimledir. 

İşte bu nedenle, Sovyet yönetiminin ikinci yıldönümünde açlık ve soğuğa, emperyalistlerin Rus Sovyet Cumhuriyeti'ni istilasının açtığı tüm acılara karşın, davamızın haklılığından ve dünya çapında, Sovyet İktidarının kaçınılmaz zaferinden tümüyle eminiz. 


Pravda, No. 249 Pravda'daki metne 
6 Kasım 1419 uygun olarak 
Lenin basılmıştır. 
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PROLETER KADINLARIN KOMÜNİST PARTİLERİN 
ÇALIŞMASINA KATILMALARI ÜZERİNE KARAR 


Komünist Enternasyonal 1. Kongresi'nde kabul edilmiştir, 2-6 Mart 1919, Moskova, 


Komünist Enternasyonal Kongresi, Kongre tarafından ortaya konulan görevlerin başarılmasının, dünya proletaryasının nihai zaferinin ve kapitalist düzenin tümüyle ortadan kaldırılmasının, yalnızca, işçi sınıfının kadınlarının ve erkeklerinin birbirine kopmaz bir biçimde bağlı ortak mücadeleleri ile güvence altına alınabileceğini belirtir. 

Ulusal ekonominin tüm kollarında kadın güçlerinin gittikçe daha yoğun bir biçimde kullanılması, dünyadaki tüm değerlerin en azından yarısının kadınların elleri tarafından yaratılması gerçeği ve proleter kadınların yeni komünist toplum düzeninde oynadıkları önemli rolün kabullenilmesi —özellikle komünist anlamda bir ev idaresine geçişte, oile kurumunda yapılan reformda, çocukların sosyalist ve toplumsal eğitiminde— ki burada görev, Sovyet Cumhuriyetleri için çalışabilecek yeteneğe sahip, dayanışma ruhu ile donatılmış yurttaşlar yetiştirmektir — tüm bunlar, Komünist Enternasyonal'e bağlı tüm partilerin tüm güçlerini ve enerjilerini seferber ederek, proleter kadınların partiye kazanılmasını savunmalarını ve toplum ve aile kurumlarına ilişkin olarak kadın işçileri yeni toplumsal biçimler ve komünist ahlak anlayışı içinde eğitmek üzere tüm araçlara başvurmalarını, acil bir görev haline getiriyor. 

Proletarya diktatörlüğü, ancak, işçi sınıfı kadınlarının hissedilir ve aktif bir katılımı ile gerçekleştirilebilir ve savunulabilir. 


«Komünist Enternasyonal 1, Kongresi 
Moskova Görüşmeleri Protokolü 
2-19 Mart 1918-. 
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yıldız yayınevi 
Enver Hoca 
ÇİN 


ÜZERİNE 
DÜŞÜNCELER 


I - İKİNCİ KİTAP 


1968 - 1972 
SİYASAL GÜNLÜKTEN SEÇMELER 


Genel Dağıtım : 
YURT - DA 5 
Şeftali Sok. No: 10/4 Sultanahmet - İSTANBUL 


“Gerçek Marksist-Leninist parti ve devrimci komünistler, işçilerin grev ve gösterilerine aktif olarak katılırlar; buntarı siyasal grev ve eylemler yapmak ve bu yolla, kapitalizme, patronlara, kartellere, tekellere ve sendika kodamanlarına hayatı dayanılmaz hale getirmek için mücadele ederler. Bu yoğun faaliyet boyunca proletarya, burjuva düzenin silahlı güçleriyle daha sık ve daha açık biçimde karşı karşıya gelecektir. Ama bu çatışmalar boyunca dövüşmeyi daha iyi öğrenecektir. Protetarya, mücadele sürecinin kendisi içinde, devrimci örgütlenme ve mücadelenin olanaklı, iyi ve uygun biçimlerini de bulacaktır. Bir halk deyiminin belirttiği gibi "suya girmeden yüzme öğrenilmez." 
Grevler ve gösterilerde mücadele etmeksizin, genel olarak kapitalizme kârşı eylemlere aktif olarak katılmaksızın, son zafer için mücadele örgütlenemez ve yükseltilemez; burjuva düzeni yıkılamaz. 


Marksist-Leninistler, devrimci eylemleriyle anayasaya, yasalara, kurallara, ölçülere, burjuva rejime karşı gelmekten ve onları çiğnemekten tedirgin olmazlar. Onlar, tam da bu düzeni baltalamak için, devrimi hazırlamak için mücadele ediyorlar; dolayısıyla Marksist-Leninist parti, proletarya ve halk kitlelerinin devrimci eylemlerine karşı, burjuvazinin olası karşı saldırılarını göğüslemek için hazırlanır ve kitleleri hazırlar. 


Biz Marksist-Leninistler, işçilere, bulundukları her yerde; yüzlerce yıllık düşmanla, karşı ayağa kalkma, zincirlerini kırma, devrim yapma ve revizyonistlerin öğütlerinin tersine ne tekellere, ne de kapitalistlere boyun eğmeme çağrısı yapmalıyız ve bunun için mücadele etmeliyiz. Marksist-Leninistlerin, gerçek devrimcilerin görevi; proleterlere ve halklara, yeni dünyayı, kendi dünyalarını, sosyalist dünyayı kurmak için ayağa kalkma çağrısı yapmaktır." 


(Enver Hoca, Emperyalizm ve Devrim, s. 164, 170, 177) 


